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CEM DİZDAR 


“Bir ırmakta iki kere yıkanılmaz” diyen Heraklaitos'un zamanımızı ve de bizim diyarı öngöremediği aşikar. Belli ki suların akmadığı ve insanların değiş(e)mediği bir yaşamı anlayabilmesi mümkün değilmiş!.. 

Ülkenin bir numaralı futbol fenomeni Fatih Terim, aynı takıma altıncı kez getirilse kimsenin şaşırmayacağı “durağan sular” diyarı Türkiye Süper Ligi'nde bir kez daha zuhur etti. 
Her defasında bir “kurtarıcı” olarak geri çağırılması onun marifeti mi yoksa oyunun içine düşürüldüğü durumun doğal sonucu mu, karar vermek zor! Zaten gücünü de bu belirsizlik besliyor. Bilginin değil “sanma”nın, “Varsayma”nın anayurdunda başka bir durumun mümkün olmasını beklemek, “yüksek iyi niyet” olur. Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar ile “Yetenek Sizsiniz” finalistinin aynı oranda ilgi gördüğü bir hayatta Terim'in dönüşlerinin sosyal etkisini tartışmak o kadar da anlamlı olmasa gerek!.. 


GÖRÜNTÜNÜN GÜCÜ! 

“Görüntü” ile “güç” arasındaki doğrudan ilişkinin sırrına erenlerden biri olarak Fatih Terim, “olumsuzluk”tan olumlu sonuçlar çıkarmanın ustalarından biri olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti sosyal tarihine Alaçatı Vak'ası olarak geçen hadise kendisi Galatasaray Teknik Direktörü iken vuku bulsa büyük ihtimalle bugün bu yazıya gerek bile duyulmazdı. Gelin görün ki, “ülkenin Batı'ya açılan penceresi” nam bir kulüp, Terim 

milli takımdayken cereyan eden vukuatı duymaz/görmezden gelebildi. Çünkü Terim'in “görünür” ve “kabul edilmiş gücü” 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ÜLKE FUTBOLU KENDİ DÖN: 
ÜRETEN GENİŞ TOPLULUKLAN 
ETTİĞİ İÇİN AYNI IRMAKTA DEFA TERİM'İN TEKNİK ADAMLIĞ mum LAKİN BUNU TARTIŞMAYAN 


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ikbalini dahi garanti altına alacak denli güçlüydü. 

Bu nedenle Terim'in gücünün gerçek kaynağı olan “görüntü”, Özbek'in iktidarının bekası için elzem faktördü. Dursun Özbek bunca zamandır kullandığı “görüntü üstünlüğü”nü iktidar uğruna gönülsüzce de olsa Terim'e terk etmek zorunda kaldı. Peki ama durum 

neden böyle? 


“ORTALAMA”NIN ZAFERİ! 

Ülke futbolu kendi döngüsüne hapsolduğu halde oyunun parasını üreten geniş topluluklar düşünceyi değil “takım faşizmi”ni baş tacı ettiği için aynı ırmakta defalarca yüzenler ortalıkta cirit atıyor. Terim'in teknik adamlığı ve yöntemleri tartışılır mı, şüphesiz tartışılır. 
Lakin bunu tartışmaya niyetli insan sayısının darlığı önemli bir sorun. Diğer ve daha yakıcı bir sorun ise bunu tartışabilecek donanımlı insanların su yüzüne çıkartılmıyor oluşu. Bunun en iyi örneği, “teknik direktör ya da antrenörler piyasası”. Su sızdırmaz bir hiyerarşi ve 

bu hiyerarşiden beslenen onlarca 
“ortalama futbol insanı”yla donatılmış piyasada rasyonel tartışmalar yaparak ilerici arayışların peşinde koşmak, şimdilik kaydıyla “hayal ötesi 

hayal makamı”nda çalmakla eşdeğer. Bilinir “ortalama insan” onu var eden ortam lehine 


Bugün ülke futboluna dair tespit edilen problemlerin tamamından değilse de önemli bölümünden sorumlu tutulacaklar listesinin ilk beşinde yer alacak isimlerden biridir Fatih Terim. 
Ülke oyununun tanınırlığına katkısı tartışılmaz olan Terim'le ilgili atlanılan gerçek sorun, “kaybettirdiği zaman” ve şimdiye değin yaşanan kayıplardaki payıdır. 


HAPSOLDUĞU HALDE OYUNUN PARASINI CEYİ DEĞİL “TAKIM FAŞİZMİ”Nİ BAŞ TACI 

A YÜZENLER ORTALIKTA CİRİT ATIYOR. 
TEMLERİ TARTIŞILIR MI, ŞÜPHESİZ TARTIŞILIR. 
İ İNSAN SAYISININ DARLIĞI ÖNEMLİ BİR SORUN. 


iş yapar, çalışır!.. 

Bu düzene farklı bakış açısı giremiyor. 

Bir parça farklı yaklaşımlar da Igor Tudor örneğinde olduğu gibi derhal “kurşuna diziliyor”sa düşünsel olarak yapılması gereken “beyaz tavşan”ı takip etmektir. “Beyaz tavşan” bizi çıkar gruplarına, gelişimin önündeki örgütlü yapılara götürür. Ama işlerin yoluna konması için takip ısrarı ve kondisyon ilk şartlardır. Bugün ülke futboluna dair tespit edilen problemlerin tamamından değilse de önemli bölümünden sorumlu tutulacaklar listesinin ilk beşinde yer alacak isimlerden biridir Fatih Terim. Ülke oyununun tanınırlığına katkısı tartışılmaz olan Terim'le ilgili atlanılan gerçek sorun, “kaybettirdiği zaman” ve şimdiye değin yaşanan kayıplardaki payıdır. 
Sadece kazandığında anlayışlı ve eğlenceli olan tanıdık futbol adamlarından biridir huzurumuzdaki. 
Kaybettiğinde ise tanıdığımız her kaybeden kadar hırçın ve üzerine düşeni almaktan kaçınan biri... Geçmiş kazançlar üzerinden ilk sıkıntıda hepimize tepeden bakıp ortak üretileni kafamıza kakacak kadar bildik bir sima... Az öğreten ama çok kazanmayı hedefleyen... Zararı bölüştürmeye çalışıp kazancın tamamına el koymaya odaklı tarzın futboldaki temsilcisi... 
Kazandırdığı kaybettirdiğinden az, kazandığı ürettiğinden fazla... 


YILMAZ VURAL 


Futboldaki mevkii “oyun kurucu” olmasına rağmen, hayattaki mevkii “hayal kurucu” oldu fakat diğerlerinden farklı olarak kurduğu hayalleri hep bir oyun sistemine oturttu ve onların peşini asla bırakmadı. Futbolu hep ikinci planda tuttu, çünkü onun için insan daima ön plandaydı. O hep özgür ve onurlu bir adam olmayı tercih etti; bu tercihin sonuçlarına da 


katlandı. 


Bu kitapta; caps'lere konu olan; popüler kültürün, onu sahadaki halleriyle gündeme getirmeye çalıştığı bir futbol adamını değil, hayalleri olan bir insanın hayatta kalma mücadelesini, korkularını, çabalarını, sevgisini, hayal kırıklıklarını, dostluklarını, ama en 


önemlisi trajikomik maceralarını bulacaksınız. 


İSTANBUL / Merkez Yenibosna e İSTANBUL / Sanal Mağaza e İSTANBUL / Fatih Historia e İSTANBUL / Avcılar Pelican Mall e İSTANBUL / Levent Metrocity İSTANBUL / Acarkent Coliseum e İSTANBUL / Bahçelievler Metroport e İSTANBUL / Beykent Perla Vista e İSTANBUL / Ataşehir Migros İSTANBUL / Cağaloğlu Sirkeci İSTANBUL / İNKILAP KIDS Acarkent e ANKARA / Atlantis City Avm e İZMİR / Balçova e İZMİR / Çiğli e BURSA / Nilüfer 


Pinkilap.com Ge CER CE 


YİRMİ YILIMIZ MİLYONLARIN TAKİP ETTİĞİ GÜZİDE TAKIMLARIMIZ LEHİNE ÇALIŞMAK, 

“AMAN ONLARA BİR ŞEY OLMASIN” DİYE İLTİMAS GEÇMEK, DİĞERLERİNİN HİKAYESİNİ UNUTUP HAKLARINI İHLAL ETMEKLE GEÇTİ. BÜNYE SAĞLIKLI BÜYÜMEDİ. KİMSE BİR GÜN İYİ FUTBOLUN İZLENDİĞİ BİR SÜPER LİG MAÇINI SADECE 181 KİŞİNİN İZLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ. 


OKAY KARACAN 


azdıklarımızı kim okuyor bilmiyorum. 
YV ömrün harcadıkları zamanın 

karşılığını ne derece alıp ne kadar sadık takipçi kalıyor onu da bilmiyorum! Her şeyin ölçüldüğü, hatta ölçümün de ölçüldüğü bir çağda rakamların tahlilini yaparak yaşıyoruz. 
Niteliksiz kalabalıklar, niceliksel yalnızlıklar paradigmasının tam ortasındayız. 
Biliyorum ki yayıncılık önce “1” kişiyi kazanmak için yapılır. Bir kişiyi kazanırsan gerisini getirirsin. Yani aslında üreme biyolojisine saklı “1 sayısı tarif ettiği çokluktan daha fazlası... 
1990'ların ortasında yeni kurulan NTV'deki programların ölçümü sokakta halkla anket yapılarak gerçekleştirilirdi. Ben iki tanesinden haberdar oldum. Sonrası var mıdır bilmiyorum. 
Her ikisinde de Avrupa'dan Futbol en çok izlenen program olarak çıkıyordu. Hatta Futbol Mundial'in ilk 3 içinde olması da manidardı. 
Tabii ki bu bir haber kanalı için tercih edilir durum olamazdı. Yani siz siyasilerin icraatlarını anlatmak için milyonlarca lira yatırım yapıyorsunuz ama insanlar en çok Avrupa'da top tepikleyen adamların anlatıldığı programı aklında tutuyor. Bu ölçüm metoduyla bir 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yere varılamazdı. Aslında ölçüm yanlıştı. 
Ama anlamsız değildi. Ülke haber izliyordu. 
Kalıplaşmış TRT dilinin dışında bir bakışla yaklaşan yeniliği seviyor ama onu anketöre söylemiyordu. Yani haber zaten haberdi. 
Olması gerekiyordu. Ama Avrupa'dan Futbol öyle değildi. İçinde ülkelerin futbol kültürlerini anlatan yüzlerce hikayenin 

yer aldığı binlerce saat yayın milyonlara ulaştı. Ünlü sosyal bilimci Emre Kongar'ın bir törende dönemin NTV Genel Müdürü Nuri Çolakoğlu'na 
“Ülkenin sosyolojisini değiştiriyorsunuz” 
diye bağırdığını hatırlıyorum. 

Evet zamanla batıda ne görüldüyse o anlatılıyor, ülkenin genç, yaşlı, ilgili, ilgisiz tüm nüfusuna 


9O'ların çocukları şanslıydı ve harcanan milyonlar bir TV'nin zarar etmesine rağmen halkını aydınlatmasını sağlıyor, sosyal fayda ihdas oluyordu. 


hepimiz birer star olurduk. Zira Avrupa'da kuralları ve uygulamalarıyla yükselen futbol 

lig organizasyonlarından haberler verilirdi. 
Batıda bu iş nasıl yapılıyordu anlatılırdı. Bugün TFF tarafından uygulanan birçok kural o dönem yayıncılığın ilham vermesiyle oldu. 
Bir dönem BBC'de çalışıp oranın yayıncılık kültürünü TRT'de uygulayanlar vardı. 

Şimdi durum değişmiş BBC'nin belgesel ve bilgiselleriyle özel bir televizyonun ülkedeki futbol yayıncılığını dönüştürdüğü çağ başlıyordu. Sosyoloji uzmanları bunu neden değerlendirmezler bilmiyorum ama Emre 
Kongar o gün ilk adımı atmıştı. 
Uzatmayayım. 90'ların çocukları şanslıydı ve harcanan milyonlar 

bir TV'nin zarar 


yükselmekte olan 

Şampiyonlar Ligi ve 

Premier Lig enerjisi aktarılıyordu. İnsanlar mutluydu. Şifreli kanallarda ligi izleyip kültürünü öteki taraftan temin edebiliyordu. 
Ama gerçekten yazıya başlarken anlattığım gibi bizi kim izliyor bilemiyorduk. Yani bugünkü gibi bir sosyal medya olsaydı sanırım 


etmesine rağmen 

halkını aydınlatmasını sağlıyor, sosyal fayda ihdas oluyordu. Felsefe Socrates'in çocuğuysa bugün Türkiye'deki spor yayıncılığının da Socrates'i NTV'ydi... 
Diğerleri hızla kulvara girip başka tanımlar yaparak işe renk kattılar. Zamanla talep arttı, ihtiyaçlar gelişti. NTV Spor kanalı 


Socrates'in öğrencisi Platon oldu. Felsefe kabına sığmıyor, büyük sosyolojik değişimlere neden olan fikirleri tetikliyordu. Bu arada batıdaki lig, stadyum, organizasyon yapıları hızla gelişir ve düzene girerken Türkiye'de taklit edilen çalışmaların yetersizliği nedeniyle hızla erime başladı. Premier Lig, La Liga, Bundesliga izleyicisi artarken Süper Lig'in izleyicisi azalıyordu. Batıdan ithal ürünün kalitesini gören yeni kuşak oraya kayıyor, başlangıçta ölçümlenmesini emin olmayarak karşıladığımız sistem rakamları yukarı taşıyordu. Yapılan işlerin karşılığı görülmeye başlamış ve artık reklam dünyasının ilgisini çekmişti kanal. Ama bu sefer kontent satanlar fiyatları yukarı çekip kâr marjını düşürüyor ve spor alıp satanların iştahlarını öldürüyordu. 


Yılın son haftasını evde geçiren yazar, ligin kapanış maçı olan Osmanlı-Akhisar eşleşmesinde oynanan futbol ve gollerden 
memnun kalmış olsa da 181 
seyircinin yerinden izlediği bir oyunu Türkiye Ligi'nin sözel iflası olarak gördü. 


son röportajlarıyla tamamlanacak “İTÜ Televizyonu'ndan Beinsports'a Türkiye'de Spor Yayıncılığı “ kitabına bırakıyorum... 

Özetle yılın son haftasını evde geçiren yazar, ligin kapanış maçı olan Osmanlı-Akhisar eşleşmesinde oynanan futbol ve gollerden memnun kalmış olsa da 181 seyircinin yerinden izlediği bir oyunu Türkiye Ligi'nin sözel 

iflası olarak gördü. Zira o 7 günde onlarca Premier Lig maçını izleyip birinde boş koltuk görmemiş, hepsinden oradaymış gibi keyif almasa bile sonuna kadar izlemişti. 

Tam 20 yıl olmuş, bu sürede Türkiye'de 

üç, dört ya da beşne derseniz deyin büyük takımların safına katılanlar olmuştur, rakamlar büyümüştür ama futbol taraftarlığı gelişmemiştir... 

Bir dönem “Premier 
Lig'in açık kanaldan yayınlanması şifreli kanalın sonunu 


Garip bir sarmalın 

içinde geçti yıllar. 

Belçika ve Portekiz ligi özetlerinin ta bir hafta sonra yayınlandığı, araya bir iki güncel Premier Lig maçının “1” dakikalık özetinin girdiği programlar neredeyse bir kanalın ana karakteri olmuştu. Zamanla yaşanan değişimi biliyorsunuz. Uzun uzun anlatmayı yakında 


getirecek; orada 

bedava güçlü, hikayesi olan, iyi statlarda, iyi zeminlerde oynanan bir maç varken, öte tarafta paralı, hikayesini kavga eden adamların yok ettiği, statları eski, berbat zeminlerde oynanan maçlar var” yorumunu yapan da Türkiye'nin en güçlü kalemlerinden birisi, hatta iyi bir 


reklam yazarı olarak spor yorumlamaya devam eden Mehmet Demirkol'du... Emre Kongar'ın 96'da yaptığı tespiti Demirkol'un 2000'lerin ilk yıllarındaki bu tespiti takip etti. Bunları spor yayıncılığı tarihi için kimsenin kulak bile vermediği en kıymetli yorumlar olarak içselleştirmişimdir. 

Şimdi hepsi şifrede ama ilaç olmadı... Neden mi? Yüksek maliyetli 77'nci kanalın rakibi daha düşük maliyetli 78, 79, 80, 81 oldu... Bakın maliyet/satış tablosuna görürsünüz... 

Özetle onların da dediği gibi(0) ligimiz balık pazarına döndü! 

Yirmi yılımız zaten milyonların takip ettiği güzide takımlarımız lehine çalışmak, “aman onlara bir şey olmasın” diye iltimas geçmek, diğerlerinin hikayesini unutup haklarını ihlal etmekle geçti. Bünye sağlıklı büyümedi. 
Paralar geldi. Aracılar zengin oldu. Aracıların parası olunca söz söyleyip yeni para kazanma yollarını açma güçleri oluştu. Kimse bir gün iyi futbolun izlendiği bir Süper Lig maçını sadece 
181 kişinin izleyeceğini düşünmedi. 

Dönemin içindeki kırılmalarda herkesin suçu var. Ne var ki kimsenin dönüp geçmişten günümüze nerede hata yapıldığını aramak gibi bir kaygısı yok. Şimdi iyi statlar, 

güzel zeminler var. İyi top oynayan yabancılar getirdik. Premier Lig ayarında maçlar çekiliyor ama mesleğe başladığım 1992'de maçların naklen açık kanaldan yayınlanmasına rağmen statların tıklım tıklım olduğu günleri mazide bir şarkı gibi anıyoruz... 

İnsanı unuttuk. Onun duygularını yok saydık. 
Parayı güç sandık. Küçüklere yol vermedik, büyüklere taptık. Tribünler bomboş... 

Sakın kimse efendim şu takım şöyle böyle demesin. Gördük. İşler iyi gidince dolan statlar kötü gidince boşalıyor. 

Aklıma Manchester United'ın Hull City deplasmanına gitmeyeceğini bildirmeyen 

“1” taraftara deplasman kombinesini iptal cezası vererek “1” yıl boyunca deplasmanı yasaklaması haberi geldi... 

Hay Allah her şey “1” sayısıyla başlıyor... 

Bir kişi ne dediğime kulak verdiyse yeter... 

İyi yıllar. 


Aklıma Manchester United'ın Hull City deplasmanına gitmeyeceğini bildirmeyen “17” taraftara deplasman kombinesini iptal cezası vererek “1” yıl boyunca deplasmanı yasaklaması haberi geldi... Hay Allah her şey “1” sayısıyla başlıyor... 
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Bir kısım futbolseverlerin tek haneli senelerle arası pek iyi değildir. Çünkü ne Dünyâ Kupası vardır ne de Avrupa Şampiyonası... Gerçi son zamanlarda Şampiyonlar Ligi öyle bir seviyeye geldi ki dünyanın en çok izlenen futbol organizasyonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Neyse ki her sene var. Biz de zamana 

karşı olan önyargılarımızdan bu şekilde kurtuluyoruz. Futbol varsa, her şey o kadar da kötü değildir... 


2017'nin Avrupa'nın 5 büyük ligi ve ülkemizde nasıl geçtiğinin detaylı bir muhasebesini yaptık 2018'in bu ilk sayısında. En iyileri seçtik, en büyük hayal kırıklıklarını seçtik; teknik direktörlere, meslektaşlarımıza sorduk. Elbette her seçim gibi bizim seçimlerimiz de sübjektif oldu. “Sağ beke neden X'i seçtiniz?” 
“Y o listeye girmeyi hak edecek ne yaptı?” gibi tüm sorularınızın cevabı da bu sübjektiflikte gizli. 


Bu vesileyle, dosyamıza katkı sunan tüm teknik adamlar ve kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
Fikirleriyle kafamızı açtılar, bakış açımızın zenginleşmesine katkıda bulundular. 
İşte size Fitbol'un gözünden 2017'in futbol serüveni. Keyifli okumalar... 
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Paul Le Guen: 
PSG VE DİĞERLERİ 


2017'nin en büyük olayı Paris St. Germain oldu. Kurdukları kadro, yapılanmaları, futbol mantalitesi ile artık Fransa Ligue TVde “PSG ve diğerleri” durumu oluştu. 
Yıldızları ve güçleri ile ligin bütününden ayrıştılar. Öyle ki neredeyse sezon başlamadan şampiyon belli oldu. Ancak buna rağmen Fransa çok heyecan verici bir lig haline de dönüştü. Monaco'nun 2016- 
2017 şampiyonu olmasına bakın. Fransa'da 
son yılların tartışmasız en büyük sürprizini yazdılar. PSG, en güçlü ekipti ve şampiyon olmalıydı. Ancak Monaco harika bir sezon geçiriyordu. PSG'liler bile onların gelişini iyi görüp önlem alma fırsatını bulamadılar. 
Monaco'nun Ligue 1 şampiyonluğunu bu kadar büyük bir sürpriz haline getiren şey de bu aslında, en yakınlarına geldiklerinde 


Kaan Kavuşan: 
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BÜYÜK BİREYSEL 
PERFORMANSLAR GÖREBİLİRİZ 


Fransa'da beklendiği gibi PSG yeni yıla lider girecek. Neymar ve Mbappe'nin Cavani'ye eklenmesinden 

sonra takım üçlü 

santrfor hattıyla 

oynamaya 

başladı. Gelen 

büyük yıldızlar 

Cavani'nin işlerliğini 

de arttırdılar. 18 

maçta 19 gol 

atarak maç başı 

Igolün üzerinde 

çıkan Uruguaylı 

yıldız, zaman 

zaman “yıldız 

kaprisleriyle” 

uğraşsa da bu işten 

kârlı çıktı, çıkmaya 

da devam edecek 

gibi görünüyor. 

Sezonun geri 

kalanında hem 

PSG'nin hem de gol krallığı yarışında Cavani'nin kontak kapaması zor görünüyor. 
Monaco'nun geleceğindeyse Falcao'ya bağımlığının boyutu önemli. Geçtiğimiz sezonun beklenmedik şampiyonunu, şu an Falcao'nun parlak günlerine geri dönmesi ve 15 gole imza atması yarışta tutuyor. 
Ancak ne Lemar ne de Moutinho geçen sezonki istatistiklere çıkmış değiller. Lyon 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bile rakipleri onları geçmekte olduklarını anlayamadılar. Kimsenin onlardan beklemediği bir şeydi. Paris'liler başlarına neyin geldiğini 

bile göremeden 

şampiyonluğu 

kaybettiler. 

2017””ye damga 

varan futbolcu 

için herkes 

Neymar diyebilir. 

Ama Cavani'yi 

de dile getirmek 

gerekir. Eğer 

PSG'nin 

Şampiyonlar Ligi 

şampiyonluğu 

şansının 

olduğunu 

söylüyorsak, 

Cavani'ye 


çok iyi giremediği ligde, Mariano-Depay-Fekir üçlüsünün golleriyle Monaco'yu yakaladı. Sene başında Lyon'un bu kadar iyi olmasını beklemiyordum, hâlâ da düşüşe geçebileceklerini düşünüyorum. 
Fekir için talipler artacaktır. Monaco ise her halükârda ilk üçü hedeflemeye devam ediyor, başarır gibi. Rudi 
Garcia'nın proje takımı 
Marsilya ise devre arasında en önemli yıldızı Thauvin'i kaybedebilir. 
Sahada ofansın bütün bölgelerinde oynayabilen bir oyuncunun yerini doldurmak kolay olmayacaktır. 
Üstelik aynı mevkide oynayabilecek 
Clinton Njie ve 
Lucas Ocampos gibi skor bulabilen kanat forvetlerine sahip olmalarına rağmen. 
Thauvin'in farkı, takıma kattığı hava ve asist yapabilme özelliği. Eğer gitmezse Marsilya'yı en azından Lyon'un üstünde görebiliriz diye düşünüyorum. İlk 4'ün dışına çıktığımızda Nantes'in üst sıralarda yer alması benim için sürpriz olmuştu açıkçası. Sadece 
18 gol atabilip 5. sırada yer alabilmek 


de ayrı bir parantez açmalıyız. Paris 

takımının kadrosu, yıldızlarının deneyim ve 

vizyonu, takım kuvveti Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yeterli. Ancak elbette çok zor olacak. Real 
Madrid'e karşı verecekleri çok çetin bir mücadeleyi atlatmak durumdalar öncelikle. Burada 
PSG'nin daha önce bu kupaya uzanmış futbolcularının sadece saha içerisinde fiziksel olarak değil, mental olarak da katkıları zorunludur. 


başarı. Aynı sayıda gol atan diğer ekipler Toulouse ve Saint Etienne 16 ve 17. sırada yer alıyor. Nantes bana göre ligin en iyi kalecisine (Tataruşanu) sahip olmanın büyük avantajını yaşadı ancak üst sıralarda tutunmak için gol atmaya da başlamak durumundalar. 6. sırada yer alan Nice ile 

17. sırada yer alan Toulouse arasında sadece 
8 puan fark var. Takımların performansları 
oldukça dalgalı. Ancak bazı oyunculardan bahsedebiliriz. Bordeaux'yu büyük oranda sırtlayan Malcom'un yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Hem gösterişli stili hem de atletik özellikleriyle lig dışındaki büyüklerin dahi radarına şimdiden girdi. Önümüzdeki senelerde büyük paralara transfer 

yapması gayet olası. Özellikle ilgimi çeken takımlardan biri de Dijon. Bireysel olarak kaliteli oyunculara sahipler aslında. Lille'den opsiyonuyla kiralanan Naim Sliti ve Chang-Hoon Kwon'la çift 10 numaraya yakın bir sistemle hareket ediyorlar. 

İki oyuncu da kanatlara da açılarak 

çok yönlü bir oyun sergiliyor. 5. sıranın altında yer alan takımlar arasında en çok gol atan takım da Dijon. Üst sıralarda 

ligi tamamlalarsa hiç şaşırmam. Bir de 

Lille ve Toulouse'dan bahsetmek lâzım. 
Kaliteli oyunculara sahip olan bu iki takımı yeni yılda en diplerde görmememiz gerekiyor aslında. Lille Bielsa'nın ardından bocalayacaktır ancak sağlam bir kontra takımı kurgulanırlarsa iyi işler yapabilirler. 
Toulouse ise Andy Delort, Jimmy Durmaz ve Zinedine Machach kaliteli isimlere sahip. En alt sıralar onlara da yakışmıyor. Yeni yılda bir sıçrayış da onlardan beklenebilir. 
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” Serkan Akcan: 
FUTBOL İLE TİCARET ARASINA 
SIKIŞMIŞ İYİ BİR OKUL, LIGUE 1 


Arsene Wenger, Afrikalı bir oyuncunun Premier Lig'e transfer 

olabilmesi için Fransa 

görmesinin şart 

olduğunu söyler. 

Fransa Ligi onun 

gözünde bir okuldur, 

yetiştirir, geliştirir ve 

mezun eder. 

Ligue 1; Avrupa 

futbolu, özellikle de 

Premier Lig için iyi 

bir besin kaynağı 

olmuştur. Yetiştir, sat, 

yenilerini bul tekrar 

yetiştir daha pahalıya 

sat. Fransız kulüpleri 

için futbol ile ticaret eğrisi paralel ilerlerken, uluslararası arenada yarışmacı kimlik arayışı düne kadar kimsenin derdi değildi. 
Zidane'ların Deschamp'ların Henry'lerin kulüp başarılarını hep Fransa'nın dışında yaşamış olmaları bir tesadüf değil, ligin karakterinin yansıması. PSG'nin zincirini kırıp rüya bir şampiyonluğa imza atan Monaco, 


futbolun değil ticaretin galip geldiği son örnek. Monaco şampiyon kadronun talan edilmesine izin vermese, keza Lyon da Gonalons, Tolisso, Lacazette'i tutabilse... 
-se ve -sa'lar ligi işte Ligue 1. PSG'nin kendisi bir cazibe merkezi. Sıra ligi cazibe merkezi haline getirmekte. 
Bunun için önce 
Fransız hükümetinin 
futbolcuların 1 
milyon avro Üstü kontratlarındaki 
2670'lere varan vergileri indirmesi gerek. Sonra da PSG'nin 
Şampiyonlar Ligi 


kupasına uzanması... 


Düne kadar 
Zlatan'ın ligi diye anılan Ligue 1 için 
2017 dönüşüm yılı oldu. Ligin taktiksel 
derinliğini artıracak teknik direktör hamleleri, iki futbol profesörünün gelişi, en az bir “uzaylı”nın transferi kadar önemliydi Ligue 1 için. Bielsa ile Ranieri'nin sezonun ilk maçında karşılaşması çok ironikti. Kariyerine Leicester ile Premier 


Lig şampiyonluğu ekleyen taktik bağımlısı Ranieri'nin, kupalarından çok sahadaki oyunu geliştirmeye dair fikirleri ve bolca ilhamı bulunan Bielsa'ya soyunma odası koridorunda hayranlıkla dizdiği onca övgü dolu söz... İlginçtir Bielsa ilk yarısını 0-0 tamamladığı maçı, ikinci yarıda sol bekini değiştirerek 3-0 kazandığında “Büyük şef”i ilk tebrik eden yine rakibi Ranieri'ydi. Lakin Bielsa için sonraki süreç kötü ilerdi, üst üste 9 maçı kazanamadı, ölüm döşeğindeki arkadaşına Şili'ye gittiği için gönderildi. 
Neymar'ın Ligue Te gelmesinin dünya futbol piyasasını alt üst ettiği su götürmez bir gerçek. Dünyada Messi ve Ronaldo dışında 
150 milyon avro edecek bir futbolcunun 
olmadığı konuşulurken Neymar'ın 222 
milyon avroya Ligue T'e gelmesi sanırım en çok Cantona'nın canını sıkmışa benziyor. 
“Bir adam düşünün. Adı Neymar. Brezilya Milli Takımı'nın vazgeçilmezi. Keza Barcelona'nın da. Fransa'da Guingamp 

gibi vasat altı takımlara karşı oynuyor. 
Soruyorum size. Neden? Vizyonsuzluk...” 
Cantona'nın dediği gibi vizyonsuzluk mu yoksa Ballon d'Or için yeni bir pencere 

mi onu zaman gösterecek. Ama ortada 

bir realite var ki o da Ligue T'in reytinginin yükselmeye başladığı... 
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Hikmet Karaman: 
KÜLTÜR VE BAYERN DOMİNASYONU 


Bayern Münih'te Guardiola'nın ardından önce Ancelotti sonra Jupp Heynkes geldi. 
Guardiola'nın Alman futboluna farklı bir ekol, topa sahip olmaya dayalı bir oyun sistemi yerleştirmeye çalışması, Bundesliga takımlarının bu oyunu oynamaya gayret göstermesi ülke futbolunda önemli bir değişim yarattı. Topa daha fazla sahip olma, topun yönünü sık değiştirebilme gibi faktörleri tüm teknik adamlar antrene sistemine almış durumda. Bayern Münih'te tüm bu hoca değişimlerine rağmen dominasyon kalıcı çünkü takım çok iyi yönetiliyor. Hoeness'ten Rummenigge'ye ve daha öncesi de Beckenbauer. Bu zincir, futbolu en üst düzeyde oynamış isimlerin yönetici olmasıyla kuruluyor. Sürekli 

küme düşmeye oynayan orta sıra takımı 


i Orhan Uluca: 


GENÇLİK ATEŞİNİN 
MÜNİH İSTİKRARI İLE SAVAŞI 


2017 yılı başladığında Bundesliga'da 
gençlik ateşi yakılmıştı. Bir önceki sezondan genç teknik adam Julian Nagelsmann'ın Hoffenheim ile yükselişine Leipzig de katıldı. 23 yaş altı transfer politikasıyla 

ilk yılında Bundesliga'da yıldızını parlattı. 
Ancelotti'nin deneyimi ile Bayern Münih sorunsuz bir şekilde ilerlerken Thomas 
Tuchel ile Dortmund ise kötü günlerini arkada bırakarak 
Şampiyonlar Ligi ve 
Almanya Kupası hedefi için yola koyulmuştu. 
Dikkat çeken takımların başında ise Peter 
Stöger yönetiminde 
Köln geliyordu. Öyle 

ki Köln zirvedekilerle aşık atarken golcüsü Anthony Modeste ise son dönemin daimi golcüleri Lewandowski ve Aubameyanyg ile çekişiyordu. Öte yandan eğer 2017 yılının 

ilk yarısının en iyi takımı seçilecek olsaydı 
hiç kuşku yok ki Werder Bremen olurdu. 20 
hafta geride kaldığında sondan üçüncü sırada olan Werder Bremen'e düşecek gözüyle bakılırken yeşillerin başına geçen Alexander Nouri öyle bir performans ortaya koydu ki neredeyse Avrupa Ligi'ne gidiyordu. Sezonun golcüleri Lewandowski, Aubameyang ve Modeste olurken 2017'yi baz alarak verilen her istatistikte ise 


Wen ARE 
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Borussia Dortmund'un Klopp döneminde ortaya koyduğu çalışma ve bunun sürekli hale getirilmesi takımı farklı bir konuma getirdi. Schalke'nin alışılmış iniş çıkışları var. 
Benzer şekilde daha yeni kümede kalma mücadelesi veren 

Bayer Leverkusen 

ilk sıraların hemen 

altında yer alıyor. 

Oyuncuların 

performanslarına 

baktığımızda 

Aubameyang'ın 

Dortmund'daki 

oyununa 

değinmek gerekir. 

Leipzig'de 

Ibrahima Konate 

var ancak disiplin 

sorunları olan çok sert ve faullü bir oyuncu, Bayern'de Lewandowski ve Müller, Borussia Mönchengladbach'ta Raffael müthiş 


Bremenv'in yıldızı Max Kruse başı çekiyordu. 
Deplasmanda diplerde gezinen Hertha Berlin'in iç saha başarısıyla en az Köln kadar kendisinden konuşturmayı başardığı o sezonu Bayern Münih şampiyon olarak tamamlarken Leipzig ve Hoffenheim da diğer kazanan takımlar oldu. Ligdeki varlıkları dahi mucize sayılan Darmstadt ve Ingolstadt düşerken Wolfsburg ise son nefeste ligde kalmayı başardı. 
Thomas Tuchel ile Dortmund'un 
Şampiyonlar 
Ligi maçı öncesi bombalı saldırıda yaşanan korku dolu anlar nedeniyle toparlanması uzun sürdü. Sezon başında belirlenen hedefleri tutturmayı başaran Tuchel yeni yılın ilk yarısını da Bayern Münih'i deplasmanda devirerek Almanya Kupası finaline ismini yazdırıp Berlin'de kupayı havaya kaldırarak şık bir şekilde kapatmayı başardı. Kupayı kazanan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Dortmund her şeye rağmen yeni sezon öncesi Thomas Tuchel ile yolları ayırdı. 
Ajax ile muazzam başarılar yakalayan Peter Bosz onların yeni teknik direktörü oldu. Bu seçimin gerekçesi ise sezonun özetiydi: Genç oyuncuların dilinden anlayan bir teknik adam olması! Nagelsmann ve Alexander Nouri gibi genç teknik adamların başarısı ise Schalke'ye ilham kaynağı oldu. Takımın başına ilk teknik direktörlük 


yetenekleri olan benim de en beğendiğim oyunculardan arasındalar. 
Bundesliga'da daha çok teknik direktör futbolu var, takım oyunu daha ön plana çıktığı için isimleri konuşmuyoruz. Orada bir sistemin içinde çalışan hocalar, kulüplerin ve ülkenin yerleşmiş kültürünün içindeler ve göreve geldiklerinde bu sistemi geliştirip daha ileriye taşımak üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu da yıldız futbolcunun yerine oyunun ve sistemin ön plana çıktığı bir lig meydana getiriyor. 
Gerçek yıldız futbolcular oynayarak yıldızlaşanlar değil takımlarını yıldızlaştıran oyunculardır. Almanya'da futbol felsefesi budur. 


deneyimine 31 yaşında 2. Lig takımı Erzgebirge Aue'de 2017'nin henüz daha başlarında başlayan İtalyan asıllı Domenic Tedesco getirildi. Yenilik ile tecrübenin ya da kısaca gençler ile yaşlıların savaşında kazanan en azından 2017 yılının ilk yarısında gençler olmuştu. Ligin en deneyimli ismi olan Carlo Ancelotti'nin Bayern Münih ile şampiyon olması dahi 

bu gerçeği değiştirmedi. Sezon başlamış, Dortmund firesiz devam ederken Bayern Münih kaybetmeye başlamıştı. Yaşlılar heyeti 2017'nin sonlarına doğru yıldız oyuncusunu devreye sokunca her şey değişti. Jupp Heynckes'in Bayern Münih'e dönüşü tabloyu tersine çevirdi. Hızlı bir şekilde düzene giren Bayern üst üste aldığı sonuçların ardından liderliği ele geçirirken Peter Bosz ve Dortmund'un yalancı baharı son buldu. Anthony Modeste'in satışıyla geçen sezonun yıldızı Köln'ün düşüş 

hızı rekor kıracak nitelikteydi. Köln'ü umutsuz vakaya çeviren Peter Stöger'in kovulmasıyla Dortmund'un başına geçmesi arasındaki ilişkinin karmaşıklığı 2017 yılının ikinci yarısının da özetiydi. Değişmeyen 

tek gerçek ise Bayern Münih ve onun istikrarlı başarısı oldu. Leipzig'in gençlerine Şampiyonlar Ligi ağır gelirken omurgasından üç fire vererek lige başlayan Hoffenheim 

ise dengesini kaybetti. Yeni transferleriyle farklı bir kimliğe bürünen Augsburg bu yılın ikinci perdesinin Frankfurt ile beraber gizli yıldızı olurken Schalke'nin Tedesco kumarı ise henüz sonuçlanmadığını gösterecek 
düzeyde kafa karıştırdı. Velhasıl 2017 

geride kalırken Bayern Münih'in istikrarı ve diğerlerinin inişli çıkışlı grafiği Bundesliga'nın kısa özeti oldu. 
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Hüseyin Özkök: 
HAKEMLER VE HOCALAR 


Bundesliga'da 2017-2018 sezonunun ilk yarısına takımlar ve 

oynanan futboldan 

çok video hakem 

uygulamasının 

damga vurduğunu 

söyleyebiliriz. Bir 

önceki sezonda 

kapalı devre 

olarak test edilen 

uygulama, bu 

sezon canlı test 

aşamasına geçti. 

Ancak sistemin 

hakemler tarafından 

tam olarak 

anlaşılamamış 

olması nedeniyle ilk 

yarıda lig tarihinde 

hiç olmadığı kadar hakem tartışması yaşandı. Devre arasında Mallorca'da kampa girecek Alman hakemler 2. yarıda daha az hata yapmanın çarelerini arayacak. 
Ligin ilk yarısını beklendiği gibi Bayern 


Münih lider bitirdi. Ancak oluşan TI puanlık farkın bu derece büyük olması biraz sürpriz oldu. Çünkü Dortmund, yeni teknik direktörü Peter Bosz ile lige fırtına gibi bir giriş yapıp ilk 7 haftada sadece 2 puan kaybederken 
Ancelotti'li 
Bayern futboluyla tat vermiyor ve aynı dönemde 
2 beraberlik 1 
yenilgi ile 7 puan kaybediyordu. 
Üzerine PSG önünde alınan ağır yenilgi de eklenince 
Ancelotti gönderildi ve görev yeniden kurt teknik adam 
Jupp Heynckes'e verildi. Buna karşın 8. 
haftadan sonra Dortmund'da da anlaşılmaz şekilde dikiş tutmamaya başladı. 8 hafta üst üste kazanamayan sarı siyahlılarda Peter Bosz gönderilirken, bu sezon büyük 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bir düşüş yaşayarak dibe demir atan Köln'den kovulan Peter Stöger takımın başına getirildi. Bayern ise Heynckes etkisi ile 10 maçta 9 galibiyet alarak zirveye 

yine damgasını vurdu. Almanya Kupası 3. 
turunda karşılaşan iki takımın kapışmasında ise zafer Bavyera ekibinin oldu. 

Diğer yandan Leipzig, geçen sezonki başarısının tesadüfi olmadığını yine zirve grubunun içinde yer alarak gösterdi. Sezona 
32 yaşındaki Domenico Tedesco ile başlayan 
Schalke, ilk yarı sonunda Bayern'in en 

yakın takipçisi olurken, iyi futboluyla dikkat çekiyor. Bir başka yükselişe geçen takım ise kadroda yaşanan önemli değişikliğe rağmen Leverkusen. Yeni teknik direktörü Heiko Herrlich ile zirveye ortak olan Bayer fabrikalarının takımı, tam 14 resmi maçtır kaybetmiyor. 

Ligde iyi işler yapan ve Avrupa sıralarını zorlayan diğer takımlar Mönchengladbach, Hoffenheim ve Frankfurt oldular. Köklü 

iki takım Werder Bremen ve Hamburg 

ise bu sezon kendilerini yine düşmeme mücadelesinin içinde bulurken Werder Bremen'de yaşanan teknik adam değişikliği etkisini biraz olsun göstermeye başladı. 
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TEKNİK DİREKTÖR GÖZÜYLE 


YAZAR GÖZÜYLE 


, Abdullah Avcı: 
GUARDIOLA VE CITY DAMGASI 


2016-2017 sezonuna başından sonuna kadar domine eden Chelsea damgasını vurdu. 
İtalya ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda tek mağlubiyetini çeyrek finalde Almanya'ya karşı penaltılarda alan Conte, öncesinde çalıştırdığı Juventus'ta 

3-5-2 sistemiyle Serie 

A'da 3 sezon üst üste 

şampiyonluk yaşamıştı. 

Premier Lig'de Chelsea ile 

nasıl bir oyun oynatacağı 

merak konusuydu. 3-5-2 

ve 4-3-3 formasyonu 

ile başarılı sonuçlar aldı 

ve 93 puanla şampiyon 

tamamladı. Son 10 

sezonda bu puana en fazla 

yaklaşabilen 2007-2008 

sezonunda Manchester 

United olmuştu. Tottenham, Poccettino ile istikrarlı oyunuyla sezon sonuna kadar yarışın içinde oldu. Manchester City'de Guardiola'nın, İspanya'da oynanan futbolu İngiltere'de oynatabilme cesaretini 


Elif Bekfelavi: 
MOURINHO TOTTENHAM 
FAVORİ DEMEMİŞ MİYDİ? 


Premier Lig izleyicisi olmak bir AVM'de en popüler mağazada alışveriş yapmak gibi, kaliteyi ucuza alıyorum hissiyatı! 

Bu Noel İngiliz futbol fanları için Mayıs 

ayı şampiyonluk kutlamalarında yer alma dualarıyla geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 

5 İngiliz 

takımı son 

16 turuna hiç 

zorlanmadan 

yükselmişse, 

sadece Everton 

tökezleyip 

Arsenal 

UEFA'da 

favorisi olduğu 

yolculuğa 

devam ediyorsa 

yarıyıl verimli 

geçmiş 

demektir. İç rekabet dışarda bocalayan İngiliz takımlarını beslemiş anlaşılan! 
Sanıyorum içlerinde dileklerini yazarken 

en rahat olanlar Manchester City taraftarı. 
Takımın hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ihtimalini kimse tartışamaz. 
Ligin rekor transfer harcamasıyla başlaması bir yana futbol dünyası Guardiola'nın İngiltere'ye getirdiği akıcı futbolu konuşuyor. 
Galiba Robson, Trapattoni, Ancelotti, 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göstermesi ve bu oyun tarzında Israr etmesi 
2017 yılının enleri arasında 
1. sıraya koyulabilir. Topa sahip olma oyununda ısrar ederek çok fazla opsiyon geliştiriyorlar. Oyunlarında pasın hızı, oyuncuların hareketlilikleri, ayaklarında topu çok fazla tutmadan kısa sürede karar vermeleri taktiksel anlamda sahaya başarılı şekilde yansıyor. Bu futbol güzelliklerinin dünyaya gösterilmesindeki en büyük etkenlerden biri 2016-2017 sezonunda 13 maçın 9'unu kazanamamasına rağmen ısrarla bu oyun felsefesinin üzerine gitmesiydi. İstikrarın ne kadar önemli olduğunu 
2017-2018 sezonunda 17 maç üst üste kazanıp Premier Lig tarihine geçerek gösterdiler. 
İstatistiksel olarak Türkiye ligi ve Premier Lig benzerlikler gösterse de oyun temposu açısından ciddi farklar gözlemlenmektedir. Topun oyunda kalma süresi ve oyunun durma süresi ile oyun temposunun yüksek olması arasında ciddi bir bağlantı kurulabilir. Premier Lig'de 


Vialli ve Guardiola okumalarından çıkarım yapma zamanı geldi. Evet Manchester City tüm Avrupa futbol kültürünün doğru ve artılarını bünyesinde toplamış gibi. 
Barcelona tiki takası ve Bayern direnci İngiltere'nin kimyasını değiştiriyor. İlk yarının temel vurgusu City'nin tek başına finişe giderken diğerlerinin (United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool) aralarında adı konmamış mini bir lig olduğu. Bu saatten sonra 2017'nin son haftasında sadece | 
beraberlikle 2 
puan kaybederek ikincinin 13 puan önündeki City'yi sıkıştırmaları neredeyse imkansız. 
Hemen aklıma 
Mourinho'nun sezon başı 
Tottenham'ı şampiyonluk favorisi gösterdiği açıklama geliyor. Onca yıldır yaptıklarına tanık olduğu Guardiola'yı nasıl da tanıyamamış? Muhtemelen futbo-politik bir paragraf açmayı denemiş! Aslında Manchester City'i aradan çıkarırsanız haklı olabilir. Noel öncesi aralarında 8 puan fark vardı. Yani United 42 puanla diğerlerinin başı çektiği adı konmamış ligin lideriyken Tottenham 34 puanla 4. sıradaydı! Aklımda kalan ilk yarı performanslarından birisi de Liverpool'un Arsenal'i 4-0 yenmesiydi. 


oyun Süper Lig'e göre daha az durmakta ve bunun neticesinde temponun düşmesi azalmaktadır. Türkiye liginde fiziksel performansı en yüksek seviyede olan takımlar İngiltere ile karşılaştırıldığında Premier Lig'de orta seviyenin altında kalmaktadır. Bu da antrenman seviyesinin İngiltere'de ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca İngiltere, 2011 yılında Mili Takım tesisleri olan St. Georges Park'ta başlattığı antrenör eğitimlerine yaptığı yatırımın faydalarını 2017 yılında U17 ve U20 takımlarında Dünya Şampiyonu U19 Avrupa Şampiyonu olarak gördü. Bu yaş kategorilerinde oynayan oyuncuların gelecek yıllarda Premier Lig'de aranan oyuncular olması aşikar. Yabancı oyuncuların oranının 96067 olduğu Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 5 takım ile devam ediyor ve İngiltere ise Dünya Kupası elemelerini de namağlup grup lideri 

olarak tamamladı. 2017 yılının enlerine baktığımızda yılın takımı Manchester City, 2017 yılının en değerli hocası Pep Guardiola ve 2017 yılının en önemli olayı Manchester City'nin arka arkaya 17 maç kazanmasıdır. 


O gün anlamalıydık Liverpool'un ligin en golcü ama en kolay pozisyon veren takım olacağını. 2. yarı Klopp savunma işlerini toparlarsa Guardiola'nın arkasına yerleşir. 
City'den 5, Tottenham'dan 4 yedikleri, Arsenal'den berabere de bitse 3 yedikleri düşünülürse güçlü rakiplere karşı biraz sakin olsalar keşke. Salah, Coutinho, Firmino, Mane mahşerin dört atlısı olmayı ilk yarıda olduğu gibi sürdürsün yeter ki. İlk yarının, son şampiyonu duraklatan en mühim konusu Diego Costa'nın yerini yeni transfer Morata'nın dolduramamış olması. Conte'nin oyuncularıyla ilişkisinin keskinleşmesi 

de son şampiyonun zayıf halkası oldu. 
Mourinho muhtemelen ligi 2. bitirmenin cazibesinden ziyade Avrupa Kupası'nı alıp geçen seneki UEFA'nın yanına yerleştirmeye odaklanır. Elinde bunu kovalayacak kadro 

ve istek var ama biraz kura şansı gerek. 
Tottenham flaş 2 yılın ardından yoruldu. 
Kane'in sakatlık dönemi, Dele Alli'nin bir var bir yok oluşu handikaptı. Keza sezon başı Wembley'e alışamamaları da batıl inançlar klasmanından onları arkaya attı. Wenger için bir şey söylemek istemiyorum. Bu yıl evde olduğum tüm pazar günleri onları izledim. 
Hatta en çok onlara denk geldim. Anlatmak istediğim şu; bu takımın şampiyon olması için en az 2 tane her şartta gol atacak 

hazır 9 numaraya ihtiyacı var. Ne kadar top yaptılarsa evde kaybetmemek dışında öne çıkamadılar. West Ham'ın hayal kırıklığını, Leicester'in tuhaf bulduğum yetersizliğini de notlarım arasında tutmak isterim. 


YORUMCU GÖZÜYLE 


İbrahim Altınsay: 
CONTE BAŞLADI, 
GUARDIOLA BİTİRDİ 


Ligleri takvim yılı içinde değerlendirmek çok anlamlı değil aslında. Önemli olan sezonlar. 
2016-2017 sezonunda EPL maçlarını yorumlarken “lisans derslerini öteki Avrupa liglerinde veren hocalar şimdi burada futbol lisansüstü programını başlattılar” demiştim. 
Conte “kaymalı üçlü savunma”yı ve “yer değiştirerek dikine 

hücum”u 2017 başından 

itibaren yerleştirdi, 

bir üst düzeye çıkardı. 

Değişmeyen bir kadroyla 

da emin adımlarla Mayıs 

ayında şampiyonluğa 

ulaştı. Guardiola bir türlü 

oturmayan savunmanın 

kurbanı oldu geçen sezon. 

Pochettino da yeterince 

bitirici olamamanın... 

Ağustos'ta yeni sezona “6 

Büyük”ün hocaları deneyimli olarak başladı. 
En yenisi takımının başında ikinci sezonuna giriyordu. Artık mazeretleri kalmamıştı. 
Çekici (Gullit gibi “seksi” de diyebilirsiniz) 


oyun oynatma sırasıyla Guardiola, Klopp, Pochettino, Conte, Wenger ve Mourinho, Lisansüstü 2.0 dersinde artık bütün marifetlerini sahaya yansıttı. Onlara Marco Silva, Claude Puel, David Wagner, Eddie Howe ayak uydurmaya çalıştı. Farklı yollardan Sean Dyche ile gedikli “Koca” Sam Allardyce ve Roy Hodgson... EPL artık Sarri'yi, Simeone'yi de bekliyor... Yıl bitmeden 6 menajerin işine son verilmesi ise sabırsızlık hastalığının EPL'yi de sardığının bir işareti oldu. 
Kısacası Conte ile başlayan 2017, “total futbol”un en son sürümü 
“neo 2-3-5”i ya da 
“neo WW”yu yaratan 
Guardiola'nın yengi rekoruyla kapandı. İki 
Belçikalıdan Hazard ilk yarıya, De Bruyne son yarıya damga vurdu... 
Ve EP)L, futbolun ileri kavramlarının uygulandığı ve tartışıldığı, 10'a yakın takımın birbirine kafa tutabildiği bir alan haline geldi. Dünya futbolunun en üst ligi oldu. En üst kupa olan Şampiyonlar Ligi'nde 5 EPL takımının yoluna 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devam etmesi bir rastlantı olmamalı. 

Öte yandan EPL takımları da dünya kulüplerine dönüştü. 2018 yazında Rusya'da büyük olasılıkla yarı final oynayacak milli takımlarda EPL futbolcularını göreceğiz. Ve lig takımlarının milli takımları geçtiğine, lig takımlarına dayanan milli takımların daha başarılı olduğuna tanık olacağız. 

EPL artık küresel bir lig ama adının başındaki “İngiliz” kelimesinin temsil ettiği gibi, çalışan halk sınıflarının toplumsal eğlencesi... Halkın tek eğlencesi olarak köklü bir kültürden besleniyor. Bağlılıklarıyla, duygularıyla, alışkanlıklarıyla, kolektif içindeki bireysellikle ve her an yeniden yazılan hayat-futbol öyküleriyle aslında her futbolseverin sevgisinden beslenen bir kültür bu... Öyle ki yılın ilk günü bütün liglerde maç oynanarak ogün tatil yapan futbolsevere yeni yıl hediyesi veriliyor. Ne var ki geçtiğimiz yıl, aşırı TV yayınlarıyla, pahalı biletleriyle, bitmeyen transferleriyle, zaman zaman boşluklar gözüken tribünleriyle ve 

başarı odaklı iyi gün dostu taraftarlarıyla beslendiği kültüre ihanet işaretleri de gösterdi EPL... 2018, 2017'de tartışılan bu sorunların çözüm yılı olsun. 
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Yılın Teknik Direktörü: 

MARCELINO 

Bu seçim o kadar da kolay yapılmadı. Dosyanın belki üzerinde en çok tartışılan başlığıydı ve Marcelino Fitbol ekibini ortaya koyduğu futbol anlayışı ile ikna etti. La Liga 2'den aldığı Villareal ile başladığı 2017'nin ilk yarısında sezonu devlerin peşinde bitirdikten sonra Valencia'ya geçiş yaptı. Defansif ve oyunu kontrolü altında tutan bir oyun fikrine tam tezat! Real Betis'e 6, Sevilla'ya 4 atıp Real Madrid ve Barcelona'ya yenilmeyen Valencia'da Marcelino'nun rakibi kovalayan ve son sözü kendi söylemeye çalışan futbol anlayışına ek olarak korkusuzluğu onu 2017'nin teknik direktörü seçmemize neden oldu. 


Yılın Futbolcusu: 

LUKA MODRIC 

Sade, gösterişten uzak ve zarif, tam olması gereken zamanda tam da olması gereken yerde ve hemen hemen hatasıza yakın bir oyun... Baykuş gözleri gibi sanki tüm diğer futbolculardan daha geniş bir alanı görebilme kabiliyeti, en doğru seçeneği bulma konusundaki zekası... Real Madrid'in toplarını, tüfeklerini, tanklarını ve uçaksavarını görüyoruz ama tüm o silahların cephanesinin Luka Modric'den geliyor olması, onu yılın La Liga'daki en iyi oyuncusu yaptı. 


Yılın Hayal Kırıklığı: 

EMRE MOR 

Biz onu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda izlerken, daha henüz üzerinden bir turnuva daha bile geçmeden şu başlığın altına adını yazabileceğimizi düşünmemiştik. Üzgünüz ama yılın sadece İspanya'da değil, Almanya ve Türkiye'de de en büyük hayal kırıklığı oldu. Borussia Dortmund'da Tuchel ile yaşadığı sıkıntıları performansının düşüklüğünün açıklaması sanmıştık. Sorunun hoca olduğunu, oyun stilinin Bundesliga'ya uyum sağlayamadığını düşünmüştük. Ama Celta Vigo gibi futbola açık fikirle bakan bir İspanyol takımında süre bile bulamıyor olmasını açıklayamıyoruz. 
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Okan Buruk: 
NAPOLI OYNUYOR, 
JUVENTUS KAZANIYOR! 


İtalya'da 2017 denince önce Napoli derim. 
Hem bıraktığı iz hem oynadığı oyun hem 

de yakaladığı galibiyet serisine taktiksel anlamda ortaya koydukları futbol aklını 

da ekleyebiliriz. Napoli kentinin futboldaki önemini hepimiz biliyoruz, Maradona yıllarından sonra buna bir uyanış diyebiliriz. 
Sarri pas oyunu oynuyor, hücum aksiyonları çok fazla olan bir takım yarattı. İtalyan futboluna bir farklılık getirdi. Ülkenin 

son 10 yılda Avrupa'da oynanan oyunun gerisinde kaldığını, modernleşmeyi geriden takip ettiğini söylerken bir anda Napoli futbolu ortaya çıktı. Bu Sarri'nin başarısıdır. 
Inter, özellikle 2017'de gösterdiği çıkışla yeniden kazanan ve şampiyonluğa oynayan bir takım yarattı. Inter'in yakaladığı bu hava çok değerlidir. Elbette Icardi'nin de altını çizmek gerekir, sezona damga vuran bir oyuncunun da varlığıyla Inter'i Napoli 

ile beraber ligin ön plana çıkan takımları 


Ali Ece: 
İŞTE SERIE A BU! 


Son yılların açık ara en çekişmeli ve kaliteli İtalya Serie A'sını izliyoruz. Serie A'yı bu sezon daha çekişmeli hale getiren şüphesiz 
6 sezon üst üste 

şampiyon olan 

Juventus'un ilk 

kez şampiyonluk 

yarışında bu kadar 

çok rakibinin olması. 

Lakin Serie A'da 

kademeli olarak 

kaliteyi yükselten de 

Juventus'un efsane 

bir şampiyonluk 

serisine imza atıp 

son 3 sezonda 2 

kez Devler Ligi 

finali oynarken diğerlerinin “Yaşlı Kadın”a yetişmek için ekstra uğraşmaları... 

Serie A'yı uzun süredir izlemeyenler İtalya'da halen derin savunma ve rakibin hatasını kollayan kontratak ağırlıklı oynandığını zannetme hatasına düşebilirler. 
İşin aslı Serie A'da halen çok üstün kalitede kontratak yapılıyor hatta daha önce Serie B'de gol kralı olduktan sonra Torino'daki ilk sezonunda da Serie A'da kontrataklardan gol kralı olan Immobile, Inzaghi teknik direktörlüğündeki Lazio'nun muhteşem kontra hücum takımının en değerli parçası. 
Immobile gol krallığı yarışında da Dybala ve Icardi kadar iddialı. Ancak nasıl Lazio sadece 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olarak görüyorum. 

Milan yeni bir yatırımla transfer yapmaya ve baştan bir kadro kurmaya çalıştı ama oyuncu tercihlerinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yeniden hoca değişikliğine gitmelerini ve Gattuso'yu takımın başına getirmelerini şöyle 

değerlendirebiliriz; 

“Biz şampiyonluktan 

ve her şeyden 

vazgeçtik, artık 

sadece taraftarların 

gönlüne oynuyoruz.” 

Juventus'un 

ise yakaladığı 

şampiyonluk serisinin 

ardından 2017'yi 

yorgun kapattığını 

söyleyebilirim. 

Rakipleri güçlenmeye 

başladı. Yine de 

şimdilik geriliyor 

gibi görünen Juventus'un çok büyük tehlike olduğunu ve geriden gelerek şampiyonluğu alabileceğini düşünüyorum. 


kontratak yapmakla yetinmiyor, Simone Inzaghi'nin kendisinden çok daha ünlü kardeşinden çok daha iyi teknik direktörlük performansıyla B, C hatta D planlarını da iyi oynuyorsa İtalyan futbolunun tamamında artık kontratak kutsal bir tabu olmaktan çıktı. Daha da büyük tabu devrilmesi ise şüphesiz 
İtalyan savunma anlayışında yaşandı. 
“Paslı kilit” 
katenaçyosunun artık klasiği de “neo”su da kutsal değil tam aksine 
İtalya'daki tüm başarılı takımlar derin defans yerine ön tarafta topu kaptırır kaptırmaz karşı pres yaparak savunmayı önde kuruyorlar. Maç başına ortalama 9660'lık bir topa sahip olma oranı yakalayan Napoli lider. Şampiyonluğun diğer bir adayı Roma maç başına 18 şut çekerken Napoli, Fiorentina, Juventus hepsi de maç başına ortalama 16 şuttan fazla çekiyorlar. Bir tek, Napoli hocası Sarri için “Ne kadar iyi futbol hocasıysa o kadar iyi bir ekonomi bakanı olur” diyen yılların tecrübesi Spalletti, Sarri'nin sözleriyle “Mükemmel bir savunma bakanı”. Bakmayın Spalletti de eski Serie A standartlarına göre defansif falan oynatmıyor hatta o eski Serie A için 


Juventus kazanmak için ne gerekiyorsa yapar, bu karakterde bir takım. Napoli deplasmanında da gördük, maçı 11 kişiyle kendi sahasında geçirdi ve 90 dakika sonunda kazanan Juventus oldu. Türkiye'de savunma yapan takımları çağdışı olarak niteliyorlar ama iyi savunma yapan takımın özellikle öne geçtiğinde defans kabiliyetini kullanması gerekir. 
Serie A'da 
Juventus'un şampiyonluktan fazla uzaklaşacağını düşünmüyorum. 
Lige damgasını vuran oyuncu olarak 
3 isim sayabilirim: 
Napoli'den Dries 
Mertens, Inter'den 
Icardi ve Juventus'tan Dybala. Hem oyunları ile ön plana çıkıyorlar hem de skor üreterek takımlarına katkı yapıyorlar. 


oynattığı futbol ultra ofansif bulunan Spalletti'nin oyunu bile İtalya'da esen yeni ofansif fırtınanın yanında ilkbahar rüzgârı gibi kalıyor, ondan! 

Serie A'da Türk rüzgârı estiren Fatih Terim'in İtalyan gazeteciye dediği gibi: “Resultante importante.” Yani İtalya'da her zaman kazanan haklı. Allegri'nin Milan'dan sonra Juventus'ta hem de Conte'nin çok yükselttiği başarı çıtasının altında kalmadan yaptığı ofansif reformu, Sarri Napoli'de adeta bir devrim aşamasına kadar yükseltti. 
Bana inanmayan faal teknik adamlar arasında çoğunluğun en iyi olarak gösterdiği Guardiola'nın öve öve bitiremediği Maurizio Sarri ile ilgili sözlerini okusun! Napoli, daha “maç kurtaran” bir kaleci ve sakatlanan Ghoulam yerine Cezayirli seviyesinde 

bir ofansif sol bek bulursa gerçekten 

de 1990'dan sonra yani Maradona'dan 

beri ilk kez şampiyon olabilir. Bu satırlar yazılmadan 2 saat önce Milan, Serie A'da üst üste 2. yenilgisini almıştı. Verona'dan fark yedikten sonra San Siro'da Atalanta'ya yenilmek sanki sezonun kalanında yaşanacak kâbusun fragmanı tadında. Her zaman çok iyi oyuncular yetiştirmiş ya da geliştirmiş olan Atalanta karşısında ise saygıdan bandımı çıkartıyorum: Her yaz olduğu gibi 
2017 yazında da ideal 1V'inin yarısından 
fazlasını kaybeden, bunlardan en iyi 

ikisini Milan'a kaptıran Atalanta, UEFA Ligi grubundan da lider çıkarken Lyon'u devirip Everton'a 5 attı! Murat Kosova okuyorsa, kulakları çınlasın: İşte yeni Serie A bu! 
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Uğur Karakullukçu: 
BİR GOLYAT, İKİ DAVUT 


İtalya Serie A'da 2017 yılı epey bereketli geçti. Milli Takım'ın da tarihi bir fiyaskoyla elenmesinin yüzleri iyice lige çevirdiğini not etmemiz gerek... Serie A iki farklı yüzüyle diğer liglerden farklı bir tat vadediyor. İlki Davut-Golyat kapışmasının en yoğun şekilde hissedileceği yer olması... 
Futbolun en keyifli yönlerinden birini, bir ligin mutlak hakimine yönelik isyanlar oluşturur. Juve, Bayern, PSG gibi ekiplere karşı en büyük isyanlar da bu yıl İtalya'da yaşanıyor. Napoli'nin zorladığı Yaşlı Kadın'a bu sezon Inter de arıza çıkarma niyetinde. 
Bu yarışın keyfini veren başka bir lig yok. 
Bayern'in ikinci vitese geçince puan farkını 10'a çıkardığı Bundesliga ya da PSG'nin biraz kıpırdandığında rakipsiz kaldığı Ligue 1, bu bakımdan Serie A ile yarışamaz. 

İkincisi, Serie A taktiksel açıdan en 

inovatif turnuvalardan... Yıllardır birçok 


devin İtalyan hocalara emanet edilmesi tesadüf değil. Üstelik henüz yurt dışına çıkmayan ancak kendilerine has düzenleri ve felsefeleriyle lige farklı bir 

renk veren hocaların varlığı 

işi daha da güzelleştiriyor. 

Artık Maurizio Sarri'nin 

şöhreti Napoli'yle birlikte 

ülke sınırlarını çoktan aştı 

ama Atalanta'ya muhteşem 

bir sezon yaşatan Gian 

Piero Gasperini ya da 

Sassuolo'da yaptıklarıyla 

Roma'ya sıçrayan Eusebio 

Di Francesco da birçok yeni 

örnekten öne çıkanları... 

Elbette Luciano Spalletti 

gibi tanınan ve lige döner 

dönmez damga vuran bir 

teknik adam da var. Milan'ın 

eski günlerini araması artık 

sıkıcı bir hikaye olabilir ama 

onlar da elbet geri dönecek. 


Serie A kendine has zenginlikleriyle iyi bir 2017'yi geride bırakıyor, bu kesin. 


2017 ÇETESİ 


fitbol 23 


2017 ÇETESİ 


TEKNİK DİREKTÖR GÖZÜYLE 


YAZAR GÖZÜYLE 


Hüseyin Eroğlu: 


» SKOR VE OYUN KALİTESİ ARTTI, 


ŞİMDİ SAHA İÇİNİ KONUŞALIM 


Çok fazla tartışmanın olduğu bir yılı geride bıraktık. Saha dışında olanların çok gündeme gelmesi oynanacak futbolun kalitesini de düşürüyor. Hakem hataları ve Video Hakem uygulaması 

çok konuşuldu. Hakemler 

de hata yapıyor ama 

hakemler saha içerisinde 

oynamakta olan futbolcular 

kadar hata değil. Özellikle 

bireysel ve taktiksel 

hatalar, izlediğimiz üst 

düzey futbolcularda 

fazlasıyla ön plana çıkıyor. 

Suçluyu aramak için 

hakeme yükleniyoruz 

ama ülkemizde oynanan 

futbolun çok daha kaliteli 

olması gerekiyor. Yabancı oyuncular, özellikle de kaliteli olanlar ligimizin marka değerini yükseltmeye başladı. Özellikle yılın sonlarına doğru baktığımızda şampiyonluğa 


Güntekin Onay: 
REKABETÇİ VE BÜYÜYEN BİR LİG 


Bir yıl daha geride kalırken 2017 Süper Lig açısından nasıl geçti? Her şeyden önce ilk cevap “büyüdü” olmalı. Yabancı serbestliği birkaç yıllık vadede ulusal takıma zarar verebilir -bu ayrı bir tartışma konusu- ancak artan bütçelerle 

birlikte 

uluslararası 

düzeydeki 

yabancı 

oyuncuların 

varlığıyla daha 

kaliteli ve 

gole yönelik 

bir futbol 

izlediğimiz 

gerçeği ortada. 

3 büyüklerdeki 

yıldızların 

dışında Başakşehir'de Adebayor ve Clichy, Alanyasporlu gol kralı Vagner Love, Antalyaspor'da Eto'o, Nasri ve Menez gibi yıldızlar; Trabzonspor'da geçen yıl Milan'da oynayan Sosa ve Kuçka, Kayserispor'da Gyan Asamoah gibi dünyaca tanınmış futbolcular ligimizde top koşturuyor. Ayrıca Süper Lig, belN SPORTS gibi kıtalararası bir yayıncı sayesinde ABD, Fransa dahil birçok ülkede canlı yayınlanıyor. 2017'yi doğal olarak 2'ye ayırmamız gerekiyor. 
Ocak-Mayıs ve Ağustos-Aralık olmak üzere yarıya bölünmüş sezonlar var. Örneğin Real 


24 fitbol 


Süperlig 


oynayan çok sayıda takımın olması, yabancı başarılı futbolcuların skora olan katkıları, Adebayor, Vagner Love, Eto'o gibi oyuncuların liderliği almaları önemli farklar yarattı. Geçen sezonun gol kralı Vagner Love 
23 gole ulaştı ve bu büyük bir rakam. Cengiz 
Ünder ve Emre Akbaba'ya da ayrı parantez açmalıyız. Beşiktaş'ın santrforu Cenk Tosun evrim geçiren futbol tarzı, skora hem katkı yapıp hem 
| deüreten takım oyuncusu 
hüviyetiyle 2017'nin en başarılı oyuncularındandı. 
Skorlar ve oyun kalitesi ile beraber tribünlerin ilgisinin de arttığını düşünüyorum. Statlarımız yenilendi. Futbolun artık içini konuşmamız gerekiyor. Sahanın içine odaklanmalıyız. 
2017 yılının teknik direktörü 
olarak, gösterdiği istikrar için ilk olarak Abdullah Avcı'nın adını vermek istiyorum. Özellikle 2016-2017 sezonunda taktiksel anlamda hücum ve savunma geçişlerini çok iyi uygulayan bir antrenör. 


Madrid 2017'nin ilk yarısında son derece parlak bir performans ortaya koydu ancak yeni sezonda hayal kırıklığı yarattı. Tam tersi ise Manchester City için geçerli. Süper Lig'i geçen sezon şampiyon bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkarak Türk takımları arasında rekora imza attı. Her ne kadar ligde bu sezonun ilk yarısında başarısız olsa da geride kalan yıla damga vuran ekibin Şenol 
Güneş'in Beşiktaş'ı olduğunu söyleyebiliriz. 
İlginç olan ise 2017'de 
Abdullah Avcı'nın 
Başakşehir'i nin en çok puan toplayan takım olması, geçen sezonu 2. bitiren turuncu-lacivertli ekip bu sezonun ilk yarısını da lider kapattı. 
Tudor'lu Galatasaray heyecan verici bir oyunla özellikle iç sahada keyifli sonuçlar alırken yılın sonlarına doğru özellikle deplasmanlarda aldığı kötü sonuçlarla tartışılır hale geldi. Lider Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde olmasına karşın Galatasaray yönetimi radikal bir kararla Hırvat teknik adamın görevine son verdi ve 
4. Fatih Terim dönemi yılın son haftasında resmen başladı. 2017'nin son günlerine fazlasıyla damga vuran olaylarından biri 


Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayabilmiş olmalarının temelinde de bu yatıyor. Kadro kalitesine baktığımda finansal olarak 

çok yüksek bir görüntü vermiyor olsa da sahada uyguladıkları takım oyunu, tempolu oyun, hücum ve geçiş planları Başakşehir'i başarıya götürdü. 2017-2018 sezonunda da oyunu daha olgunlaştırmış haliyle oynuyorlar. Kadrolarını güçlendirdiler ancak isimlere değil takıma ve sisteme bağlı bir futbol oynadıkları için başarılılar. 
Ben Abdullah Avcı'nın Başakşehir ile çok önemli işlere imza attığını düşünüyorum. 
Beraberinde yine bir sistem takımı 

yaratan ve kupa kazanan Konyaspor'un teknik direktörü olduğu dönemde Aykut Kocaman'a da bir parantez açmak gerekiyor. Savunma ağırlıklı eleştirilerine maruz kalıyor ve hoşnut eleştiriler almıyor olsa da Konyaspor gibi bir camiada mütevazi bir kadro ile kupa kazanması 

çok önemli bir başarıdır. Beşiktaş'ın yeni stadıyla yakaladığı atmosferde çok yüksek kadro kalitesine sahip bir takım ile Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu büyük işler yaratan hocası Şenol Güneş'i de elbette saymalıyız. 


Terim'in dönüşüydü. Fenerbahçe ise geçen sezonki hayal kırıklığının ardından sezona eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile başladı. Yeni oyuncularıyla start veren sarı-lacivertliler UEFA'da Vardar gibi zayıf bir ekibe elenip lige kötü başlayınca çok tartışılan Aykut Kocaman istifanın eşiğine gelse de üst üste alınan 5 galibiyet ile tekrar yarışa ortak olmayı başardı, şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürerek 2017'yi kapattı. Geride kalan yılın Şenol Güneş 

ve Abdullah Avcı ile birlikte en başarılı 3 
teknik adamından biri tartışmasız Rıza Çalımbay oldu. Antalyaspor'da geçen sezon 5. olan Rıza Hoca bu yılın ortasında aldığı Trabzonspor'u üst üste galibiyetlerle zirveye yaklaştırdı. Lige yeni çıkan Malatyaspor, Sivasspor ve özellikle büyük seyirci potansiyeli ve oynadığı futbolla Tamer Tuna'nın Göztepe'sinin Süper Lig'e büyük renk kattığını vurgulamak lazım. 
Unutulmaz maçlar arasında ilk akla gelen Alanyaspor'un Trabzonspor'u deplasmanda 3-0'dan 4-3 yenmesiydi. Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love ise sadece 2017'yi baz alırsak Ocak-Mayıs döneminde 

18, Ağustos-Aralık bölümünde de 10 

golle ligde 28'e ulaştı ve en çok ağları havalandıran futbolcu oldu. 7 takımın zirve yarışına ortak olduğu bir lig ile yılı kapattık. 
Bu da futbol tarihimizde rastlamadığımız bir durum. Modern statlarıyla, artan seyirci ortalamasıyla, daha kaliteli futboluyla rekabetçi ve büyüyen bir ligimiz var. Bence 2017'nin en çarpıcı vurgusu bu. 
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Mehmet Arslan: 
DAHA YARATICI, DAHA ÖZGÜR, 
DAHA KEYİFLİ 


Bilim kurgu filmleriyle arama hep bir mesafe koymuştum. Ama biraz da burun kıvırarak izlediğim The Fiy (Sinek) filmi beni derinden etkilemişti. 

Yer yer Kafka'nın “Dönüşüm”ünden izler taşıyan Seth Brundle (Jeff Goldblum) 

ve Veronica Guaife (Gina Davis)'nin baş döndüren, aşk hikâyesini ve bir insanın sineğe dönüşmesini anlatan bilim 

kurgu filmlerine yönelik önyargımı yerle 

bir ediverdi. Benzer bir önyargıyı bu 

sezona kadar Türkiye Süper Ligi için de taşımadığımı söylersem haksızlık ederim. 
Ama 14 yabancılı lig tıpkı “The Fiy” gibi 

bu yargımı da paramparça etti. 17 hafta boyunca Türk futbolunda bir değişime hatta bir adım ötesi bir devrime tanıklık ettik. 
Yıllardan bu yana yaratıcılıktan uzak kısır 


ve sevgili Mehmet Demirkol'un deyimiyle “kaotik” özellikleriyle anılan Süper Lig daha yaratıcı, daha özgür, daha kaliteli ve daha keyifli bir lige dönüştü. Keyif aldığım değil, almadığım maç sayısı sınırlı hale geldi. 
Süper Lig'i kaliteli yabancı oyuncular değişime zorladı. Futbolu güzel kılan şey 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sonucun bilinmezliğiydi. Yıllardır hep büyüklerin kazanmasına alıştığımız ligde artık hiç kolay maç kalmadı. Şimdi sırada ikinci aşama var. Daha kaliteli, daha çılgın ve daha özgür teknik adamlar. Eğer onlar da sahneye çıkarsa, lig gerçekten “Süper” adına yakışır bir hal alacak. 
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Barcelona, Bayern Münih derken, Manchester City'de de inanılmaz rekorlar kırıyor, yenilmezlik serisini biz bu satırları yazarken hâlâ devam ettiriyor Guardiola. 2017'de kupa kaldıramamış olsa 

da City'de inşa ettikleriyle futbolun zirvesinde olmayı hak ettiğini gösterdi. 
Barcelona'daki başarılarını Messi'ye, Bayern Münih'tekileri ise Alman disiplinine bağlayanlar, sonunda onun ne kadar büyük bir futbol dahisi olduğunu anladı. 2017'nin tartışmasız en iyi teknik direktörü o. 


En İyi Veteran - Pepe: 

Real Madrid onu bıraktığında Türkiye'ye gelebileceğini kimse düşünmüyordu. 35 yaşında olmasına rağmen daha Avrupa'da söyleyecek sözü olduğuna inanılıyordu. 
Liverpool başta olmak üzere pek çok Avrupa devinin elinden Beşiktaş kaptı Pepe'yi. Kısa bir süre sonra ilk itiraf Real Madrid cephesinden geldi: Onu bırakmasaydık savunmamız çok daha güçlü olabilirdi. Ardından da Liverpool taraftarları kulüplerini eleştirmeye başladı: Pepe'yi nasıl almazsınız!?.. Ligde ve Avrupa'da öyle performanslar ortaya koydu ki mevkidaşlarına ders verdi adeta. İlerleyen yaşına rağmen hiç yorgunluk belirtisi göstermedi. Profesyonelliğiyle de Türk futbolculara örnek oldu. Sanırız bu olgunluğundaki en büyük etken ilerleyen yaşı. Artık sahada ne yapması 


gerektiği kadar ne a Pa yapmaması gerektiğini X de bilen bir Pepe var. 

/4ğ ü | 


Ülkemize geç gelmiş olsa da Pepe, 2017 yılının en iyi z 


veteran oyuncusu olarak es geçilemez bir durumda. 2018 de onun için iyi geçecek gibi duruyor. 


En İyi Çıkış Yapan Oyuncu - Kevin De Bruyne: 


En Pahalı Futbolcu - Neymar: 

İtiraf edelim, biz PSG'nin 222 milyon avro gibi büyük bir parayı Neymar için 

verebileceğini düşünmüyorduk. Hâlâ olan bitene baktığımızda inanmakta 

güçlük çekiyor ve bu konuda yalnız olmadığımızı biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 

Fransız kulübünden yapılan bir açıklama işlerin ne boyuta geldiğini göstermesi 

açısından enteresandı. “Real Madrid yetkilileri Neymar'ın kafasını karıştırmaktan hemen vazgeçsinler. Aksi takdirde 


Neymar'ı almakla uğraşırken bir sabah Cristiano Ronaldo'nun 

PSG formalı fotoğraflarını sosyal medyada görebilirler!..” PSG, dünya futbol piyasasını sarsmaya devam edecek gibi duruyor ama Neymar transferi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin ilk olması nedeniyle hiç unutulmayacak. 2017'nin en pahalı oyuncusu ve sanırız uzun süre kırılamayacak bu inanılmaz rekorun sahibi Neymar... 


En İyi Kaleci - Buffon: 

İtalyan kaleci, eldivenlerini asmadığı sürece en iyi kaleci seçilecek. Çünkü bu zamana kadar yaptıkları, bundan sonra hiçbir şey yapmasa bile onu dünyanın en iyisi yapmaya yetiyor. Üstelik bir bahanemiz daha var. Gök mavililerin, Dünya Kupası hayallerine veda ettiği maç sonunda Bufffon ağlarken, ona bakıp gözleri dolmayan varsa aranızda bizimle irtibat kursun, dilediği formayı beğensin, kendisine göndereceğiz! İtalya ile Dünya Kupası'na gidemeyecek olması elbette büyük kayıp ama Buffon varken başkasını seçmeye elimiz 
gitmedi. Gidemezdi de... Üstelik Juventus formasıyla olan istikrarı ve son 6 
yıldır şampiyon olması da cabası. Bir yerde en iyi kaleci seçilecekse ve Buffon hayattaysa, o seçilir. Durum, tamamen duygusal. 


En İyi Futbolcu - C.Ronaldo: 

2017'de kazanabileceği ne varsa 

kazandı. Şampiyonlar Ligi, İspanya 

mt Ligi, FIFA Yılın Oyuncusu, Ballon Fiy d'Or... Artık Messi ile girdikleri 


Emire yarışta kırılacak rekor kalmadığı için sürekli kendi rekorlarını egale etmek ya da geliştirmekle meşguller. Ama 2017 yılı Portekizli A oyuncu için Arjantinli rakibine göre daha başarılı geçti. Biz de Ronaldo'yu 2017 yılının en başarılı oyuncusu seçtik, pişman değiliz... 


Guardiola'nın elinde tam bir serseri mayına dönüştü. Nerede, nasıl patlayacağı meçhul. Sahanın her yerinde görebiliyoruz. 
Uzun metrajlı ve çok ince öldürücü paslar atarken, aynı - ölümcüllükte şutlar çekerken, çalım atarken, boş koşu irisi Bir 6 numara için çok golcü, bir 8 numara için çok üretken, bir 
10 numara için çok hareketli... Sahada, Guardiola'nın aklıyla 

onun yaptıklarına şahit olmak büyük keyif. 2017'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu Kevin De Bruyne'den başkası seçilemezdi. 


26 fitbol 


b 


2017 ÇETESİ 


M7 


Messi 


C. Ronaldo 


* 


Salah 


NN De Bruyhe 
Marcelo Dahi Alves 


Chiellini | Pepe 


fitbol 27 


HAKEM 


SİZİN EVDE 
1 YIL KAÇ AY a 


ARALIK SAYIMIZDA GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNİN EKONOMİK KOŞULLARINDA HAKEM ÜCRETLERİNİN SON 10 YILLIK DÖNEMDE GELDİĞİ NOKTAYI VE AVRUPA İLE KIYASIMIZI PAYLAŞMIŞTIM. 
“SÜPER MAAŞ”, “HARİKA RAKAMLAR” NİDALARIYLA PEMBE GÖZÜKEN TABLONUN ARKASINA BİRLİKTE BAKALIM. 


MURAT FEVZİ TANIRLI 


akımlar ilk yarının enkazını kaldırmak Tw da gücüne güç katmak gayesiyle 

“bpit-stop”a çekilip, sağını solunu düzeltmeye çalışırlar. Zordur elbet kervanı yolda düzeltmeye çalışmak. Atı alan Üsküdar'ı geçer bazen Manchester City, Bayern, PSG gibi. Ligin dibindeki puan farkı da hazin hal almış olabilir Metz ve Benevento gibi. 
“Hakemspor” için de öyledir her daim. Hatalı düdüklerine hayıflanırsın, harika yönetip değer kattığın maçın coşkusunu tebessümle hatırlarsın, gazetelerde haftanın hakemi seçildiğin sayfalara bakarsın, yerel basının yerden yere vurduğu manşetleri unutmak istersin. Sonra gözlemci notlarına bakar, sezon sonu hayalinin neresindesin onu sorgularsın. MAK'nın ilk yarıda sana verdiği mesajı anlamaya çalışırsın: Yeni statlara mı uçacaksın, yoksa yerinde mi sayacaksın, belki de aşka veda mı ediyorum paniğine kapılacaksın. Bunlar, futbol sevdalısı bir hakemin naif hezeyanlarıdır. 
Aralık sayımızda günümüz Türkiye'sinin ekonomik koşullarında hakem ücretlerinin son 
10 yıllık dönemde geldiği noktayı ve Avrupa ile 
kıyasımızı paylaşmıştım. Avrupa ülkelerindeki ekonomik göstergeleri ve yaşam standardını ikkate almadan yapılan analizlerden tutun da, ürk hakemliğini “Hakemliğin Katar'ı” olarak itelendirenlere kadar yorumlar geldi. Elbette özleşmeli hakemlik kavramı dünyamıza irince “Süper Lig kategorisi” listesine dahil olabilmenin değeri daha da arttı. 
Gelelim aysbergin altına... “Süper maaş”, “harika rakamlar” nidalarıyla pembe gözüken 
tablonun ilk etapta dikkat çeken kapkara 2 
noktası var: İlki, 2015-2016 sezonunda 4 yıllık sözleşmeler yapılırken meslekleri bıraktırılan hakemlere, 2016-2017 sezonu başlarken sözleşmeleri feshedilip, “vazgeçtik, 1 yıllık sözleşme yapacağız, ana işinize dönebilirsiniz” lütfunda(!) bulunulmasıydı. Türkiye gibi iş şartlarının sıkıntılı olduğu bir ülkede, yıllarca emek verdiğin işinden, hakemlik çelişkisinde 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kalıp vedalaşmak, 1 sene sonra “Pardon” sözüyle karşılaşmak! Ferhan Şensoy ile Rasim Öztekin'in “Pardon” filminin MHK versiyonu tam da bu olsa gerek. Hele ki Cüneyt-Bahattin-Tarık üçlüsüyle bir sohbetimizdeki “2014 yılının 173 gününü birlikte geçirdik, ailemizden çok birbirimizi gördük” sözlerinin ardından, hakemliğe ayrılan vakitler karşısında hangi iş yeri “gel kardeşim, çalış” diyebilir ki! Pek çok hakem hafta içi maçlar, antrenman programları, seminerler derken zaten iş yerleriyle yeterince papaz oluyorlar. 
İkincisi ve daha trajik yanı ise sözüm ona 
Iyıllık diye bahsedilen sözleşmelerin 10 

ay üzerinden yapılıyor olması. Futbolcular ana mesleklerini icra ediyor, dolayısıyla transferlerdeki rakamlarını ve geniş alternatiflerini düşününce sezonluk sözleşme çok doğal olabilir. Ancak hakemlik zaten bu anlamda hem alternatifsiz hem de kategori atlayıp bir yerlere gelip, uzun zaman orada kalabilmek oldukça zor. Bu şartlarda bir 

de “Aktif sezonda bana lazımsın, yazın ne halin varsa gör, yeni sezonda da keyfim seni isterse bakarız” mesajı veren sözleşme. 
Mevsimlik işçi mi alıyorsunuz? MHK'nın maaş alan üyeleri de haziran ve temmuzu pas mı geçiyorlar yoksa? MHK üyelerinin veya bu sözleşmelere TFF kanadında onay verenlerin evlerinde 1 yıl kaç ay? Aşina olduğumuz Miladi ya da Hicri takvimler yerine bizlerin bilmediği müstesna bir takvim mi türetildi yeryüzünde? Eşitlik kelimesini ayrı, adalet kelimesini ayrı şekilde lügatlarda tekrar gözden geçirmek şart. Görev alınan bir maçın ücretinin kaç hafta sonra hesaplara yatırıldığı tartışmasını açmıyorum dahi, inanamazsınız! 
Bir başka skandal konu sağlık sigortası. “Var mı sigortaları?” sorusuna basit bir “var” diyebilmek adına yapılmış bir uygulama. 
Geçen sezon resmi maç esnasında sakatlanan hakemler, hastanelerdeki ameliyatlarından doğan 10-15 bin TL para için arkadaşlarının kefilliğiyle taburcu edildiler yüce yurdumda. 
Hakeminin masrafını organize eden, ilgilenen bir MHK yetkilisi çıkmadı. Formalite görüşmeler, kaçamaklar. Buna olsa olsa 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okyanusu geçip, çeşme suyunda boğulmak denir. Koltuğunu düşünen MHK ya da hakem derneği yöneticileri değil, hakemini her şeyiyle düşünebilen zihniyetler lazım. Çünkü bu 

tarz hastane olaylarından TFF yönetiminin haberinin bile olduğunu sanmıyorum. Sigorta maliyetinden kaçmak gibi “küçük hesaplar” peşinde olacaklarına ihtimal vermiyorum. 
Hatta bu durumların yaşanmış olmasına şiddetli itiraz edecekleri kanaatindeyim. Sizce de öyle değil mi yoksa? 

“Bu sezon neden maaşlar “17.50 
düşürülürken, maç başı ücretler çok yükseltildi?” sorusuna dair hakem eskilerinin ve medyadaki ağabeylerin değişik yorumları var. “Hakem hafta içinde başka işle uğraşmasın ve hayatını hakemlik ekseninde yaşasın diye sözleşmeli hakemlik getirdik ama hatalar azalmadı. O zaman ücret olarak performansa dayalı sisteme geçelim ki başarılı olan daha çok kazansın” mantalitesi denildi. Ancak göz ardı ettikleri bir nokta var; mevcut MHK'nin son 2 sezondur atamalarını ve inanılmaz icraatlarını görünce, “açılmadan iade paketi” olarak bakıyorum. 

Türk hakeminin, Avrupa'dakinden en büyük farkı stres ve genel koşullar faktörü. Bizdeki hakem tanımında “her daim azarlanabilir, saldırılabilir, yedek kulübesinden hakaretler yağdırılabilir, maç sonlarında ağır eleştirilebilir, odasının kapısı yumruklanabilir, stattan panzerle bile ayrılabilir bir futbol öğesidir” yazmaktadır. Kulüp başkanlarının ağzına bakılan, ciddi hatalar olunca başkanların düdük astırabildiği ülkede oksijen alıyoruz. 
Medyada ağır ve formalı infazlar da cabası. 
Ülkenin futbol kültürü bu durumdayken ve gelen MAW'lar otorite duruşu gösteremedikçe böyle sürüp gidecektir. Diğer yandan Süper Ligi'mizde futbolcu ve teknik adamların sevdiği “Buraya puan ya da puanlar almaya geldik” klişesinin olası karşılığı en az 1 milyon TL seviyesine ulaştı. UEFA'nın yeni atletik şartları çok ağır. Eğitim ve seminerler sürekli. 
Devamlı bir çalışma, zaman ayırma ve fit kalma disiplinine sahip olmak hakemin farzı. 
Bu yüzden, yukarıda bahsi geçen riskleri 


taşıyan bir “insan grubuna” karşı yapılanların maddi karşılığı fazlasıyla olmalı. 

Yoksa bu kadar riske, sigorta şirketi bile sigorta yapmaz. 

Futbol keyfinin 1 numaralı adresi Premier Lig'i yıllarca ekran karşısında ve İngiltere tribünlerinde ilgiyle izledim. Örneğin 

18. haftada Manchester City-Tottenham'da Dele Alli ve Kane'e verilmeyen bariz kırmızılardan tutun da Brighton-Burnley'de Tarkowski'nin pas geçilen net dirseğine, Stoke-West Ham'da misafir takıma verilen evlere şenlik penaltıya kadar 6 maçta siyah-beyaz hata vardı. Sonrasında ise kayda değer bir ses yoktu. Hatta TV programları bazen dalga geçtiler “bunu nasıl görmedi” şeklinde. Hakem açısından huzur var, 


yönetme keyfi var, tribün coşkusu var, oyuncu diyaloglarında seviye var. Daha da önemlisi dağlara taşlara hatalı düdük çalsanız dahi, haftalar önce Burnley menajeri Syne Dyche'ın Manchester City maçı sonrası “Oğlum bahçede oynarken bile Bernardo Silva gibi düşmezdi, artistliğe soyunmalı, göğe yükselişi fevkaladeydi” yorumundaki gibi ağır olması beklenen eleştiriyi bile sempatik dinleme güzelliği var. Elbette unutulmaması gereken nokta, bu pembe tabloyu sağlayan ve olası çirkinliklere müsamaha göstermeyen otoritenin varlığı. Premier Lig'in 1numarası Clattenburg, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali derken zirve kilometresini doldurup kariyerine Suudi Arabistan'da devam kararı aldı. Hem kurulun başına geçti, hem de aktif 


hakemliğe devam ediyor. Tüm ülkeler bizdeki Uilenberg organizasyonu gibi Avrupa'nın efsane eski hakemlerini danışmanlığa getiriyorlar. Howard Webb, Amerika'da; Vassaras, Romanya'da; Portekizli Vitor Pereira, Yunanistan'da; İskoç Hugh Dallas, Kuzey Kıbrıs'ta; Marc Batta, Bulgaristan'da o ülkelerin hakemliği için uğraş veriyorlar. Diğer yandan video hakemlik tartışması her ülkede önemli gündem. Kısacası günümüz futbolunda artık hakemliğin ekseni de ekonomisi de çok değişti. Bu eksene ayak uydurabilecek çapta bilime, eğitime ve altyapı çalışmasına değer veren vizyoner zihniyetlere ülke hakemliğini emanet etmek kaçınılmaz. Hakem şansları bol olsun! Daha sevgi dolu ve huzurlu bir Türkiye umuduyla yeni yılınızı kutlarım. 


İLK YARIDAN İSTATİSTİKLER 
(17. HAFTA SONUNDA) 


MAÇ BAŞINA SARI KART ORTALAMASI EN YÜKSEK 5 HAKEM 
(5 ve üzeri sayıda maç yöneten hakemler arasında) 


MAÇ SAYILARI 


HAKEM 


Ali Palabıyık 12 
Fırat Aydınus 12 
Halis Özkahya 7 
Mete Kalkavan TI 
Yaşar Kemal Uğurlu TI 
Cüneyt Çakır 10 
Hüseyin Göçek 110) 
Bülent Yıldırım 110) 
Halil Umut Meler 110) 


Özgür Yankaya 9 


Ümit Öztürk e) 


Alper Ulusoy 8 
Serkan 


ınar 7 
Arda Kardeşler 5 
Barış Şimşek 4 
Suat Arslanboğa 4 


Mustafa Öğretmenoğlu 3 
Ali Şansalan 2 


Koray Gençerler 2 
Serkan Tokat 2 


Bahattin Şimşek 1 


MAÇ SAYISI 


HAKEM MAÇ 


SAYISI 


Serkan Çınar 7 


Ümit Öztürk e) 
Halil Umut Meler 10 


HAKEM 


Serkan 
Ümit Öztürk 


HİÇ KART ÇIKMAYAN MAÇ 


HAKEM 


MAÇ 


TOPLAM 
SARI KART ORTALAMASI KIRMIZI KART 


MAÇ 


ınar 7 


SARI KARI Oo TOPLAM 


40 5.71 1 


Alper Ulusoy 8 45 5103 > 


Cüneyt Çakır 110) 54 5,40 4 


48 2.95 > 
51 5,10 4 


EV SAHİPLERİNE UĞURLU GELEN HAKEMLER 
(5 ve üzeri sayıda maç yöneten hakemler arasında) 


EV SAHİBİ 
GALİBİYET SAYISI 


ORAN 


Arda Kardeşler 5 5 100,004 
Cüneyt Çakır 1 8 s10X010X74 
Halis Özkahya 1 8 72,156 

5 


71,420 
6 66,670 


Özgür Yankaya 9 6 66,67 


MAÇ 


Yaşar Kemal Uğurlu Göztepe - Başakşehir 


ALİ PALABIYIK'TAN İLGİNÇ KART KARNESİ 


SARI KART KIRMIZI KART Oo TOPLAM 


Bursaspor-Antalyaspor - 1 1 


Lazio-Vitesse (Avrupa Ligi - - - 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HAKEM 


HAKEM 


DEPLASMAN TAKIMLARINA UĞURLU GELEN HAKEMLER z j (Deplasman galibiyeti ve beraberlik toplamı) CÜNEYT ÇAKIR'IN AVRUPA KARNESİ 


HAKEM MAÇ DEPLASMAN GALİBİYETİ ORAN YA DA BERABERLİK 


Suat Arslanboğa 4 4 100,00 
Bülent Yıldırım 110) 8 80,00 


Fırat Aydınus 12 9 75,000 
7 


MAÇ TURNUVA 


A.Madrid-Chelsea Şampiyonlar Ligi Portekiz-İsviçre Dünya Kupası Eleme Tottenham-R.Madrid ampiyonlar Ligi 


İsveç-İtalya D.K Eleme Play-Off Bayern Münih-PSG Şampiyonlar Ligi 


Halil Umut Meler 110) 70,004 


Yaşar Kemal Uğurlu T 7 63,646 Hüseyin Göçek 110) 6 60,004 


EN ÇOK KART GÖSTERİLEN MAÇLAR 
(Çift sarı kartlar da sayılmıştır.) 


HAKEM MAÇ SARI KART KIRMIZI KART TOPLAM KART 


Ali Palabıyık F.Bahçe-Beşiktaş 9 5 14 


Özgür Yankaya Trabzonspor-G.Birliği T - TI Cüneyt Çakır Başakşehir-Konya 9 1 110) 


Alper Ulusoy F.Bahçe-Karabük 110) - 10 


Ümit Öztürk Antalya-Kasımpaşa 1 e) 
Yaşar Kemal Uğurlu F.Bahçe-Sivas 1 9 
Halis Özkahya Y.Malatya-Trabzon 9 


Ümit Öztürk G.Saray-Akhisar e) 
Bülent Yıldırım Akhisar-F.Bahçe 9 


YASAKLI FIFA HAKEMLERİ 

E Cüneyt Çakır'a 19 Eylül 2015'ten bu yana Trabzonspor maçı verilmiyor. Sebebi ise o tarihte Avni Aker'de 1-0 Galatasaray'ın kazandığı maç. 
E Halis Özkahya'ya 11 Kasım 2012'den bu yana tam 5 yıldır Kadıköy'de maç verilmiyor. Sebebi ise 16 Aralık 2012 tarihindeki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. 

m Mete Kalkavan'ın babası, izlemeye geldiği ve oğluna edilen yoğun küfür nedeniyle Galatasaray maçından çıktığında fenalaşmış ve sonrasındaki yoğun bakım sürecinde hayatını kaybetmişti. O tarihten bu yana Galatasaray maçları verilmedi. Mete Kalkavan bu sezon Trabzonspor maçlarına da henüz çıkmadı. 

B Hüseyin Göçek, FIFA hakemi olarak Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarına henüz çıkmadı. 

E Bülent Yıldırım artık eskisi kadar büyük maçlarda düşünülmüyor. Bu sezon 3 takımın deplasmanlarında gördük sadece. 

E Yeni dönemin en gözdelerinden Yaşar Kemal Uğurlu, 11 maçının 8'sinde zirve takımlarının maçını yönetti. 
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Bu Diyar içimizdeki 
Şeytan 


ARSENAL 04 CITY 18 


azen Football Manager oyununda 
3 takımınız önüne gelen herkesi 

yıkar geçer ve kusursuza yakın bir performans çizgisi tutturur ya... Siz de neredeyse huzursuzluğa kadar varan “E bu oyun çok kolay, 'bug” mı var acaba?” diye kuruntu yaparsınız hani... İşte Manchester City'nin sezonu da bu şekilde devam ediyor. 
Üstelik öyle “bug” filan da yok. Guardiola'nın takımı her maçına sanki haftalardır topa 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dokunmamışçasına bir iştahla çıkıyor. Katalan teknik adam Barcelona'da mucizeler yaratırken dahi ona soru işaretiyle bakanlar vardı. Zaten Barcelona'yı hele bir de Messi varken dedem de şampiyon yapardı! Bayern Münih'i zirveye taşımak da çocuk oyuncağıydı ama İngiltere'ye gitse gününü görürdü! Bugün Guardiola, Premier Lig'in adeta patronu kıvamına geldi. 
Onun parlayan City'si de kaçınılmaz olarak ligin efsanevi ekibiyle kıyaslanacaktı: 2003-2004 sezonundaki Arsenal, yani “Yenilmezler”. Elbette 14 yıl önceki o Arsenal'in yeri birçok futbolsever için çok ayrı. 
Özellikle 1990'lı yıllarda doğmuş ve Avrupa futboluna yeni ilgi göstermeye başlamış nesil için namağlup Arsenal, standartların fazlasıyla ötesine nasıl geçilebileceğini göstermişti. Vieira, Henry ve Bergkamp gibileri de türlerinin adeta tek örnekleriydi, öyle ki o 9O'lar kuşağına bugün bile izledikleri en ilham verici futbolcuyu sorsanız bu üç isimden birini sayar! Biraz daha eski kuşaklar ise öyle bugünün Real Madrid veya Barcelona'sı gibi devasa performanslara her zaman şahit olamıyordu. 1990'da Sacchi'nin Milan'ı, 1992'de de Cruyff'un “Rüya Takım” sıfatlı Barcelona'sının ardından sıra dışı işlere takım halinde imza atan bir ekol pek görülmemişti. 2004 model Arsenal bu açlığı da giderivermişti. 

Bugünkü Manchester City'nin aynı başarıyı yakalayacağını düşünmek için henüz erken. 
Sezon çok uzun bir maraton ve futbol her zaman sürprizlere gebe bir oyun. Yine de 


City, takım karakteri olarak Yenilmezler'e azımsanmayacak kadar benziyor. Bu yakıştırma Guardiola'ya sorulduğunda biraz da politik soslu “Saçmalamayın, elbette biz de bir gün yenileceğiz!” cevabı veriyor. Doğal olarak takımının bu konuda gereksiz strese girmesini istemiyor. Aynı soru Wenger'e yöneltildiğinde ise Fransız menajerin yanıtı biraz da hayıflanma içeriyor: “Bizim fikirlerimiz vardı ama petrolümüz yoktu. Onlarınsa hem fikirleri hem de petrolü var!” 

Wenger'in cevabını haklı bulanlar olacaktır ancak bana göre biraz abartmış gibi. Zira bu farkı yaratan şey özellikle Finansal 

Fair Play sonrası dönemde petrol değil, başarılı olunacağına dair genel güvensizlik ortamı. Yani Arsenal'den kaçarcasına giden oyuncuların orada eksikliğini hissettiği 

şey petrol kökenli paradan ziyade kupa kazanabilme ihtimaliydi. Bu konu uzunca tartışılabilir fakat Wenger'in fikirler ve petrol haricinde bahsetmesi gereken bir konu 

da şans. Yenilmezler'in o başarısını şansa indirgemek tek kelimeyle cahillik olurdu 

ama yine de hiç şanslı olmadılar diyemeyiz. 
Örneğin kavgalarla hatırlanan o olaylı Manchester United derbisinde Van Nistelrooy son dakikada kazanılan penaltıyı üst direğe nişanlamak yerine gole çevirebilseydi, bugün Arsenal'ın namağlup şampiyonluğu yerine sıradan bir Premier Lig zaferi konuşuyor olacaktık. O takımın gönüllerdeki yeri aynı olacaktı ama bugünkü gibi kıyaslamalara giremeyecekti. City'nin henüz böylesine 


dramatik ve talihli bir anı olmadı ancak 
13 Mayıs'taki son lig maçına kadar şans 
meleklerine illaki ihtiyaç duyacak. 


AYRI DÜNYALAR, FARKLI KADROLAR 
14 yıl futbol galaksisinde çok uzun bir 
zaman. 14 yıl önce olmazsa olmaz diye nitelendirilen ve ciddi fark yaratan kimi mevkiler, bu süreçteki hızlı evrime kolayca kurban gidebilir. Veya o günlerde ihtiyaç dahi duyulmayan bir görev tanımı bugün kritik etkiler yaratabilir. 2000'li yılların başında “lü savunma çağ dışı olarak görülürken 2020'lere yol aldığımız şu günlerde devrim olarak kabul edilebilir. Kısacası 2004'ün Arsenal'i ile 2018'in Manchester City'sini karşılaştırırken bu tip evrilmeleri 

göz ardı edemeyiz. 

Sadece kalecilere baktığımızda bile net 

bir fark var. Jens Lehmann, Almanya ve Avrupa genelinde kendi neslinin önde 

gelen kalecilerindendi. Bugün Ederson'u ondan ayıran şey, top kurtarma becerisi ve reflekslerinin yanı sıra rakip forvetten baskı yerken bile soğukkanlılıkla oyun kurabilmesi ve üstün uzun pas yeteneği. Lenmann bugün oynuyor olsaydı muhtemelen Guardiola onun yüzüne bakmazdı! Fakat bu Lehmann'ın kusuru olmaktan ziyade dönemin isteklerinden biri, zira Ederson kalibresinde olmasa bile birçok öncü kulüp artık onun gibisini arzuluyor. 
Aslında benzer durum tümden defans 

anlayışı için geçerli. Campbell, Kolo Toure 

ve önlerindeki Vieira ile Arsenal fizik güç 

ve dengeli takım omurgası anlamında fark yaratıyordu. Oysaki Stones, Otamendi ve Fernandinho üçlüsü tarz olarak bambaşka. 
Bugün Manchester City 200/”teki Arsenal'den çok daha fazla topa sahip olup oyunu üçüncü bölgeye yıktığı için bu üçlü 

de birçok maçta ağır baskı yemiyor ve Yenilmezler'deki o güce ihtiyaç duymuyor. 
Bunun yerine pozisyon geçişleri, hücuma destek verme ve geriden oyun kurma konusunda çağın gerekliliklerini sağlayabiliyor. 
Bek oyuncuları da 14 yıl öncekinden farklı olarak sadece çizgi üzerinde ileri geri gitmekle kalmıyor, aynı zamanda Fernandinho'nun bölgesini destekleyerek bu çok yönlülüğe ayak uyduruyor. 

Atak girişimlerini başlatırken Arsenal'de her işe koşan Vieira'ya 

iki Brezilyalı Edu veya 
Gilberto Silva'dan biri eşlik ediyordu. Fakat 
City'nin orta sahasındaki 
De Bruyne ve David 
Silva, o dönemle karşılaştırılamayacak kadar yaratıcı işlere imza atıyor. Bu ikili 14 yıl önce Wenger'in elinde olsaydı çok büyük ihtimalle kenar oyuncuları olarak Pires ve Ljungberg ile rekabete girişeceklerdi. Yine de bu konuda Wenger'in 


günahını almak doğru olmaz çünkü Guardiola, City'ye gelene dek tüm teknik adamların bu iki isimden beklentisi benzer biçimdeydi. 
Guardiola farkını burada ortaya koydu. 

Pires ve Ljungberg demişken, Arsenal'de bu oyuncuların görevi oyunu genişletmek kadar 


Yenilmezler sezonun ilk yarısı 
geride kaldığında Chelsea'nin 3 
puan önünde, Manchester United'ın ise 1 puan gerisinde ve 2. sırada yer alıyordu. City ise bugün puan tablosundaki en yakın rakibine bakmak için dürbün kullanmak zorunda kalıyor! 


birer yarı orta saha elemanı olarak çalışmaktı. 
Elbette taktiksel farklılıkların da etkisi var ama City'deki Sane ve Sterling'in pozisyonlarına “kanat forvet” demek daha doğru. Çünkü hem oyunu genişletiyorlar hem kenardan 

içeri sıklıkla kat edebiliyorlar hem de top ters kanattayken yardımcı forvete dönüşüyorlar. 
Aslında bu sadece Guardiola'nın icadı 

değil, yine çoklukla futbolun daima evrilen gereksinimleri sonucu oluşmuş bir durum. 
Son olarak forvetteki Henry ve Bergkamp, gerek Agüero gerekse Jesus ile karşılaştırılamayacak kadar farklı ve üstünler. 
Bu ikiliyi ayrı bir mertebeye çıkaran şey sadece yetenekleri değil, aynı zamanda takım ve birbirleriyle olan uyumları. Hatta bunların da ötesinde o kadar beklenmeyen hareketleri kolaymış gibi ve tutarlı yaptılar ki hâlâ kendilerinden sonra gelen isimlere ilham kaynağı olabiliyorlar. Ne Bergkamp gibi bir oyuncu dünyaya geldi, ne de Henry layıkıyla bir varis bulabildi. 


NEREYE KADAR CITY? 

Manchester City'nin nereye kadar namağlup gideceğini herkes merak ediyor. Belki de 

siz bu yazıyı okurken o sıfatı kaybetmiş bile olabilirler! Fakat çarpıcı bir örnek vermek 


ARSENAL 04 CITY 18 


gerekirse, Yenilmezler sezonun ilk yarısı geride kaldığında Chelsea'nin 3 puan önünde, Manchester United'ın ise 1 puan gerisinde ve 
2. sırada yer alıyordu. City ise bugün puan tablosundaki en yakın rakibine bakmak için dürbün kullanmak zorunda kalıyor! Ayrıca City'nin attığı gol sayısı ile Arsenal'inki arasında 20'den fazla fark var. 

Henüz Federasyon Kupası kulvarında iki takımı kıyaslamak mümkün olmasa da 

en azından Yenilmezler'in yarı finalde Manchester United'a boyun eğdiğini hatırlatabilirim. Bundan sadece 3 gün 

sonra ise Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye son dakika golüyle yenilerek elenecekti Wenger'in takımı. O görkemli Yenilmezler, üst üste iki maç kaybetmiş ve bir anda sıfatını sadece ligde koruma fırsatı elinde kalıvermişti. City'nin son 16 turunda Basel karşısında ciddi bir problem yaşama ihtimali az olsa bile çeyrek finalde onları nasıl bir kuranın beklediğini şimdilik bilemeyeceğiz. 
Son olarak iki dönemi rakip durumları açısından da ele almak gerek. 2003-2004 sezonunda Arsenal'in ana düşmanlarından Chelsea, Roman Abramovic'in kontrolündeki henüz ilk sezonundaydı. Yeni kurulan 

takımın oturması için zamana ihtiyacı 

vardı. Rio Ferdinand'ın geçirdiği sakatlık sonrası Manchester United O'Shea, Brown 

ve Silvestre'den yeterli verimi alamıyordu. 
Sağlık problemleriyle uğraşan Gerard Houllier yönetimindeki son sezonunu geçiren Liverpool ise bu iki rakipten bile oldukça gerideydi. 
Kısacası Arsenal üstündü ama rakipleri de bir 
yandan kendi sorunlarıyla boğuşuyordu. 2018 
model City de aslında aynı rakiplerle uğraşıyor. 
Chelsea geçen sezon tek kulvarda mücadele etmenin sağladığı kolaylığı bu kez mumla arıyor ve Conte'nin çözüm arayışları tam randıman vermiyor. Öte yandan Manchester United Mourinho ile bir nebze toparlansa bile Alex Ferguson'lı yılları özlemle anıyor. 
Tottenham ise geçen sezonki formundan gayet uzak kalmış halde. Fakat rakipler nasıl olursa olsun, City'nin gidişatı ve oyun karakteri onlara neredeyse hiç söz hakkı bırakmayacak kadar ezici. 

2004'teki Arsenal mi yoksa şu sıralar şahit olduğumuz Manchester City mi? 14 yıl kısa zaman gibi görünse de ne o günkü dünya 

ile bugünkü bir ne de oyun anlayışı. Futbol takımlarını her daim kendi dönemlerine 

göre değerlendirmek daha doğru olur ve bu minvalde Arsenal'in başardığı şey kesinlikle tarihe geçecek cinsten. Üstelik bunu Vicira, Henry ve Bergkamp gibi ilham verici isimlerle süsleyerek işe ayrı bir boyut kattılar. City'nin elinde De Bruyne gibi dev bir yetenek 

ve eşine az rastlanır güzellikte bir takım oyunu var. Yenilmezler'inkine benzer sihri yakalamak için ihtiyacı olan şey ise namağlup kalmaktan ziyade kupalar kazanmak. “Peki, iki takım bugün karşılaşsa kim kazanır?” 
diye sorduğunuzu duyar gibiyim! Bugünün şartlarında ibre tabii ki City'den yana fakat eğer Arsenal topu Bergkamp ve Henry ile buluşturmayı başarabilirse neden olmasın? 
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BENİM 17'İM 


EN İYİ 1L'İM 


SÜPER LİG'DE 2017-2018 SEZONUNUN İLK YARISI TAMAMLANDI. TARTIŞMALARIN İÇİNDE GEÇEN 

17 HAFTANIN PARLAYAN YERLİ İSİMLER İLE FARK YARATAN YABANCI OYUNCU PERFORMANSLARI 

İLE BOL GOLLÜ, ZENGİN ASİSTLİ MAÇLAR İZLEDİK. PEKİ İLK DEVRENİN EN İYİ Tİ KİMDİ? FOTOMAÇ GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ZEKİ UZUNDURUKAN'A SORDUK, FİTBOL OKUYUCULARI İÇİN HER POZİSYONUN EN İYİLERİNİ SEÇTİ VE TEK TEK YORUMLADI. 


ZEKİ UZUNDURUKAN 


1- HARUN TEKİN 
Devamlılığı olan ve önündeki savunma ile uyumlu, oyundan hiç kopmayan bir kaleci. 


2-MARIANO 
Oyun zekasına hayranım. Tatlı sert bir oyun oynuyor. 


3- PEPE 
Ligin ilk yarısında bütün kritik müdahalelerde Pepe vardı. 


4- EPUREANU 
Çok çabuk bir oyuncu. İleri çıkışları çok iyi, geriye de çok çabuk dönüyor. 


5- ADAMA TRAORE 
Göztepe'nin ön plana çıkan oyuncularından, çok iyi bir performans ortaya koydu. 


6- EDIN VISCA 
Başakşehir'de çok iyi bir oyun ortaya koydu, müthiş goller attı. 


7- OUARESMA 

Guaresma'ya yöneltilen eleştirilere katılmıyorum, o eleştirilecek bir oyuncu değil. 
Süper Lig'de Guaresma'nın bir maçta yaptığı orta sayısına yarı devrede ulaşamamış sağ kanat oyuncuları var. Maç başına 15-16 ceza sahasına orta ortalaması ile oynuyor. 


8- RYAN BABEL 
Beşiktaş'ın kanatlarının her ikisi de Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda çok 


iyiydiler. İkisi de çok fazla ceza sahasına orta yapıyorlar. Cenk Tosun yorgun olmasaydı Beşiktaş çok daha fazla gol atabilirdi. Türk futbolunda kanatları kullanmak artık çok daha zor ama Babel ve Guaresma kanatlardan çok etkili ortalar yapıyorlar. 


9- BURAK YILMAZ 


Neredeyse girdiği her pozisyonu gole çevirdi. 


10- YUSUF YAZICI 

10 numara için çok fazla aday vardı. Seçimimi 
Yusuf Yazıcı'dan kullandım. Genç bir oyuncu ve çok güzel goller attı. 


11- GOMIS 
Son maçlarda biraz düşüş gösterse de çok etkili bir golcü. 
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O GOL VE İTİRAZ 


OLMASAYDI... 


GÜNEY AMERİKA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ SONA ERDİ VE PERU 36 YIL SONRA DÜNYA KUPASI GÖRECEK. 36 YILLIK HASRETİN BAŞLAMASI VE SONLANMASINDA ATILAN BİR GOL VE YAPILAN 


BİR İTİRAZ ÖNEMLİ ROL OYNADI. 


ORHAN ULUCA 


“Futbol Taktikleri Tarihi” adlı muazzam eserin yazarı Jonathan Wilson geçtiğimiz günlerde ülkemize teşrif etmişti. İngiltere Premier 

Lig'in yayıncı kuruluşu S Sport olarak yazar 

ile gerçekleştirdiğimiz röportajda yıllar yılı hep sormak istediğim soruyu sorma fırsatını yakaladım. Taktiklerin tarihini araştırma macerasında kıtalar arası yolculuğa çıkıp sayısız teknik direktör ile gerçekleştirdiği görüşme sonucu hangi teknik adamdan en çok etkilendiğini söylemesini istedik. Ben “Bielsa” der dedim, arkadaşım “Guardiola” olacağını iddia etti ve diğer akla gelen isimler dâhil hiçbirimiz doğru tahminde bulunamadık. Jonathan Wilson'ın yıllar süren tarihi araştırması içerisinde en çok beğendiği teknik direktör Ricardo Gareca. Geçtiğimiz günlerde Peru Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürme başarısını gerçekleştiren Arjantinli teknik adamın hikâyesi de bir hayli ilginç. 


O GOL OLMASAYDI... 

Ricardo Gareca 1978 yılında Maradona'nın 

üç yıl sonra teşrif edeceği Boca Juniors forması ile futbol yaşantısına başladı. Kiralık dönemlerinin arkasından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu ile yolları keşişti. 

Bir yıl beraber oynama şansını elde ettiği Maradona'nın kariyerinde Gareca'nın 

yeri ve önemi bundan çok daha fazlası gerçekte. Diego Armando Maradona'nın ölümsüzleşeceği 1986 Meksika Dünya Kupası'nın eleme maçlarında 30 Haziran 
1985 tarihi Arjantin ve onun büyük yıldızı 
adına belirleyici oldu. Arjantin ile Peru son bilet için karşı karşıya geldi. Peru kazanırsa eleme oynamadan Meksika biletini alacaktı. 
Dakikalar 81'i gösterdiğinde önde olan Peru'yu yıkan oyuncu Ricardo Gareca'dan başkası değildi. Üstelik Peru o tarihten sonra bir daha Dünya Kupası göremeyecekti ta ki teknik direktör olarak o golü atan ismi takımın başına getirene kadar... Yani 33 yıl sonra! O gün 

o gol atılmamış olsaydı belki de Maradona efsanesi dahi bu denli yaldızlı olmayacak ve Dünya Kupası'nı da 1986 yılında başka bir takım kazanacaktı. Ricardo Gareca'nın golü Arjantin'e şampiyon olacağı Dünya Kupası bileti alırken Peru'nun ise çok uzun sürecek bir turnuva hasretini başlatıyordu. Üstelik bu ayrılığı başlatan isim futbolcu Ricardo 


Gareca olurken bitiren isimse teknik direktör Ricardo Gareca oldu. Bu başarı ülkede 

öyle bir heyecan yarattı ki yetkililer milli bayram ilan etmek zorunda kaldı. Gareca'nın pozitif futbolu ve kişisel performansı kadar rakiplerinin yaptığı yardımın da önemli rol oynadığını söylemeliyiz. 


O İTİRAZ OLMASAYDI 

Peru Milli Takımı 1 puan farkla elemeleri Şili'nin önünde 4. bitirerek Dünya Kupası bileti almayı başardı. Üstelik bu 1 puanlık farkı yaratan Şili'nin haklı itirazıydı. 6 Eylül 2016'da Şili Federasyonu CAS'a gitti. Golsüz berabere kaldığı Bolivya maçında rakipleri Paraguay Milli Takımı'nda oynama hakkı olan Nelson Cabrera'yı haksız bir şekilde oynattığını öne 


GARECA 


sürdü. CAS Şili tarafını haklı buldu ve 0-0 
biten maçta alınan 1 puan yerine Şili'ye 3 
puan verilmesi kararlaştırıldı. Bolivya hükmen mağlup sayıldı. Gelin görün ki Cabrera'nın oynadığı tek maç Şili maçı değildi. Ondan hemen önce Bolivya'nın Peru'yu 2-1 yendiği maçta da bu oyuncu oynamıştı. İtirazın devamında gelişen olaylarda bu kez Şili'nin rakibi Peru'ya kaybettiği ve puan alamadığı Bolivya maçı için 3 puan verildi. Özetle itirazı 
yapan Şili 2 puan alırken rakibi Peru ise 3 
puan almış oldu. Eğer o itiraz olmasaydı puan puana gideceği noktada Şili rakibinin 1 puan gerisine düştü ve elemeleri de bu şekilde kapatarak Dünya Kupası'na gidemedi. Yerine giden takım ise Ricardo Gareca'nın 33 yıl önce ölüm sessizliğine gömdüğü Peru oldu. 


Dakikalar 8”'i gösterdiğinde önde olan Peru'yu yıkan oyuncu Ricardo Gareca'dan başkası değildi. Üstelik Peru o tarihten sonra bir daha Dünya Kupası göremeyecekti 

ta ki teknik direktör olarak o golü atan ismi takımın başına getirene kadar... 
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REAL MADRID'İN 
REZİL OLDUĞU 


Tarih 1 Nisan 1998... Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Takımlar sahaya çıkıyor. Ünlü Şampiyonlar Ligi bayrağı orta yuvarlakta dalgalanırken Şampiyonlar Ligi marşı çalıyor. 


Hakem takımların soyunma odasına dönmesini söylüyor. Stat yetkililerine de kale direğini tamir etmeleri talimatı veriliyor. Ancak tamir mümkün değil. 
Direk, 1982 Dünya Kupası'ndan beri Real Madrid'e 


hizmet ediyordu ve artık emekliye ayrılmaya kararlıydı. 
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İşte tam o esnada, güney kale arkası tribün önündeki kale direği, toprağa girdiği yerlerden kırılıp devriliyor. Para atışı, top kale seçimi yapılıyor ancak kalelerden biri yerde! Olaya kale arkasında bulunan ve tel örgülerin üzerinde sallanmakta olan Ultras 

Sur grubunun neden olduğu iddia edilse de direk devrilirken en yakın taraftar metrelerce uzaktaydı. 


Artık bir başka sorun söz konusuydu; Bernabeu Stadı'nda yedek kale direği yoktu! Sorumlu yetkili Agustin Herrerin, 3 mil ötedeki Real Madrid antrenman tesislerine gitti, direk araca sığmayacak kadar büyüktü. 


O sırada tesislerde bulunan Cândido Gömez'in kamyonunu aldılar, polis eskortu eşliğinde Bernabeu'ya getirdiler. Stadın araç girişinden direği sahaya sokmak dakikalar sürdü... Tribünlerden aşağıya inen taraftarların da yardımıyla taşınabildi. 


Kale yerleştirildi, desteklendi, hakem geldi, kontrol etti, onay verdi. Tüm bunlar tam 
76 dakika sürmüştü. 


Ertesi gün İspanyol gazeteleri maçın 2-0 Real Madrid tarafından kazanılmasını değil direk rezaletini yazıyordu. O manşetlerden biri şöyleydi: “Real Madrid onyıllarda kazandığı repütasyonunu 76 dakikada kaybetti.” 
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kaim! Yani milenyumda gol, para demek! 

Atarsan para gelir! Gelir gelir! Futbol 
ne 80'ler, ne 90'ların oyunu. Hele de 2010 
sonrası İŞ İyice sınai! Bu sebeple her kulüp yönetimi sportif başarı kadar mali neticeleri de öncellemeli. Hele de 
Türkiye gibi futbolun alenen devlet tarafından sübvanse edildiği ülkelerde; yani sportif komünizmi dibine kadar yaşayan yerlerde 
(üretemediğin bile olsa) kaynakları doğru kullanmalısın. 
Geçtiğimiz günlerde 
Beşiktaş Başkanı 
Fikret Orman ile sohbetimizde İstanbul büyüklerinin 2017-2018 sezonu şampiyonluğunun gelir büyüklüğünü sordum. “Net konuşmak zor ama 400 ila 500 milyon lira civarıdır” dedi. Üç aşağı beş yukarı Galatasaray ve Fenerbahçe'de de durum farklı değil. 
Yenilenen yayın ihalesi, Şampiyonlar Ligi 


— ndüstriyel çağ topun 3 direği geçmesiyle 


40 fitbol 


€C LU Ru.» 


gelirleriyle birlikte pastayı büyüttü. Kombine gelirleri, ürün satışı derken cirolar yükseliyor. 
Harcanan paralar futbolda başarıyı gerekliliğin ötesinde zorunluluk haline getiriyor. 
Elbette oyuncular, yönetim, medya, taraftar çok büyük etkenler ama teknik direktörlük başka bir müessese... Çünkü futbol takımı teknik direktörlüğü, hele de büyük takımlarda, sadece 11 yapmak değil; kulübü, camiayı hatta (Mehmet Demirkol'un deyimiyle) ülkeyi yönetebiliyor olmaktır. 
İşbu yazı, görevine 18 
Aralık 2017 günü son verilen Galatasaray 
Teknik Direktörü 
Igor Tudor görevde 


kalsaydı da yazılacaktı. 


Çünkü sezon başından beri Fikret 
Başkan'ın sözünü ettiği 500 milyon liralık şampiyonluk büyüklüğünün Tudor gibi deneyimsiz hocaya emanet edilemeyeceğini savunuyordum. 
Burada mesele Tudor'a görev verilmesi. 20 
Ocak'ta yapılacak seçimde başkan adayı olacak bugünün başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin, oluşturduğu cesametli kadroyu teknik direktörlük deneyimi “çalıştırıcı” 


HOCALARLA 


seviyesinde bir kimseye emanet etmesidir mesele! Çünkü 40 milyon avroya yakın masraf neticesinde oluşturulan dev prodüksiyon büyük rejisöre değil, konservatuvar talebesine teslim edildi. 

Gelin geçmişe gitmeden sadece bu sezon başı yapılan transferlerin resmi kayıtlardaki bonservis bedelleri ve garanti maaşlarına göz atalım: 

Mariano: 4 milyon avro bonservis, 

3 yıllık 6.9 milyon avro maaş 

Maicon: 7 milyon avro bonservis, 

4 yıllık 8.8 milyon avro maaş 

Denayer: 500 bin avro bonservis, 

yıllık 1.359.000 avro maaş 

Feghouli: 4.250.000 avro bonservis, 

5 yıllık 19 milyon 250 bin avro maaş 
Belhanda: 8 milyon avro bonservis, 

4 yıllık 135 milyon 400 bin avro maaş 

Gomis: 2.5 milyon avro bonservis, 

3 yıllık 10 milyon 50 bin avro maaş 
Fernando: 5 milyon 250 bin avro bonservis, 
3 yıllık 9.9 milyon avro maaş 

N'Diaye: 7.5 milyon avro bonservis, 

4 yıllık 9 milyon avro maaş 

Latovlevici: 550 bin avro bonservis, 

Tyıllık 750 bin avro maaş 

Carrasco: | yıllık 660.000 avro maaş 

Toplam Bonservis Maliyeti: 

39 milyon 550 bin avro 


Toplam Maaş Taahhüdü: 

80 milyon 169 bin avro 

Rakama vergiler, menajer payları, maç başılar, belli bir maç sayısı artınca alınacak başarı bonusları, bonservis bonusları, imza paraları dahil değil! 

Neyse bu yazıda konumuz bu da değil zaten. 
Bir kenarda dursun! 

Gelelim Galatasaray tarihine ve büyük kadro dönüşümlerine... 

Modern zamanlardaki ilk büyük dönüşümün 


tarihi 1984 yazı Galatasaray'da. Takımın başına gelen Jupp Derwall'e iyi bir kadro kuruldu o yaz. İsmail Demiriz, Semih Yuvakuran, Yusuf Altıntaş, Zoran Simoviç, Rudiger Abramczyk ile başlayan büyük oyuncu transferi serisi 1 yıl sonra Cevad Prekazi, Erdal Keser, Erhan Önal, İlyas Tüfekçi gibi isimlerle desteklenir. Çok özel bir teknik adama “İYİ YERLİ SAVUNMACILAR, YARATICI YABANCI OFANS HATTI ve MİLLİ TAKIM GÖRMÜŞ KALİTELİ GURBETÇİLER” teslim edildi. 1984'te başlayan bu dönüşüm 
1989 Nisan'ında Steaua Bükreş'e elenen takımı 
yarattı. İki şampiyonluk ve Kupa-1'de gelen yarı final ile Galatasaray zirvesi tebarüz etmişti... 
Kısmi bir dönüşüm de 1990'da yaşandı. Arif, Hamza, Mustafa Kocabey, Taner, Tayfun, Mert, Suat, Tugay, Bülent gibi hem genç hem de çoğu altyapıda birlikte oynamış oyunculara Rotariu ve Kosecki gibi iki usta ilave olunmuş, 
18 Mart 1992'deki Werder Bremen maçıyla 
tarihi bir fırsat kaçmıştı. 1984'te kurulan takıma harman edilen bu ekip 8 sezon içinde çok önemli işlere imza atmıştı. Muhtemelen o Bremen maçındaki son dakika pozisyonu gol olsa Kupa Galipleri Kupası'nda “51 final oynanabilecekti. O dönüşümün mimarı da “84 takımının yardımcı hocası, “89 yarı finalinin mimarı Mustafa DENİZLİ'ydi. 

1992-1993 sezonunda bu kez Kalli Feldkamp'a aralarında Hakan Şükür'ün de bulunduğu Tugay'ın Bülent'in olgunlaşmış haliyle kaptan olduğu, Erdal Keser'in ağabey pozisyonunda, Stump ile Götz'ün savunma tarafını güçlendirdiği, Gütschow'un gollerle katkı verdiği bir takım emanet edildi. 2 yıl üst üste şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi statüsünü değiştiren ekipti o... Çünkü o kıymetli oyuncular değerli bir hocaya teslim edilmişti. 
Sonuç yine başarıydı. “96 yazında bu kez devreye bir Galatasaray efsanesi Fatih Terim girdi. TI yıl oynadığı ve uzun süre milli takımla 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birlikte kaptanlık yaptığı Galatasaray'a Milli Takımı 36 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na götüren hoca olarak gelmişti. Taa 1990'dan bu tarafa Ümit ve A Milli Takım'da oluşturduğu kadrodan seçme isimleri peyderpey kattığı Galatasaray kadrosuyla alınan 4 yıllık şampiyonluk, sonrasındaki 

UEFA Kupası... O kadronun 10 yıl ülke futbolunu bir başına sırtlaması... 

2001-2002 sezonunda bu kez güçlenen değil zayıflayan bir kadroya rağmen “tenceresinde pişirip kapağında yiyen” bir Galatasaray... Ancak başında yine “yemeği yapabilen” bir hoca!.. Mircea Lucescu... 
Perez'ler, Fleurguin'ler, Victoria'lar, Batista'lar, Niculescu'lar... O yıl gelen şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final... 

Yıl 2011... Yine Galatasaray zor dönemde ve yine Fatih Terim devrede. Enkazın dibindeki 2010-2011 sezonu sonrasında Ünal Aysal gibi vizyon sahibi başkanla yapılan harika transferler. Selçuk, Melo, Elmander, Muslera, Eboue, Riera, Ujfalusi, Engin, Necati... Hemen sonrasında Ceyhun, Hamit, Umut, Burak... 
Veee Drogba... Vee Snejider... 

Peş peşe iki yıl gelen şampiyonluk... 
Şampiyonlar Ligi grubundan çıkan, çeyrek final oynayan bir ekip... 

Ve bugün... 3 ila 5 yıllık maaş toplamları 

ile birlikte sadece bonservis artı maaşlar 

için 500 milyon liraya kurulan bir kadro. 

Bu kadroyu sezon başında Tudor'a teslim eden Galatasaray için yapılan yanlış tercihlerin bedeli önce sahada, sonra idari kanatta ödeniyor. Çünkü devrimler, büyük hocalarla yapılır. Galatasaray yönetimi bunu gerçekleştiremedi. Yazık etti parasına da takımına da... 

Ve yine bugün ne yazık ki... Sportif A.Ş.'nin 

5. yıl üst üste zarar etmesi riskinin Galatasaray'ı kayyuma götüreceği gerçeği konuşuluyor... Ve bu markaya yazık oluyor... 


Lanzarofte, Kanarya Adaları, 


İspanya - 1987 
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MEDYADA FARKLILIK YARATMAK CESARET İSTER. KONFOR ALANINDAN ÇIKMAK VE BEDELİNİ ÖDEMEK GEREKİR. EĞER BİR SPOR MEDYASINDA EZBER BOZMAYA ÇALIŞIRSANIZ ANINDA CEZALANDIRILIRSINIZ. ÇÜNKÜ MÜSPET ANLAMDA BİR DEĞİŞİKLİK, KURULU DÜZENİ BOZAR. 


CEM KERPİÇÇİLER 


ünyaca ünlü çok satan bir spor giyim 
|) firmasının reklamı sarmıştı kentin 

duvarlarını... “Her şeyi yapabilirsiniz” mealinde vurucu bir cümle ile “ego”muza oynuyordu reklamcılar... Hayatın merkezinde olduğumuzu, dünyanın bizim etrafımızda döndüğünü gazlayıp istediğimiz her şeye ulaşabileceğimizi belki de tek eksiğimizin o markanın ürünü olduğunu işliyorlardı... 


HEPİMİZİN HER ŞEY “OLABİLDİĞİ” 
BİR ALAN 

Elimizdeki telefon; hikayelerimizi, fotoğraflarımızı aklımıza gelen her şeyi yazabileceğimiz bir alan ve herkesin yazar, fotoğrafçı, gazeteci, bilim insanı, aklınıza ne gelirse olabileceği hatta bu saydığım meslek erbabını solda sıfır bırakacağı fikrini pompaladı. Bu hepimizin hoşuna gitti ve hayatın her alanında değerli fikirlerimizi bu alanlara boca etmekte hiçbir beis görmedik... 


NEYİN KIYMETLİ OLDUĞUNU 
BİLEMEYECEK HALE GELDİK 

Aslında bu en fazla “kıymetli” olgusuna zarar verdi. Biz artık neyin kıymetli, neyin değerli, neyin mühim olduğunu bilemeyecek hale geldik. Milyonlarca kafadan çıkan milyonlarca fikir arasında muteberlikten öte ilgi çekicilik, enteresanlık aramaya koyulduk. Bu çılgın koronun ortasında hepimiz her şeyi yapabiliriz algısına sahip olurken dünya başka bir döneme yelken açmıştı... 


EN ÇOK BAĞIRAN MUTEBER 

İLAN EDİLDİ 

Teknolojik gelişim ve değişimlerle birlikte günümüzde 10 yıllık mesafe belki de 100 yıllık bir ara açıyordu iki tarih arasında... Daktilodan, 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bilgisayara, oradan dizüstüne, internete, 

4.5 G'ye uzanan dijital koşuda “hız” en mühim belirleyici argüman olarak öne çıktı... Yalnızca hızlı olması yetmedi elbette, farklılık absürtlük olarak algılandı ve aşırı uçlar pohpohlandı... 
En çok bağıran, en çok aşağılayan, en çok eleştiren, en sert çıkan, en belden aşağı vuran tercih edildi, gözümüze sokuldu, “muteber” 
ilan edildi... Kitlelere 
“cesur” olarak sunuldu ve herkesin bu cesarete şapka çıkarması 


istendi... öne çıktı... Yalnızca hızlı olması DÜNYADA ADIM yetmedi elbette, farklılık absürtlük ATTIĞI YERİ olarak algılandı ve aşırı uçlar MERKEZ pohpohlandı... En çok bağıran, en SEÇENLER çok aşağılayan, en çok eleştiren, en 


İşte tam da bu rüzgar bütün kavramların içini boşalttı... Herkes kendine bir alan yaratmak adına bu eksende hareket edip hangi ideolojinin savunucusu ise onun 

en cengaveri olarak öne atıldı. Hayatın her alanında oluşan bu karmaşanın ve liyakatten uzaklaşmanın bir nedeni de buydu... 
Donanımına bakmadan daha çok bağıran, karşısındakini daha çok aşağılama peşine düşen figürler yaşamda öne çıktı. Birey olma meselesi ile bireycilik birbirine karıştırıldı. 
Dünya üzerinde kibrinden ölecek, neredeyse dünyayı kendisinin yarattığına inanacak, kendinden başka kimseyi önemsemeyen, dünyanın kendi adım attığı merkezden ibaret olduğuna inanan insanlara dönüştük... 


HERKESİN HİKAYESİ KENDİNİ İLGİLENDİRİR ASLINDA 
Dünya değişip, dönüşürken elimizdeki 


Daktilodan, bilgisayara, oradan 

dizüstüne, internete, 4.5 G'ye 

uzanan dijital koşuda “hız” en mühim belirleyici argüman olarak 


sert çıkan, en belden aşağı.vuran tercih edildi, gözümüze sokuldu, “muteber” ilan edildi... 


telefonun ekranına dalarken mevsimlerin değiştiğinin farkına varamayacak, yeşilden sarıya dönüşen yapraklara bakıp sakinliğin keyfini çıkaramayacak hale geldik... Fotoğraf paylaşma yetmedi, “hikaye” paylaşmaya başladık. Oysa hikayeler özeldir ve herkesin hikayesi kendini ilgilendirir aslında... 
Hikayelerimizi bu kadar basit hale getirmeseydik 

ama bizi en zaaflı noktamızdan vurdular... Bu alanlar olmadan nasıl yaşıyorduk diye durup düşünen vardır elbet. Hani elimizde jeton, sevgilimize ulaşmak için sokaktaki kulübede sıraya girerken, mektup yazıp yanıtını beklerken, her gün apartmanın girişindeki posta kutusunu heyecanla karıştırıp dururken, hayat bizi “istediğin her an her şeye ulaşabilirsin” noktasında bir duruma getirdi... Oysa teknolojinin bu gelişimi birçok kavramın içini boşaltıp bizi boşluğa ve yanlışa sürükledi... 


EMEK VERMEYEN “KIYMET” BİLMEZ 
Artık emek vermeden yakaladığımızı zannettiğimiz için hiçbir şeye “kıymet” vermez olduk. Mesaj ve enformasyon bombardımanı altında gerçeğe ulaşmak çok uzak bir rüya artık. Hepimiz hangi ideolojiye yakınsak offikrin kanalını açıp kendi istediğimiz haberleri dinliyoruz. Daha çok bağırıyoruz, etrafımızdakilere daha kötü davranıyoruz, daha hızlı hareket etmeye çalışırken daha çok hata yapıyoruz daha da kötüsü yaptığımız 


hatanın farkından bile olmuyoruz... 


GARİP BİR İKLİME SÜRÜKLENDİK 
Herkes konforlu alanından yaşamın her yönüne dair fikir beyan ederken üst perdeyi seçmeye kodlandı. Ne söylediğinizin bir önemi yok yeter ki en yüksek ses sizden çıksın. Bir Youtube kanalı açıp garip hareketlerle 

4 milyon kişiye ulaşmanın ve bunu ranta 
çevirmenin yolu açıldı. Bizim, çocuklarımızın, çevremizdekilerin bu acayipliklere onay vermemizi, takip etmemizi sağlayan bir iklim ile karşı karşıyayız... 


MERHAMET, NEZAKET, LİYAKAT 
Hepimiz bu fırtınanın içindeyiz ve bu iklime karşı durabilmenin tek yolu kabullenmemekten geçiyor. 

Sorgulamaktan ve aidiyetlerden vazgeçmeyip hâlâ merhamete, nezakete, içeriğe, insana saygıya, liyakate, emeğe, bilime, ideolojik bagajın yarattığı körlüğe isyan etmeye gereken değeri vermeye çabalamak gerekiyor... 


MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ 
ÜZERİNE TARTIŞAN VAR MI? 

Tüm bunların toplamında mevzu spor medyasında kimin hangi üniversiteden mezun olmasına dayanan tartışmaya gelince; yanlış bir alanda yanlış bir tartışma yürüyor. 
Medyanın ekonomik yapısını tartışmadan meseleye vakıf olamazsınız. Kimin hangi üniversiteden mezun olduğundan öte 

medya patronlarının tek işinin medya olup olmadığı sorusunu tartışmaya var mısınız? 
Hayatın başka alanlarında iş yapan bir medya patronunun “özgür” ve vasata mahkum olmayan bir yayın yapma ihtimali hakkında konuşmaya var mısınız? Acaba tüm medya şirketlerinin ekonomik anatomisini çıkarsak bize bir yol haritası verebilir mi medyada vasatın tahakkümü ya da tek seslilik adına? 


ÇÜRÜMÜŞ YAPIDA DOĞRU 

çiVİ ÇAKILMAZ 

Hangi üniversiteden mezun olursanız olun hangi donanıma sahip olursanız olun, medyada farklılık yaratmak cesaret ister. 
Konfor alanından çıkmak ve bedelini ödemek 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gerekir. Eğer bir soor medyasında ezber bozmaya çalışırsanız anında cezalandırılırsınız. 
Çünkü müspet anlamda bir değişiklik, kurulu düzeni bozar. Kurulu düzenin bozulmasından rahatsız olanlar da sizin ayağınızı kaydırana kadar uğraşırlar... Siz hangi üniversiteden gelirseniz gelin eğer yönetici konumda olmaz ve arkanızda sizi destekleyen en 

üst düzey biri olmazsa muhtemelen birkaç küçük çabanın ardından o bünyenin yapısına bürünmeye başlarsınız. İdeallerinden vazgeçmeyenler ise çeşitli girişimlerin ardından o alanı ya terk eder ya da terk etmeye zorlanır.* Ayrıca çürümüş bir yapının içinde doğru bir çivi çakmanın imkanı yoktur. 
Medyada vasatın tahakkümü bu kadar kolaya indirgenebilecek bir mevzu değildir. Öyle 

iki farklı üniversite mezunu ile bu düzen değişmez. Tartışılması gereken medyada vasatın tahakkümü, medyanın ekonomik anatomisi, iktidar ve medya ilişkisi, medyanın devletin ideolojik aygıtı olup olmadığıdır... 


* Spor medyasında farklılık yaratmak isteyenlerin başına gelenlere dair Barış Tut'un “Futbol Nedir ki” kitabında anlattıkları mühim... 
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“O YAŞTA ÇOĞU ÇOCUK HİKAYELER DUYAR, O İSE ALKIŞLARI DUYUYOR” 


BAZI HAYATLAR VARDIR, SANKİ KİTABI YAZILDIĞINDA OKUYANLARI DUYGUDAN DUYGUYA SAVURSUN DİYE YAŞANMIŞTIR. DIEGO ARMANDO MARADONA, İŞTE O HAYATLARDAN BİRİDİR. “EL DIEGO” ADLI OTOBİYOGRAFİSİNİ OKUYAN VE HENÜZ OKUMAMIŞ HERKESİ, VEDAT ÖZDEMİROĞLU'NUN GÖZÜNDEN 


BU İNANILMAZ ADAMIN HİKAYESİNE GÖZ ATMAYA DAVET EDİYORUZ. 
5 e A 


VEDAT ÖZDEMİROĞLU 


1. Aşağıdakilerden hangisi, Maradona'nın “El Diego” kitabının ithaf cümleleri arasında değildir? 


a) Dünyanın tüm futbolcularına b) Fidel Castro ve onun aracılığıyla tüm Küba halkına c) Hasan Şaş ve yakın arkadaşlarına 


ç) Arkadaşımı hapisten kurtaran avukatlara 


2. Maradona, futbola hangi mevkide başlamıştır? 
a) Kaleci 

b) Defans oyuncusu 

c) Orta sahanın ortası 


ç) Santrfor 


3. “Şimdi bazen birisinin bir stadyumda nasıl aydınlatma olmaz filan diye konuştuğunu duyduğumda şöyle düşünüyorum.......... 


Yukarıdaki boşluk, kitapta hangi cümleyle dolmuştur? 
a) Eskiden aydınlatma mı vardı? 

b) Dünya bir stadyumdur! 

c) Sekiz sekiz on altı, hakem verdi penaltı! 


ç) Ben karanlıkta top oynadım, o..spu çocuğu! 


4. Maradona, babası Don Diego ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisini sarf etmemiştir? 


a) Babam benim basketbolcu olmamı ve oyun kurucu olarak oynamamı istiyordu. 


b) Bana anlatılanlara göre, babam futbolda da çok iyiymiş, topa katır gibi vururmuş. 


a di 


c) Babamın benimle konuşacak vakti yoktu, onun için tokat atardı. 


ç) Don Diego, hayatımda tanıdığım en iyi kalpli kişidir; beni hiç 


aç bırakmadığı için teşekkür ederim. 
ml Mİ 
” İ ei 
N 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dönmem çe 


eğ 
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5. Üç yaşında sahip olduğu ilk futbol topunu Maradona'ya kim hediye etmiştir? 


a) Annesi La Tota b) Babası Don Diego c) Kuzeni Beto 


ç) Arkadaşı El Negro 


6. “Çocukken toprak sahada koşmaya başladığımızda öyle bir tozkaldırırdıkki,..................00---000 sanmam > 


Yukarıdaki cümle nasıl devam etmiştir? 

a) Göz gözü asla göremezdi. 

b) Herkesin forması aynı renk olurdu. 

c) Görüntü kaybolduğu için kendi kalemize gol atardık. 


ç) Kendimizi Wembley'de sisli havada oynuyor gibi hissederdik. 


7. Los Cebollitas'ın başkanı Francis Cornejo, dokuz yaşında katıldığı seçmelerde gördüğü Maradona'nın ilk başta ne olduğunu düşünmüştür? 


a) Cüce b) Uzaylı c) Türk 


ç) Bipolar 


8. Maradona, artık Los Cebollitas oyuncusudur. 7-1 kazanacakları h Banfield maçı öncesi düşürdüğü su şişesi elini keser, dikiş 

atılır, büyük bir bandaj sarılır, mumya gibi olmuştur, hocası da 

Maradona'nın ısrarı üzerine “sadece birazcık” oynatmayı kabul 

eder ve sonuç ne olur? 


a) Maradona o maçta oynamaz. 
b) Son iki dakikada maça girer. 
c) On beş dakika oynar, bir asist yapar. 


ç) Doksan dakika oynar, beş gol atar. 


9. 28 Eylül 1971 tarihli Clarin Gazetesi'nde, Maradona hakkında “Bir yıldızın klas ve tarzına sahip bir oyuncu ortaya çıktı” başlıklı bir haber yayımlanır, maalesef bu haberde oyuncunun adı yanlış yazılmıştır, bu yanlış ad aşağıdakilerden hangisidir? 


a) Haradona 


b) Yaradona i. 


c) Caradona 


ç) Toranaga 
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10. 1970'de Argentinos-Boca maçının devre arasında on yaşındaki Maradona, topla numaralar yapar ve seyirciyi coşturur; ikinci yarı başlarken tribünler nasıl bağırır? 

a) Bırakın kalsın, bırakın kalsın! 

b) Helal olsun bücüre! 

c) Hızlı büyü, çabuk büyü! 


ç) Kıvırdın be kıvırcık! 


TI. Maradona, antrenmana gitmek için otobüs bileti parasını bulamadığında, bu problemi nasıl çözüyordu? 


a) Otobüse kaçak biniyordu. 
b) Arkadaşları Beto ve Raul onu kaykayla bırakıyorlardı. 
c) Ablaları Ana ve Kity kocalarından para aşırıyorlardı. 


ç) Antrenmanı kaçırınca mahalle maçı yapıyordu. 


12. On altı yaşındayken Maradona'nın “paçaları kocaman katlanmış turkuaz renkli fitilli kadife pantolonu” vardır, bu pantolonun özelliği nedir? 

a) En sevdiği pantolondur. 

b) Babasının pantolonudur. 

c) Kempes'in armağanıdır. 


ç) Sahip olduğu tek pantolondur. 


13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kitapta yer almamaktadır? 


a) Argentinos'la ilk resmi maça çıktığım gün ellerimle gökyüzüne dokundum. 


b) Dayım Osvaldo Rivardo, beni bilardo yıldızı yapmaya uğraşıyordu. 


c) Hakkımdaki bir yazı “O yaşta çoğu çocuk hikayeler duyar, o ise alkışları duyuyor” diyordu. 


ç) Teknik direktör “El Flaco” Menotti bir tanrıydı, oradaydı ve benimle konuşuyordu. 


14. Maradona, Arjentinos Juniors formasıyla attığı 22 golle Metropolitino Şampiyonası'nda gol kralı olduğunda kaç yaşındaydı? 


a)18 
b) 19 
c)20 


ç) 21 


15. Maradona, bir öğle yemeği için eve geldiğinde babasının, sevgilisi La Claudia'ya ne söylediğine kulak misafiri olmuştur? 


a) Oğlumu mutlu ettiğin için sağ ol! 
b) Sakın hamile kalayım falan deme! 
c) Milli formayı giymeden asla evlenemezsiniz! 


ç) Oğlumu bu saate kadar dışarıda tutamazsın! 


Test soruları Diego Maradona'nın “El Diego”* otobiyografik kitabından alınmıştır. 

— Orijinal adı: Yo Soy El Diego, Türkçeye çeviren: Kağan Özdemir, GOA Yayıncılık 


16. Aşağıdakilerden hangisi, Maradona'nın aldığı ödüllerden biri değildir? 


a) Platin Olimpia, 20. Yüzyılın En İyi Arjantinli Sporcusu Ödülü b) Yaşam Boyu Başarı Altın Top Ödülü c) Bronz Kedi, Uzayın En Tıknaz Üçüncü Oyuncusu Ödülü 


ç) Amerika'nın En İyi Futbolcusu Ödülü 


17. Maradona, Pele ile fotoğrafının yanına hangi cümleyi yerleştirmiştir? 


a) Pele benim abim olsaydı, benim futbolum mu gelişirdi yoksa onun futbolu mu gerilerdi, işte bunu tam bilmiyorum! 


b) Birlikte birçok şey yapabilirdik biliyorum, sanırım problem ben sahneye çıkınca Pele'nin korkmuş olması, kimin bir numara olacağını insanlar belirler. 

c) Pele bir mucit, bense icadım! 


ç) Pele siyah, ben beyaz, en büyük Beşiktaş! 


18. “El Loco (Deli) Gatti benim şişko olduğumu söylemişti. ...................... 


Yukarıdaki boşluğa hangi cümle gelmiştir? 

a) Oysa on üç kilo vermiştim. 

b) Öfkenin benim yakıtım olduğunu biliyordu. 
c) Hakikaten de şişkoydum. 


ç) Asıl kendi şişmandı, oturunca altı tavuk yerdi. 


19. Maradona, aşağıdaki kupalardan hangisini kaldıramamıştır? 
a) Dünya Kupası 

b) Serie A - İtalya 

c) UEFA Kupası 


ç) La Liga - İspanya 


20. Maradona'ya göre Arjantin'de hakemliği aşağıdakilerden hangisi öldürmüştür? 


a) Şikecilik 

b) Eyyamcılık 

c) Küstahlık 

ç) Cibilliyetsizlik 


21. Maradona'nın doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 30 Ekim 1960 

b) 7 Kasım 1960 

c) 17 Kasım 1960 

ç) 27 Kasım 1960 


a) 4 AŞ 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utboldaki “insanilik” payı her geçen - sezon azalıyor. Oyun, giderek sektörleşiyor. 
“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, Birinciliği beyaza verdiler” 
diyen Özdemir Asaf ile verkaça girersek, sanırım en hızlı kirlenen “oyun”, futboldur... 
Geçmiş, aynı zamanda bir yanılsamadır. 
Zamanın insan hafızasına oynadığı birçok oyunu da barındırır. Bazen adım gibi emin olduğum eskilerden kalma olaylara dönüp yeniden baktığımda, hiç de hatırladığım gibi olmadığını öğreniyorum, hayretle! 
Hele ki futbola dair... 
Misal, “Ne maçtı be” diye zihnime nakşetmiş bir maçı, internetten yeniden izlediğimde “Pek de o kadar müthiş değilmiş” duygusuyla kapatıyorum. 
5-0'lık tarihi Galatasaray-Neuchatel Xamax maçını özetlerden izlerseniz, oyunun bir dakika bile durmadığını düşünürsünüz. Oysa tüm 90 dakikayı izlediğinizde bir ara mutfağa gidip çay koyup döndüğünüzde dahi topun hâlâ Büyük Metin'in ayağında olduğunu görebilirsiniz! 
“Özet”leşmiş imajlar, sadece “en iyi” veya “en kötü”yü paketleyip sunuyor. Ve yıllar geçtikçe de olayın tamamına ait “bizim hafızamız”da kalan, bizim hatırladığımızdan ziyade, bu kurgulanmış özetin imajları oluyor. 
“Hatırlanan”dan ziyade “dayatılan” imajlar... 
Teknolojiyle birlikte futbolda sadece hatıratlar değil, kavramlar, kurallar ve değerler de değişiyor. “Romantikler” için bu, büyük bir aşınma ve belki de yol ayrımı... “Gerçekçiler” içinse yaşananlar sektörel zaruret... 
Zira meşin yuvarlakla birlikte milyar dolarlar da dönmektedir... Bir başlama vuruşu artık kelebek etkisi taşımaktadır. TFF 1. Lig'de Ahmet ile Mehmet'in yaptığı bir maçın başlama vuruşu, Şili'deki bir “futbolsever”i de etkilemektedir. Zira o arkadaş da bir bahis dükkanındadır o esnada ve “Manisa-Adana Demir maçı handikap olur mu?” diye sormaktadır belki de! 
Video hakemle birlikte artık hakem vicdanının yerini makine vicdanının alacağını yazmıştım daha evvel. Avrupa'da bu yeni vicdanın ikamesine başlandı. Biz de gelecek sezondan itibaren video hakeme düdüğü vereceğiz. 


Bu gelişme, sözünü ettiğim “insanilik” eksilmesinin en büyük adımlarından biri. 
Bunların devamı gelecek. Puanlar, “para puan”laştıkça, futboldaki işlemler de bir nevi 
“bankacılık işlemi”ne dönüşecek. Kim bilir, 3 
gol atan bir takıma federasyon 1 gol de bonus verecektir. Son olarak “insanilik” tartışmasına Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Manisa maçında şahit olduk: “Beşiktaş'ın kendisinden çok daha zayıf olan Manisa'ya 9 gol atması etik mi, değil mi?”... 

“Romantik bakış”, derhal Beşiktaş'ı mahküm eder. Çünkü güçlünün zayıfa “aman” vermesi gerekmektedir. Çok gol atarak rencide etmemelidir. 

Ne var ki karşı görüş de vardır ve üzerine düşününce hiç de yabana atılası değildir. 
O da şöyle der: Güçlü bir takımın zayıf bir takıma çok gol atması, rakibini ciddiye aldığını gösterir. Gol atma şansı varken durup top çevirmek, rakibe acımak daha onur kırıcıdır. 

Bu, felsefi bir tartışma konusudur. Her iki görüşün de ateşli savunucuları olacaktır. Ama bu tartışmada Iskalanan bir nokta var; 

o da oyunun yeni halinin pek dikkate alınmıyor oluşu. 

Bizler oyunun arsadaki haline hâlâ daha meftun olsak da diğer yandan da devam eden ve belirleyici olan bir borsa futbolu var. 

Ve borsa futbolunda büyük bir zengin-fakir ayrımı bulunmaktadır. Bir yanda 700 milyon avroluk bir takım diğer yanda 10 milyon avroluk. Ama sonuçta iki “uçurum” karşı karşıya gelip maç yapmaktadır. Bu etik midir? 
Hele ki NBA'deki sistemi düşününce... 

Peki bu güç dengesizliğini nasıl tolere ediyoruz? “Bu futboldur, basketbol değil. 

En zayıf en güçlüyü yenebilir”... Zaten 

bu ve benzeri sığınaklar sayesinde oyuna iman etmeye devam ediyoruz. Fakat bu “sürpriz”ler kaç kez yaşanmaktadır? Keşke son 


Bir başlama vuruşu, artık kelebek etkisi taşımaktadır. TFF 1. Lig'de Ahmet ile Mehmet'in yaptığı bir maçın başlama vuruşu, 
Şili'deki bir “futbolsever”i de etkilemektedir. Zira o arkadaş da bir bahis dükkanındadır o esnada ve “Manisa-Adana Demir maçı handikap olur mu?” diye sormaktadır belki de! 


ETİK 


50 yılda futbolda yaşanan sürpriz sonuçların 
istatistiği elimizde olsa ve biz de güç farkı arttıkça sürprizler artıyor mu azalıyor mu, öğrenebilsek... Etik tartışması yaparken bahis bahsini neyleyeceğiz? 

Öyle ya devletlerin yasal olarak oynattığı bahisler, insanlara “7*” diye bir seçenek sunuyor. Yeryüzünde binlerce, belki 

yüz binlerce insan da “Bu maçta 7* olur” diyerek, evi barkı satıp parasını basıyor. 

Bu durumda etik ölçüsünü “7*”ya koymak zorundasınız. Çünkü bahis oynayanın da 

bir hakkı ve hukuku vardır artık oyun içinde. 

Kimine göre bir takımın diğerine 6'dan fazla gol atması etik gelmeyebilir. Veya 
güçlü bir takımın 7 
kişi kalmış diğer güçlü takıma 5 atması... 
Diyelim ki bir futbolcu da bu kafada olsun ve 
7. gole giderken “etik davranış” sergileyip topu auta atsın. Ne denir? “Bravo” diye alkışlanır. Peki “74” 
oynayanların hakkı ve hukuku ne olacak? Onların, “7*”yı vadeden bir maça inanıp para yatırması suç mu? 

Bu vaziyetin bize sevimli gelio gelmemesi ayrı, oluşmuş gerçekliğe göre kavramları yeniden gözden geçirmek ayrıdır... 

Bahsi mahsi bir kenara bırakın, bizzat “futbolsever” tanımı dahi artık içerdiği anlamın içini dolduramaz hale gelmiştir. 

Şu ligimize kısa bir göz atsak bile yeterlidir. 
Şampiyonluk yarışının seyrine bakmak 

hatta... Dün tribünleri doldurup elleri patlarcasına takımlarını, hocalarını ve yöneticilerini alkışlayanlar, bugün gece 

yarıları havalimanlarına koşup protestolar yaptı. Tersine de tanıklık ettik. Takım yarıştan uzaklaşınca tribüne gitmeyenler şimdi şampiyonluk şarkıları söylemek için koşuyor. 
Futbolsever değil, “skorsever” yani... 

Demem o ki etik meselesi, intikam gibi soğuk yenen yemeğe benzer! 


Kimine göre bir takımın diğerine 6'dan fazla gol atması etik gelmeyebilir. Veya güçlü bir takımın 7 kişi kalmış diğer güçlü takıma 
5 atması... Diyelim ki bir futbolcu da bu kafada olsun ve 7 gole 
giderken “etik davranış” sergileyip topu auta atsın. Ne denir? “Bravo” diye alkışlanır. Peki “7*” oynayanların hakkı ve hukuku ne olacak? 
Onların, “7*“yı vadeden bir maça inanıp para yatırması suç mu? 
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GAFLIK 


INFANTINO 


Soru: Daha çok gol için kalenin büyütülmesi veya 3 korner 1 penaltı olabilir mi? 

Infantino: Kalecileri daha kısa seçebiliriz. 


SİNAN ENGİN 


Sinan Engin: Fatih, Beşiktaş, Bayern'i elerse sürpriz olur mu? 
Fatih Demireli: Sizi üzmek istemem ama evet. 

Sinan Engin: Hasta mısın 

oğlum sen? Niye 

sürpriz olsun? 


EROL BEDİR 


Beşiktaş'tan korkmuyoruz. Bize kimse yüksekten bakamaz. 
Çünkü Kayseri kenti 1054 
metre rakımda. 


SERKAN REÇBER 


Eğer Vida Beşiktaş'a gelirse, yerden Beşiktaş'ı geçecek takım olmaz. Belki havadan geçerler o da uçakla... 
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GAFLK 


JURGEN KLOPP 


Sahada olanlar arasında en uzun süre bize hizmet eden Coutinho'ydu. 
2013'ten beri bu kulüpte ve dürüst 

olmak gerekirse bunu öğrenmek için Google'a bakmak zorunda kaldım. 


TUDOR 


Soru: 85. dakikada Denayer'in yerine Linnes'i oyuna aldınız. Taktiksel anlamda ne düşündünüz? 

Tudor: Gol atmayı düşündüm. 


AHMET ÇAKAR 


Sinan Engin: Beşiktaş Bayern'i eleyebilir. Bayerm'i çok büyütüyorsunuz. 

Ahmet Çakar: Seni bugün hiç iyi görmüyorum. Çok ciddi sağlık problemlerin var. 


ERICCANTONA 


Pep Guardiola'lı Manchester City'nin oynadığı futbol beni orgazm ediyor. 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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IKAYENİN ÇOK 


KISA HİKAYESİ 


MAHİR HASTANEDEYKEN 

ENKE APAR TOPAR YOLLANDI 
GELDİĞİ YERE. YENİLGİNİN 
BÜTÜN OKLARI ONU 
GÖSTERİYORMUŞ, ÖYLE DEDİ 
KOSKOCA BİR KULÜP. KAZANIN 
BÜTÜN OKLARI DA MAHİR'İ 
LİMONATA ALMAYA GÖNDEREN 
BENİ GÖSTERİYORDU, BEN 
ÖYLE SÖYLÜYORUM. 


MERT EREZ 


isikletimi kahvehanenin azıcık ilerisinde B durdurup indim. Mahir ise ben daha sokağa yanaşmadan adımlarını hızlandırarak kahvehanenin arkasına varmış beni bekliyordu. Kahvehanenin yanından geçen dar ve çıkmaz sokağa girdiğimde, bisikletimi sokağın girişine bıraktım. “Kimse görmedi herhalde” 
diyerek Mahir'in omzuna kolumu koydum. Mahir kahvehanenin duvarına yanaşmış, duvara neden açıldığını bilmediğimiz ve televizyonu net olarak gören delikten içeri bakıyordu. 
Bir süre olduğu yerde rahatsızca kıvrandıktan sonra bana doğru dönerek, 
“Biri var önümde. Çekilmezse nasıl izleriz?” 
dedi. 
“Çekilsene” diyerek onu elimle diğer tarafa ittirdim. Gerçekten de bir adam vardı önümüzde. Ama bize engel olamayacağını biliyordum. O da herkes gibi maç başladığında kendine bir yer bulup oturacaktı. Yine de Mahir'i telaşlandırmak için “Fenerbahçeli olan sensin” dedim. 
“Çekilmezse bir yol bulursun.” Birazdan başlayacak maçı umursamadığımı anlasın diye deliğe arkamı döndüm. “Ne demek çekilmezse!” dedi telaşla. “İlk maç oğlum bu. İzlemem lazım.” Yüzümdeki ciddiyeti bozmadan karşılık verdim. “Para ver de git önden bir sandalyeye otur o zaman.” 
O yıllarda kahvehanelere yanlarında babaları olmayan çocukları almazlardı. Alsalardı da zaten her çocuğun cebinde maç izleyecek para olmazdı. Mahir ve ben de bu gruba dahil olan çocuklardandık. Hal böyle olunca maçları izlemek için de böyle bir yol bulmuştuk. 
Mahir kahvehanenin çevresinde maç izlemenin bir yolunu ararken fark etmişti deliği. Çok büyük değildi ama televizyonu ve işimizi görüyordu, kendi aramızda “delikli tribün” diye bahsettiğimiz o yer. Niye açılmıştı, neden kimse kapatmamıştı bir fikrimiz yoktu ama bu yer bizim Beleştepe'mizdi. Şimdi de 


Mahir kahvehanenin çevresinde maç izlemenin bir yolunu ararken fark etmişti deliği. Çok büyük değildi ama televizyonu ve işimizi görüyordu, kendi aramızda “delikli tribün” diye bahsettiğimiz o yer. Niye açılmıştı, neden kimse kapatmamıştı bir fikrimiz yoktu ama bu yer bizim Beleştepe'mizdi. 


bu Beleştepe'de 2003-2004 sezonunun ilk Fenerbahçe maçını izlemeye çalışıyorduk. 
Mahir ile bir anlaşmamız vardı. O Fenerbahçeli olduğundan maçın tamamını izleyecek ve maçı simultane bir şekilde bana anlatacaktı. 
Galatasaray maçlarında ise işler değişiyordu. 
Diğer maçları da aramızda paylaşıyorduk. 
Mahir maçı izlemek ve sunmak için hazırdı. 

O an benim derdim ise maçı dinlemekten çok Mahir'i sinirlendirmekti. Delikten içeriye tekrar baktım. Biraz evvel deliği kapatan adam ortalarda yoktu. Simsiyah deliğin içerisinde gözümü sağa sola çevirdim. 

Etraf sakindi. Mahir'e haber vermek yerine televizyona dikkat kesildim. Takımlar yerlerini almış, milli marşı okuyorlardı. İki takımın sahaya çıkan kadrosuna bakarken Mahir'in küfrü kulağımda yankılandı. “Yavşak! Fırsattan istifade maçı mı izliyorsun?” “Ne maçı?” 
dedim, kafamı kaldırmadan. “Biz bu maçı izleyemeyiz. İki kişi var burada.” “Nasıl?” 
dedi, var gücüyle beni ittirerek. Dengemi kaybedip yalpalamamla, delikten bakması bir oldu. “Gitmiş işte. Ne iki kişisi?” dedi bağırarak. “Bağırma” 
dedim. “Cırtlak sesini kahveci duyacak. 
Hem izlemesen 

de olur. Nasıl olsa yenileceksiniz.” 
Mahir bu lafıma da sinirlenmişti ama maçı izleyebildiği için içten içe rahatladığını anlıyordum. 
Yerimden kalkıp, sokağın aksi yönüne oturdum. Bir yandan maçı izliyor, bir yandan da kadroları okuyordu. Sezonun ilk maçıydı ve sezonun ilk maçlarının heyecanı başka olurdu. Yeni futbolcular, yeni hedefler... 
Mahir'i de yeni transferlerin heyecanı sarmıştı belli ki ve o sezon Rüştü'yü Barcelona'ya gönderen Fenerbahçe yeni bir kaleci almıştı: Robert Enke. Taraftarların ondan beklentisi en az Rüştü'den bekledikleri kadardı. O yüzden adı Mahir'in dilinden düşmüyordu. 
Daha biz oraya gelmeden başlamıştı onu anlatmaya. “Rüştü gitti diye sevinmeyin” diyordu. “Barcelona'da oynamış adamı transfer ettik.” 

Maç başladığında bir gözü Fenerbahçe'de 

bir gözü yeni kalecilerindeydi. Maçı bana anlatırken bir yandan da bir yorumcu gibi Enke ve diğer yeni transferlerden bahsediyordu. 
Fakat sesinden anladığım kadarıyla bu heyecanı uzun sürmeyecekti. İstanbulspor ataklarını sıklaştırıyordu. Fenerbahçe oyunu dengelemeye çalışırken ben de gidip Mahir'in yanına oturdum. Derken 18. dakikada Pini Balili'nin golü geldi. Sonrası sessizlik. Delikli tribünün o günkü spikeri Mahir susmuştu. 
Zaten Fenerbahçe gol yediğinde her 

zaman sessiz kalırdı. Ben spiker olduğum günlerde böyle durumlar yaşarsam, bildiğim bütün küfürleri saydırırdım. Golden sonra birkaç dakika hiç konuşmadı Mahir. O 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ENKE 


Mahir tam açılıp birkaç kelime söylediğinde bir gol daha yedi Fenerbahçe. Mahir'in sesi sıfır, İstanbulspor iki olmuştu. 
Kahveden yükselen birkaç küfrün sesi arka sokağa geliyordu. 
İçerideki seslerden anladığım kadarıyla tüm küfürler Robert Enke'nin hanesine yazılıyordu. 


nedenle sormuyordum gidişatı. Fenerbahçe atak yaparsa elbet başlayacaktı, “Tuncay, Hooijdonk” diye anlatmaya. Enke birkaç top kurtardığında yine “Barcelona'nın kalecisi” diye havasını atacaktı. Ama öyle olmadı. Mahir tam açılıp birkaç kelime söylediğinde bir 

gol daha yedi Fenerbahçe. Mahir'in sesi sıfır, İstanbulspor iki olmuştu. Kahveden yükselen birkaç küfrün sesi arka sokağa geliyordu. 
İçerideki seslerden anladığım kadarıyla tüm küfürler Robert Enke'nin hanesine yazılıyordu. 
Haberlerde görmüştüm Enke'yi. Sarışın, soğuk surat hatlarına sahip bir adamdı. 
Doğrusunu söylemek gerekirse o güne dek hiç izlememiştim onu. O gün de izleyemiyordum ya. Üstüne üstlük dinleyemiyordum da. 
Susmuştu Mahir. Anlatmıyordu maçı. “Maç nasıl gidiyor?” diye sorduğumda “Gitmiyor” deyip yeniden susuyordu. Birkaç dakika daha beklemiştik aynı şekilde. “Dedim 

ben sana. Yenemezsiniz” diyerek üstüne gitmek istedim Mahir'in. Gözünü delikten çıkarıp okkalı bir küfür etti suratıma. Sonra “İlk yarı bitti” dedi. “İstersen ikinci yarıyı sen izle.” “Sahi mi?” dedim sevinçle. “Şu sizin Barcelona'dan gelen kaleciyi bir de ben seyredeyim.” Suratıma baktı Mahir. 
Küfür yemeyi hak ediyordum ama etmedi 

bu sefer. “Üzüldüm kaleciye” dedi. “Keşke böyle başlamasaydIı.” Gözümü deliğe dayayıp içeriye baktım. Kahvehaneyi kaplayan sigara dumanının arasından televizyonda dönen limonata reklamını gördüm. O dakikaya kadar aklıma gelmeyen susuzluk, reklamı gördükten sonra büyük bir soruna dönüşmeye başlamıştı. Cebimdeki bozukluklara baktım. 
Olur da birkaç kuruş çıkarsa gidip ikimize de limonata alacaktım. Ben cebimdeki en kuytu delikleri yoklayıp para bulma umudu taşırken Mahir elime bir tokat attı. “Donunun içine de bak istersen. Yok işte belli ki” dedi. İki elimi de cebimden çıkardım. Limonata hayalimi eve gidene kadar erteleyecektim. “En büyük Fenerbahçe diye bağır. Ne istiyorsan gidip alayım” diye araya girdi Mahir. Suratına haysiyetten uzak bir gülümseme kondurdu. 
“İki limonata için takımımı satmam” dedim. 
Dilini çıkarıp, sıcaktan kurumuş dudaklarını yaladı. “Limonata mı? Ulan canım çekti 

ha.” Gözümü tekrar deliğe dayadım. İkinci yarı başlamak üzereydi. “Madem maçı izlemeyeceksin. Gidip iki tane alıver” dedim. 


Kafama inen şaplağın ardından gözümü delikten çıkardım. Mahir ayağa kalkmış, çoktan benim bisikletime binmişti. “Beş dakikaya geliyorum” dedi. Kafama şaplağı yemiştim ama Mahir beni kırmamıştı. Gözümü deliğe dayayıp en azından o gelene kadar maçı izlemeye başladım. Bir gözüm maçta, bir gözüm bizim Mahir'in Enke'sindeydi. 

Ama ikinci yarı atak olan taraf Fenerbahçe olduğundan kaleciye bir türlü top gelmiyordu. 
Zaman, ona en çok ihtiyaç duyulan anlarda hep daha hızlı akardı. Fenerbahçe için de hızla ilerliyordu. Derken bir kırmızı kart çıktı maçta. 
Mahir olsa çıldırırdı diye geçti aklımdan, Fenerbahçeli futbolcu sahadan çıkarken. 
Dumanların ve gelip geçenlerin arasından maçı seyretmeye çalışırken bir yandan da Mahir'i merak ediyordum. Gideli on dakikayı geçmişti ama hâlâ dönmemişti. İşi vardır herhalde diye düşünüyor, maçı tek başıma izlemenin keyfini çıkarıyordum. Fenerbahçe on kişi kalmış olmanın da zorluğuyla yenilgiyi kabullenmiş gibiydi artık. Kahvehanenin sesi ile karışsa da tribünlerin bazı futbolcuları ıslıkladığını duyabiliyordum. Onlardan biri de Enke idi. Kahvehanede küfürler birbirinin üzerine biniyordu. Kahveci bile servisi bırakmış maçı seyrediyordu. İçeri girsem kimse fark etmezdi, yine de Mahir yokken olmazdı. 
Hem delikten izlemeye devam edersem ileride anlatacak farklı bir hikayem olacağının farkındaydım. Tüm bu hengamenin arasında üçüncü golü de buldu İstanbulspor. Enke ellerini beline koymuş, henüz o çimlere ayak basmamış başka bir “10-Alex”in varlığından habersiz 10 numarayı giyen ve arkasında Alex yazan İstanbulsporlu futbolcuya bakıyordu. 
Fenerbahçe taraftarları rakibini alkışlarken, ben de Mahir'in yolunu gözlüyordum. 
Limonata almaya gideli epey zaman geçmişti ve ben artık limonata içmek istemiyordum. 
Zaten yolda gelirken içmediyse, üçüncü golü duyduğunda 
Mahir limonataları yere fırlatırdı. Enke'ye de yapıştırırdı küfrü. 

Tam da o sıra bir şeyler oldu mahallede. Kahvehanenin önünden ambulanslar 

geçti. Geçen ambulanslar 

peşi sıra tren yoluna doğru 


saptılar. Mahallenin esnafı ambulanslara bakarken kahvehaneden hâlâ veryansınlar işitiliyordu. Gözümü delikten çıkararak ambulansların gittiği yola baktım. Birinin sesini işittim onca hengame arasında. Ses, trenin bir çocuğa çarptığını söylüyordu. 
Kahvehanenin köşesindeki sokaktaydım. 
Mahalle bizim mahalle, tren bizim tren, çocuk da elbet bizim mahallenin çocuklarından biriydi. Hemen az ilerideki tren yoluna gitmeliydim ama bisikletimi Mahir almıştı. 
Ambulanslardan tıkanan yol açılınca peşlerinden koşmaya başladım. Sirensiz bir ambulans ne kadar hızlı gidebilirse ben de 

o kadar hızlı koşuyordum. Koştum, koştum, koştum. Tren yolunda çok ötede durmuş bir tren, birkaç meraklı insan ve çeşitli kurumların görevlileri bir çocuğu sırtlayıp götüren doktora bakıyorlardı. Gittim. Onlar çocuğu ambulansa götürürken ben de onlara doğru ilerliyordum. 
Yürüdükçe netleşiyordu, yürüdükçe nefsime limonata çektiren her şeye küfrediyordum. 
İleride her tarafı dağılmış bisikletimi gördüm. 
Doktorun sedyesinde Mahir'i. 

“En büyük Fenerbahçe” dedim. “Duyuyor musun Mahir, en büyük Fenerbahçe.” 
Duymuyordu. 

Birkaç gün hastanede yattı Mahir. O hastanedeyken Enke apar topar yollandı geldiği yere. Yenilginin bütün okları onu gösteriyormuş, öyle dedi koskoca bir kulüp. 
Kazanın bütün okları da Mahir'i limonata almaya gönderen beni gösteriyordu, ben öyle söylüyorum. Mahir ölmedi, yaşadı, yaşamak denirse. Enke, bir maçta alaşağı edilip kovulduktan 5 yıl sonra kendini bir trenin önüne atarak intihar etti. Özel hayatında yediği gollerin altından kalkamadığını anlatan bir mektubu ardında bırakarak... 


m 


KOMŞUM CRUYFF 


1991 yılında Barcelona teknik direktörü Johan Cruyff ile ya 
oyuncusu Ronald Koeman yan yana evlerde oturuyorlardı. am 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AYKUT KOCAMAN 


SAKARYA'DA BAŞLAYAN, 
 — İSTANBUL'DA DEVAM EDEN, 

Db MALATYA, ANKARA, KONYA'YA 
N UĞRAYAN BİR “İNSAN” 

| | HİKÂYESİ BU... 


> merikalı psikoterapist Dr. Richard Carlson'a > A A dünyada şöhreti getiren “Ufak Tefek Şeyleri Dert Etmeyin” kitabı piyasaya 
| çıktıktan sonra satış rekorları kırarak en çok 
7 > > satanlar arasına 
| > . girdi. Kitap 35 ayrı —— 
<XV> ME ile çevrildi. Budiller 
Ğİ arasında Türkçe de vardı. Türkçeye 
. çevrilen kitaplardan 
OX birtanesi 2003 
a yılının 18 Ekim 
GE 4 İ günü, İstanbul'dan a İh 4 Malatya'ya giden g i © uçaktakibir yolcunun elindeydi. 
O yolcu Aykut 
İ Kocaman'dı. 
p“ yp“ Büyük ekonomik ij Y ) zorluklar içerisinde, paranın ikinci ya da beşinci , İ . sırada değil, sıralamaya bile giremediği bir <—> Pp > durumda İstanbulspor'u çalıştırıyordu. Teknik mW | > direktörlüğünün üçüncü senesindeydi, idealleri ve , hayalleri vardı. “Hedefi olan bir takıma” gitmek PEAK) ; için çalışmıyordu. Takımını “hedefi olan” haline getirmeye çalışıyordu. Ancak İstanbulspor'da PV * işler yolunda gitmedi. Fenerbahçe galibiyeti m 2 ile başlayan sezonun ortalarında gücü bitti, i sendeledi, kırıldı ve yıkıldı. İstifa ettikten kısa bir süre sonra göreve geri döndü; verdiği sözü tutarak takımın kümede kalmasını sağladı. Ama İstanbulspor'u hedefi olan bir takım haline getiremeden ayrıldı. O dönem İstanbulspor'da “ saha içi problemler, problemler deryasının en ufak parçasıydı. Aykut Kocaman'ın kişisel > | O savaşı işte o yıllarda başladı. 
- > Ömründen 52 seneyi devirip geriye 
4 » 4 ) ğj ğa baktığında neredeyse 40 seneden 
LA İ İ e. fazlasında futbol olan kocaman Si V bir insandı. Öğretmen baba ve a <A. işçi bir annenin, Erkut'tan 


>. önce doğan büyük 

çocuklarıydı. Babası 
Nurettin Kocaman, 
Adapazarı 
Yetiştirme 
Yurdu'nda 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öğretmenlik yaparken kendisi de Adapazarı Gazi İlkokulu'nda okuyordu. Spor zehri de orada sızdı damarlarına. Nurhan öğretmenin fark etmesi ile önce jimnastiğe ardından Altınmızrak takımının hocası Gökhan Kabala'nın keşfetmesiyle futbola başladı. Daha 9-10 yaşlarındayken babasına, “Futbola, jimnastikten daha yatkınım” diyebilecek kadar olgun bir karakterdi. Minderde, halkada ve beygirde İstanbul şampiyonluklarının ardından giydiği Altınmızrak forması ile geri dönülemez bir yola girdiğinin farkına vardı. Bir zamanlar ünlülerin paparazzilere yakalanmak için gittikleri ama şimdi tahtını başka yerlere kaptıran alışveriş merkezinin bulunduğu yer henüz arsayken başladı Aykut Kocaman'ın hikâyesi. Altınmızrak takımındaki futboluyla İstanbul amatör piyasasını sallıyordu 

bu sessiz, sakin çocuk. 
Altınmızrak'tan başka takımlar da önemli maçlarında Aykut'u oynatmak, onun sayesinde kazanmak istiyorlardı. Bir defasında memleketi 
Geyve'deki köy takımının turnuvasına bile gitti. 
Babası neden bunu yaptığını sorduğunda; 
“Şimdi 
İstanbul'da oynuyorum diye burnu büyük sanmasınlar” cevabını verdi. Yaşı küçüktü ama yüreği kocamandı. 
Yıllar sonra bir 


futbolcusu, kardeşinin yetkili olduğu bayiden araba almak isteyince kardeşine “Eğer ona arabayı satarsan, ben de hak ettiği için ona formayı versem bile, demek ki hocanın kardeşinden araba almak lazımmış diye düşünebilir diğerleri. Satma!” dediğinde, insanın içinde asla ölmeyen masum bir çocuğun olduğunu ispatlamıştı Aykut Kocaman! 

Bir süre sonra İstanbul'un amatör camiası bu kocaman küçük adama dar gelmeye başladı. 
Sakaryalı diş doktoru Ercan Acar'ın kardeşi tarafından izlenen ve Sakaryaspor'a önerilen Aykut Kocaman, ailesinden habersiz “evet” dedi bu teklife. Baba Nurettin bu karara çok kızdı. Aykut Kocaman'ı o sırada iki İstanbul takımı, Sarıyer ve Karagümrük de istiyordu. 
Baba ve annesi evlatlarının yanlarından ayrılmasını istemiyorlardı. Ama hayatı boyunca yaşayacaksa da kendi iradesi ile verdiği yanlış kararları yaşamayı şiar edinen Aykut Kocaman o gün de öyle yaptı ve önce Sakaryaspor'a imza attı, sonra da canından çok sevdiği babasının gönlünü aldı. Çantasını hazırlayıp memleketinin yolunu tutan Aykut Kocaman için sahneye çıkma zamanıydı. 

O sıralarda kalbi de pır pır atmaya başlamıştı. 
Yeni Levent Lisesi'nden ayrılıp Beyoğlu Fındıklı Lisesi'ne kaydolan Aykut Kocaman, burada sonraları iki kızının annesi olacak Arzu Hanım ile tanıştı. İlk günlerde kalabalık arkadaş gruplarında görüşen iki utangaç âşık, birbirlerine kaçamak bakışlar atmaktan öteye geçemedi. Böyle böyle geçen günlerin ardından okul bitti ve Aykut Kocaman, Sakarya'ya gideceğini söyledi Arzu Hanım'a. 
Genç kadın şaşırdı ve nedenini sordu. O zaman öğrendi sevdiği genç adamın aslında bir futbolcu olduğunu. Aykut Kocaman, “hava atıyor” sanmasınlar diye futbolcu olduğunu kimseye söylememişti... 

Aykut Kocaman, Sakaryaspor'a transfer olduktan sonra sıklıkla İstanbul'a gelmeye başladı. Önce ailesini, ardından Arzu Hanım'ı görmek için... Artık baş başa görüşmeler başlamıştı. Daha birbirlerini “sevdiklerini” söyleyemeden, evlilik yoluna girdi genç âşıklar. Söylemelerine de gerek yoktu. Göz konuşursa, dil bilerek susar. Arzu Hanım 16, 


Aykut Kocaman 18 yaşındaydı tanıştıklarında. 


Şimdi Arzu Hanım 50, Aykut Kocaman 

52 yaşında. Hâlâ birbirlerine sevdiklerini 
söyleme gereksinimi duymadan bakıyorlar. 
Aykut Kocaman'ın sığındığı limandı ailesi. 
Kızları doğduktan sonra o limana demir attı. 
Çalıştırdığı tüm takımlara ailesini yansıtmaya çalıştı. Eve işi getirmedi. Aksine işe evini götürdü. Eşinin pozitif yaklaşımı, Yağmur'un kontrol edebildiği duygusallığı ve Ekin'in tutkusu. “Aile gibi takım” kavramını uyguladı Aykut Kocaman. 

İçinde güzel bir evliliğe gidecek olan sevdanın da sığdığı 5 yılın ardından Aykut Kocaman'ın kapısı çaldı. Kapıda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor vardı. Baba Nurettin Kocaman, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu için oğluna bir siyah, bir de beyaz bakış attı. 
Birlikte gittikleri Beşiktaş maçlarını, hatta 


Aykut 
Kocaman'ın çocuk haliyle 
Vedat Okyar'ın penaltısına nasıl heyecanlandığını anlattı; belki aklını çeler diye. Ama Aykut Kocaman yine kendi kararını kendisi verdi ve Fenerbahçe'ye “evet” 
dedi. Ne o biliyordu çubuklu ile hem saha içinde hem saha kenarında efsane olacağını ne de “oğlum etkilenmesin” deyip evinin duvarındaki Beşiktaş posterlerini kaldıracak kadar kibar bir yüreğe sahip olan babası 

Nurettin Kocaman. 

Dönemin futboluna göre genç sayılacak 

253 yaşında geldiği Fenerbahçe'de büyük 
hamleler vardı. Bir önceki sezonu liderin 

35 puan gerisinde ancak sekizinci olarak 
tamamlayabilmiş takıma yeni sezonda Trabzonspor'dan Şenol Ustaömer, Rizespor'dan Hakan Tecimer ve kendisiyle 


beraber 
Sakaryaspor'dan 
Oğuz Çetin, Turhan 
Sofuoğlu ve Serdar 
Şenkaya transfer edildi. 
Asıl bomba ise Almanların efsane kalecisi Toni 
Schumacher'di. Fenerbahçe sezonu 3 tanesi hükmen alınan Samsunspor galibiyetinden olmak üzere 103 golle şampiyon tamamladı. 
Aykut Kocaman 29 gol atacağı sezonun ilk maçında Rizespor'a karşı ikinci yarıda oyuna girip 4 gol atarak herkesi kendisine hayran bıraktı. O maçta yedek kalmasının sebebi de büyük aşkı Arzu Hanım'dı. Herkes Aykut Kocaman'ın “yeni transfer, genç, 

sezon öncesi kampını iyi geçiremedi” gibi teknik sebeplerden dolayı Rizespor 11'ine alınmadığını düşünüyordu. Ama işin aslı bambaşkaydı: Aykut Kocaman, maçtan önceki izin gününde nişanlısını görmek üzere Gelibolu'ya gitti. Bir gün kaldıktan sonra kampa dönmek üzere yola çıktı. Ancak dönüş yolunda trafik tıkandı ve kampa geç katıldı. 
Veselinoviç de genç Sakaryalının gözünün yaşına bakmadı ve adını yedek kadroya yazdı. Neyse ki ikinci yarıda formayı aldı ve bir daha üzerinden çıkarmamak üzere kendi tarihini yazmaya başladı. 

Şampiyonlukla başlayan Fenerbahçe kariyeri 
8 senenin ardından yine şampiyonlukla bitti. 
Türk futbol tarihine geçen 1996 şampiyonluğu ve Trabzonspor maçından birkaç saat 

sonra, Fenerbahçe'ye beraber geldiği kader arkadaşı Oğuz Çetin'le birlikte veda etti sarı laciverte. Ardından İstanbulspor'da başlayan futbolculuğu 2000 yılında futbolcu/teknik direktöre döndü. 2000'den sonra ise Türk futbolu bambaşka bir teknik adam profiline merhaba dedi. 

Çalıştığı her takıma kendinden bir tat katsa da kendiyle olan savaşını bir türlü bitiremedi 


Aykut Kocaman, Sakarya'ya gideceğini söyledi Arzu Hanım'a. Genç kadın şaşırdı ve nedenini sordu. O zaman öğrendi sevdiği genç 

adamın aslında bir futbolcu olduğunu. Aykut Kocaman, “hava atıyor” sanmasınlar diye futbolcu olduğunu kimseye söylememişti... 
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AYKUT KOCAMAN 


Aykut Kocaman. Kollarını göğsünde kavuşturması, farkında olmadan geliştirdiği savunma mekanizmasının zırhı gibiydi. En büyük problemi olduğunu kabul ettiği içine 


kapanıklığı 

yüzünden 

aklından N 

geçenleri, İnce bilek hareketleri ile aklından herkesi çalımlayarak gol atan geçtiği gibi bir 10 numarası olmasını yeli Malleyle istiyordu fakat sistemin anlatamadı. in Ni N 
Haliyle de içinde hayatta kalabilmesi anlaşılamadı. için bunu yapamayacağının Saha içerisinde bilincindeydi. Bu yüzden kazanmaktan sahipsiz (!) İstanbulspor'la 2-0 bir şey geride oldukları maçın ikinci ak yarısına <-) kaybetsek ne adarndisama olur ki?” diyerek çıkan Aykut bunu rakibini Kocaman'dan “savunmacı alçaltarak değil, Aykut”a evrilmeye boyun eğdi. 
yücelterek Ama hiç boyun vermedi. 
yapmak 

istiyordu. 

Tabii fırsat 


verilirse... Aykut 

Kocaman'ın durduğu yerden oyuna bakışı ile oyunun baktığı yerden gördüğü Aykut Kocaman arasında fark vardı. O da bunu biliyordu. İnce bilek hareketleri ile herkesi 


çalımlayarak gol atan bir 10 numarası olmasını 


istiyordu fakat sistemin içinde hayatta kalabilmesi için bunu yapamayacağının bilincindeydi. Bu yüzden sahipsiz (!) 
İstanbulspor'la 2-0 geride oldukları maçın ikinci yarısına “4-0 kaybetsek ne olur ki?” 


diyerek çıkan Aykut Kocaman'dan “savunmacı 


Aykut”a evrilmeye boyun eğdi. 

Ama hiç boyun vermedi. 

Saha dışında oldukça sakin bir insandı. 
Açıkça söylemek gerekirse insanın sinirini 


bozacak kadar sakin. Bu sakinliğini oyuncuları 


ile kurduğu ilişkilerin derinleşmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması için kullandığı bir silaha dönüştürdü. Belki bilinçli, belki değil. 25 kişilik bir ekibi yöneten teknik direktör için elinde patlama ihtimali yüksek bir silahtı. Futbolcuları ile İstanbulspor günlerinden bu yana kurduğu ilişki, baskın bir karakterin “hepsi benim evlatlarım” tiyatrosuna benzemiyordu. 
Mesafesini koruyan, duygularını belli etmeyen, herkese birey olarak yaklaşan sanki bir psikolog gibiydi. 


yükseldiği ilk sezonundaki Oğuz Kağan da, 
10 sene Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 
yokluklar içerisindeki İstanbulspor'a gelen 36 
yaşındaki Uche de Kocaman'dan aynı saygıyı görüyordu. Aykut Kocaman aslında futbolculara kötülük yapıyordu; kendisinden sonra asla onun gibi 

biriyle çalışma fırsatı bulamayacakları için... 
Futbolcuyken kendisiyle özdeşleşen gol sevincinde gökyüzüne doğru sıktığı yumruğunu masaya 

vuran bir teknik direktör olmadı hiçbir zaman. 
Türkiye'deki teknik direktörlük anlayışından uzaktı. Antrenörlere çok fazla “anlam” yüklendiğini düşünüyordu. Bir istatistikte “teknik direktör takımın 
Y20'sidir” dendiğini duyunca, bu sayıların nasıl belirlendiğini, parametrelerinin neler olduğunu, neden “100 ya da W0 değil de 
“20” dendiğini sorgulamıştı. 


O da meslektaşı Didier Deschamps'ın söylediği “antrenörün etkisi yok denecek kadar azdır” mottosunu benimsemişti. Çünkü hedefi olan, hayalindeki takımı kurduğunda sadece başlat-durdur-kapat görevi 

vermek dışında bir şey yapmasına gerek kalmayacaktı. Ama o sistemi kurması çok zor oldu. Şu anda kurabildi mi? Kendisinin cevabı hâlâ “hayır” olmalı ki teknik direktörlük yapıyor. Çünkü 2003 yılında, İstanbulspor'u çalıştırırken 10 yıl sonra bu mesleği bırakacağını söylemişti... 

Ama yapamadı. Yıllardır yenemediği “mahcubiyet” korkusu onu “tamam, yeter, burada bitiyor” demekten alıkoydu. Çünkü her gidişin, arkasında bırakacağı yıkıcı etkisini daha gitmeden görebilenlerdendi. Bundan nasıl bu kadar emin olabildiğimi sormayın. 
Ben de onlardanım çünkü ama anlat deseniz, anlatamam. İstanbulspor'daki görevinden istifa ettikten sonra, tribünden izlediği takımını görünce dayanamayıp geri dönmesi de Ankaraspor'da 2 defa üst üste göreve gelmesi de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yuvalarından birisi olan Konyaspor'a gitmesi de hep bu sebeptendi. Mahcup insanlara özgü güven ihtiyacı. Fenerbahçe'de yaşadığı son istifa krizi de bana yine aynı şeyi hatırlatmıştı: Aslında o kadar da “kocaman” biri değil. Geyve sokaklarında top oynayan Aykut'la, Kadıköy'de 50 bin kişinin izlediği takımı yöneten Aykut arasında pek bir fark yok. Sadece biraz yıprandı. Daha gamsız, umursamaz “amaaaan boşverci” olabilseydi bugün her şey çok farklı olurdu. 

Onu da yapamadı. İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemde Denizlispor maçındaki yenilginin ardından soyunma odasında tek başına bir köşeye çekilmiş ağlayan Uche'yi görünce, “36 yaşında, ülkesinden uzakta, şu topun peşinde, para kazanmak için koşturan adama bunu yaşatmamaları lazım” diyerek dertlenecek bir insandı. Kendi gerçeklerinden kaçamıyordu. 
Zaten kendisiyle verdiği savaş da bu yüzdendi. 
Çoğu kararı, yaşayacağı sıkıntıları bile bile verdi: İstanbulspor'un teknik direktörü olmak, 3 Temmuz sonrası Fenerbahçe'de kalmak, Alex de Souza'yı göndermek ve yeniden Fenerbahçe'ye dönmek. Mesleki kariyerini yok edecek sonuçlar doğuracağını düşünse de verdi bu kararları. “Bazı insanların bazı konularda hiç olmazsa yapabilecekleri oranda gözlerini karartmaları gerektiğini düşünüyorum. Amacım, bir kişi tarafından alınacaksa bile, meslektaşlarıma bir mesaj verebilmek” demişti zamanında. 
Her zaman bu sözünün arkasında durdu. 
Örneklerine pek benzemeyen bir teknik direktör Aykut Kocaman. Örneklerine pek benzemeyen bir futbolcu olduğu gibi. Ama hepsinden öte, Türk futbolunun başka örneği olmayan insanlarından. Her şeyden öte, kocaman bir insan... 


*Barış Tut'un yazdığı “Kocaman bir Adam” kitabı, bu yazıya büyük ışık tutmuştur. 
Kendisine saygı ve teşekkürlerimle... 


VURDU GOL OLDU 


15 yaşında babamı kaybettim. 
Kulübüm bana 6 ay izin vermişti ancak dönmek istemedim, futbolu bırakmak istiyordum. Top ayağındayken mutlusun ancak gerisi yalnız geçiyor. 
EE a mr 


DYBALA 


Arsenal oyuncularının maç içerisinde sık sık yerde kalmalarını kendi takdirlerine bırakıyorum. Bu arada stat zemini çok güzeldi. Sanırım ondan sık sık düşmüş 

olabilirler. 


Ulusal marşlar bayrağa doğru dönüp okunur. Protokol tribününe değil. 
ee 
JAILTON 


MOURINHO 


Konyaspor maçında hakemin ayağına basmıştım. Özür dilemek için onu öptüm. Size bir sır vereyim; Türk 

hakemleri gerçekten çok güzel parfümler kullanıyorlar. 
EE e 


SUMUDICA 


Manchester City'den daha yaşlıyım, daha çok kupa kazandım ve daha fazla taraftarım var. Zlatan, Manchester City'den daha büyük. 
EE — 


IBRAHIMOVIC 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 


Gerçekleri söylemek güzel yalan söylemekten daha iyidir. 


e 
CONTE 
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PIGUE 


BİZE BÖYLE FUTBOLCU LAZIM! 


BAŞKAN OLMA HAYALİYLE HARVARD'DA MASTER YAPIYOR, TEKNOLOJİ ŞİRKETİNİ TAKIM ARKADAŞLARINI YANINA ALARAK BÜYÜTÜYOR, DİJİTAL MEDYADA ÖZEL İÇERİKLER SUNAN 

BİR PROJE HAZIRLIYOR, KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇALIŞIYOR. BAHSİ GEÇEN ADAM JENERASYONUNUN EN İYİ STOPERİ BİR FUTBOLCU, BARCELONA'NIN KAPTANI, GERARD PIGUE... 
NASIL MI? BİRAZ AKIL FİKİR MESELESİ BUNLAR! VE BİZE GERÇEKTEN BÖYLE FUTBOLCU LAZIM... 


KORAY DURKAL 


erard Pigue, dünyanın en iyi 
G stoperlerinden biri. Barcelona gibi 

sınırsız ufka sahip bir kulüpte kaptan olmakla yetinmeyip bunu başkanlık hayaliyle süsleyen bir vizyoner... 
Daha 10 yaşında girdiği Barcelona Akademisi'nde enerjik, odaklanmış ve yetenekli bir oyuncu olduğunu kısa sürede ispat etti. Sahadaki farklı pozisyonlara uyum sağlama konusundaki potansiyeli kadar savunmacı olmasına rağmen attığı gollerle de ününe ün kattı. Bu özellikleri gelecekteki mesleki kariyerine yön verme açısından son derece önemliydi aslında. 
Manchester United'a gitmesi ve Alex Ferguson'la tanışması onun için futbol dışında bir yönetici olma hayalinin ilk adımlarıydı. 
İşler Ferguson'un Harvard Business School'da ders verdiği dönemler Pigue'nin aynı sıralarda öğrenci olmasına kadar uzandı. 
“Kendini geliştirmenin sonu yok. Anladığını, kavradığını düşündüğün anda kendine yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu söylemelisin. 
Çünkü başarmak için sürekli üretmelisin, sürekli yaratmalısın...” diyen Ferguson gibi düşünüyordu Pigue. 


Kendini ifade etmekten hiç çekinmedi. 
Brezilyalı efsane Socrates gibi sıra dışıydı. 
Politik bir duruşu vardı öncü bir kişiliğe sahipti. Katalonya'nın bağımsızlığı için her şeyi yapıyordu. 

“Futbolu kimsenin göremediği şekilde görüyor ve açıklıyor” dediği Guardiola ile buluşuyor, şehrin özerkliği için onunla uzun süren sohbetler yapıyordu. Şehir meclisinin ileri gelenleriyle toplantılara katılıyor, Barcelona'nın bağımsızlığı için en ön saflarda yer almaktan hiç çekinmiyordu. İspanya Milli Takımı'ndan dışlanmak pahasına düşüncelerinden asla taviz vermedi Pigue. Üzüldü, gözyaşları döktü ama dik durdu. 

Annesinin soyadı Bernabeu'ydu ama onun 

evi Camp Nou'ydu. Belki de o stada her çıktığında gördüğü “Bir kulüpten daha fazlası” mottosuyla özdeşleştiriyordu kendisini. Bir futbolcudan daha fazlası olmak istiyordu. 
Planları hazırdı. 

Yeşil sahalara veda ettiği gün başkanlığa 

her şeyiyle hazır olmak için Harvard'a 

işletme master eğitimi almaya gitti. Futbol dünyasında bırakın master'ı üniversiteyi bitirmek bile hayalken... Bunlar hayatı 

statlar ve oteller arasında geçen bir futbolcunun yapabileceği şeyler miydi? Ama o başardı. Sporting Lizbon'la oynayacakları 


Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Harvard'a video konferansla bağlanarak Profesör Anita Elberse ve öğrencilere La Masia'yı anlattı. 
Damarlarında iyi bir iş adamı olan babası Joan Pigue'nin kanı akıyordu. Dünyaca 

ünlü markalarla çalışıyor, kazancını doğru yatırımlara yönelterek hep bir adım ilerisini düşünüyordu. Kurduğu yazılım şirketini daha da büyüten Pigue, geleceğin yıldızı esporu da bünyesine kattı. Bu oluşumu büyütmek için Messi ve Fabregas'ı şirkete alan Pigue, oyun devi Konami ile şirketi arasında ortaklık kurarak gücüne güç kattı. 

Şimdilerde ise yeni bir iş alanı açtı Pigue kendisine. Pigue*t adını verdiği projeyle dünyanın en iyi futbolcularıyla röportajlar yapıyor. Messi, Neymar ve Suarez'le başlattığı bu akımla dijital dünyada da var olmanın dayanılmaz hafifliğini fazlasıyla yaşıyor. 

Başta da söylediğim gibi Gerard Pigue, Barcelona gibi bir kulüpten daha fazlası, Alex Ferguson gibi vizyoner, Guardiola gibi öngörülemez... 


Manchester United'a gitmesi ve Alex Ferguson'la tanışması onun için futbol dışında bir yönetici olma hayalinin ilk adımlarıydı. İşler Ferguson'un Harvard Business School'da ders verdiği dönemler Pigue'nin 


aynı sıralarda öğrenci olmasına kadar uzandı. 
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50 yıl sonra Gareth Bale unutulacak desem 
ne düşünürdünüz? Trajikomik ama Bale'den daha rekortmen ve çok daha önemli bir efsane unutuldu... Ekonomik şartlar eşit değerlendirildiğinde tarihin hâlâ en pahalı 


transferi sayılan, lakabı “Futbolun Tanrısı” olan, 


formasını giydiği Milan'la 3 lig şampiyonluğu yaşayan ve birçok dünya yıldızının cirit attığı 50'li yıllarda açık ara “en iyi” gösterilen bir adam... Hatırladınız mı? Çoğunlukla hayır. 
Açalım... 


“İŞTE DÜNYA ŞAMPİYONU!” 

16 Temmuz 1950 günü her şey turnuvaya ev 
sahipliği yapan Brezilya lehineydi; Estâdio do Maracanâ tribünlerinde yaklaşık 200.000 
coşkulu insan, daha maç başlamadan “kaybeden takım” gömleğini üstünde gören Uruguay halkı ve ürkütücü hücum gücüyle Brezilya... Uruguaylılar hariç, o gün oradaki herkes zaten kendilerinin olan Dünya Kupası'nı kaldırmak için hakem George Reader'ın bitiş düdüğünü bekliyordu. Santra önemsizdi çünkü ülke gazetelerinden 

O Mundo bile, maç günü erken baskısında milli takım oyuncularının fotoğrafını koyup üstüne “İşte Dünya Şampiyonu” yazmış ve kazananı ilan etmişti. 

Maçtan önce bir Rocky sahnesi çekiliyordu sanki Uruguay soyunma odasında; kaptan Obdulio Varela, O Mundo'nun bir sürü kopyasını alıp beton zemine saçmış ve takım arkadaşlarına söylenebilecek tek cümlenin manşette yazıldığını göstermişti; “İşte Dünya Şampiyonu” Brezilya... 

Teknik direktör Juan Lopez girdi sonra içeri; “savunma” diyordu Lopez, “Brezilyalılara 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karşı tek şansımız var, o da iyi kapanmak ve savunma disiplininden kopmamak!” Daha önce İspanya ve İsveç gibi takımları ağır üstünlük kurarak geride bırakan Brezilya'ya karşı Lopez'in bu önerisi takımın aklına yatmıştı, başka 

bir çözüm yolu da görünmüyordu ufukta. 
Ama kaptan Varela, 
Juan Lopez soyunma odasından çıktıktan sonra tekrar seslendi takım arkadaşlarına: 
“Juancito iyi bir adam, ama bugün, onun söylediklerini unutun. 
Eğer Brezilya'ya karşı savunma yaparsak, kaderimiz İspanya 

ya da İsveç'ten farklı olmaz! Taraftarlar, basın ve bu odanın dışında bulunan dünyadaki herkes bizi bugünün kaybedeni ilan etti şimdiden... 
Ama unuttukları bir şey var; bugün bu finali dışardakiler değil biz oynayacağız! 
Hadi işimizi yapalım!” 
Final grubunda yer alan 4 takımdan ilk ikisi sahaya çıkarken arkalarında bıraktıkları tablo futbol istatistikçileri açısından ibretlikti; Brezilya, İspanya'yı 6-1, İsveç'i ise 7-1'lik 


sonuçlarla ezip geçerken, Uruguay, 
İspanya karşısında 
2-1'den 2-2'lik beraberliği zor yakalamış, İsveç'i ise maçın bitimine birkaç dakika kala attığı golle zar zor 3-2 mağlup etmişti. Kısacası maç öncesi görünürde elinde tek bir şey vardı Uruguay'ın; Varela'nın söylediği cümle... 
Varela cesur bir adamdı ama sürpriz bir şey yoktu haber değeri olmayan maçta; 1-0 Brezilya üstünlüğüyle giriliyordu 

66. dakikaya fakat 
oan 200.000 artı 11 
kişinin kalp çatalına bir top takıldı; 

141. Uruguay, bu beklenmedik golle ivmeyi de arkasına alıp 1950 Dünya 
Kupası'nı avuçlarına aldı. 2-1 biten maçın kaderini çizen adam ilk golün sahibi ikinci golün yaratıcısı olan 
“Futbolun Tanrısı”ydı... 
Tüm dünyayı terse yatıran ve Varela'yı 

tarih sayfalarına mahcup etmeyen bir efsane çıkmıştı meydana ve tek bir kelimeyle özetlenir hale getirmişti her şeyi; Maracanazo. Yani Maracana'da Brezilya Milli 


a e e 
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Takımı ya da Eiiimangöri Vasco da Gama, Fluminense ve Botafogo'ya karşı oynayıp tahmin edilemez bir galibiyet alan “küçük” takımların zaferi... 


“ZENGİN DEĞİLİM...” 

Uruguay kalecisi Rogue Maspoli, “Bütün statta tek çıt çıkmıyordu” diyordu ilk golden sonra gördüklerini anlatırken; “ve biliyorduk ki Brezilya kaybetme korkusunu iliklerinde hissediyordu.” İtalyan bir anne ve Paraguaylı bir babanın oğlu olan Futbol'un Tanrısı ise yıllar sonra, ölmeden birkaç yıl önce tam 

22 Kasım 2002'de şu cümleyi söylüyordu o 
günle ilgili; “Daha önce oynadığımız hazırlık maçlarında bile bize en az 3-4 fark atıyorlardı ama ogün Tanrı, Brezilya'nın bizi yenmesini istemedi.” 

28 Temmuz 1925'te doğan ve Montevideo'nun 
mühim takımlarından Penarol'de denemeye çağrılmadan önce bir ekmek fırını ve 


Pe 


alüminyum fabrikalarında çalışan o efsanenin adı bu aralar Uruguay dışında pek bilinmiyor. 
Ama bir gerçek var ki o adam “İçe kat eden forvet nasıl oynamalı?” adlı en kusursuz 

tezin yazarı hâlâ. Tarih kitaplarının en kalın harfli gollerini atması tesadüf değil bu yüzden. Attığı bir başka gol yine sonsuza dek kayıtlardan göz kırpacak mesela. Otoriteler tarafından “gelmiş geçmiş en iyi maç” sayılan 
1954 Dünya Kupası Yarı Final karşılaşmasında, 
uzatma dakikalarında Macaristan'a elenen Uruguay'ın 2 golünden birinde yine onun kramponu inlemişti. 

1950'de kupayı neredeyse tek başına kaldıran efsane için o sıralar birçok sansasyonel kulüp rekor transfer tekliflerinde bulunmuştu takımı Penarol'e. Roma yarım milyon pesoluk teklifle gelmiş, Juve ise o adamı transfer etmesi için Montevideo şehrine Fiat'ın patronu Gianni Agnelli'yi yollamıştı. Fakat 

o yıllarda transfer gerçekleşmedi çünkü 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kulübü Penarol onu bırakmak istemiyordu henüz. Ama 1954'teki kupadan sonra artık Penarol'ün yapacağı bir şey kalmamıştı elde; Milan, Uruguay kulübünün kapısını o zamanın rekor parasıyla tıklattı: 72.000 sterlin. İtalyan kulübü ayrıca oyuncunun cebine de 23.000 
sterlin koyup Milano'ya götürdü. 1954'te dünya futbol tarihinin rekor bedellerinden birine imza atarak Milan'a transfer olan ve oradayken vatandaşlık alıp İtalya Milli Takımı'nda da oynayan Uruguaylı, 1960'da Roma'ya transfer oldu ve 2 yıl sonra ülkesine dönüp Penarol 

ve Uruguay Milli Takımı'nda birer yıl teknik direktörlük yaptı... 

Futbol'un Tanrısı, 2006 Dünya Kupası'nın açılışını yapacaktı fakat turnuvadan 4 yıl önce, 77 yaşında formasını çıkartıp askıya astı ve aramızdan ayrıldı. “Zengin değilim” diyordu Juan Alberto Schiaffino, “ama fakir de sayılmam.” Düşünüyorum; bu cümlesiyle yalnızca “parayı” mı kast eki acaba?.. 
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RENKLİ HAYAT 


(TURUNCU) JAY-JAY OKOCHA VE 


# d (YEŞİL) TARIBO WEST 
/ ; | 1998 DÜNYA KUPASI'NDA 
; NİJERYA-İSPANYA MAÇI ÖNCESİ... 


SOSYAL HUYLAR 


KÖTÜ GÜNLER 


HER TAKIMIN KÖTÜ DÖNEMLERİ OLUR. BÖYLE ZAMANLARDA ÖZELLİKLE TWITTER'DA; KÖTÜ GİDİŞATIN MORAL BOZUKLUĞU, ÜZÜNTÜSÜ VE SİNİRİ İLE “HUYU İYİCE GÜZELLEŞMİŞ” YÜZBİNLERCE İNSANI BİR ORTAMA DOLDURDUĞUNUZDA NE OLMASINI BEKLERSENİZ, O OLUYOR. BİZ ARTIK BU ZOR SÜREÇLERİ BİRBİRİMİZİ YİYEREK ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ. 


CEM FANTE 


er takımın kötü dönemleri olur. Bu — bazen birkaç haftada atlatılır, bazen de 

sezonlar süren bir girdabın içinde döner durursunuz. Her halükarda süreç, özellikle kazanma alışkanlığı olan takımların taraftarları için pek kolay geçmez. Böyle zamanlarda özellikle Twitter'da; kötü gidişatın moral bozukluğu, üzüntüsü ve siniri ile “huyu iyice güzelleşmiş” yüzbinlerce insanı bir ortama doldurduğunuzda ne olmasını beklerseniz, o oluyor. Biz artık bu zor dönemleri birbirimizi yiyerek atlatmaya çalışıyoruz. 
Millet olarak, konuşurken -fikirlerimizi olmasa da- duygularımızı çok güzel ifade ederiz. 
Fakat bunu yazılı yapmamız gerektiğinde; en yüksek sesle konuşan olmaya çalışarak en haklı olmak, argümanlarımızı jest ve mimiklerle desteklemek, el-kol hareketleriyle altını çizmek ve bir ikna yöntemi olarak kafaya yerdeki taşla vurmak gibi işlevsel yöntemlerden mahrum kaldığımız için diyalog biraz kısırlaşıyor. Televizyonda/radyoda programları olan itibarlı gazeteciler bile bu kilitlenmeyi “kendisine eleştiri getirenlere evinin-ofisinin yerini tarif edip “haklılıklarına olan inançlarını” ispat etmeye çağırarak” aşma peşindeler. Maalesef bu “kaliteli diyaloğa ulaşma gayretleri” kimsenin sosyal 


medya üzerinden futbol konuşmayı, “bu konuda aynı düşünmüyoruz o zaman sabah 5'te düello yapalım” noktasına getirmeye niyeti olmadığı için, ergenliğe selam çakma seviyelerinde kalıyor. 


Takımına tutkuyla bağlanan bir taraftara -sıcağı sıcağına- yenilgiyi olgunlukla karşılamasını söylemek 

iyi bir fikir değildir. Bünyede, kaynar suyla haşlanmış birine —acı içinde sağa sola koştururken- 

“başına gelene farklı bir açıdan 

bakmasını söylemek” ile aynı etkiyi yapar. 


Yazma-çizme ve fikrini dile getirme yetisi beklediğiniz meslek grubunun profesyonelleri bunları yapınca, geri kalanlarımızın “fikirlerinin çarpışmasından” ne gibi kıvılcımlar çıktığını tahmin etmeniz herhalde zor değildir. 

Aslında genel olarak herkesin duyulmaya, derdini anlatmaya ve üzüntüsüne sebep olanların/olduğuna inandıklarının -sözle 

de olsa- canını yakmaya ihtiyaç duyduğu zamanlardayız. Dinlemeye ise pek sabrımız 


kalmamış. Gerçi zaten, takımına tutkuyla bağlanan bir taraftara -sıcağı sıcağınayenilgiyi olgunlukla karşılamasını söylemek iyi bir fikir değildir. Bünyede, kaynar suyla haşlanmış birine -acı içinde sağa sola koştururken- “başına gelene farklı bir açıdan bakmasını söylemek” ile aynı etkiyi yapar. 
Arananın sebep veya analiz değil, “suçlu” olduğu yerde, işleyişe kafa yormak nafile bir çabadır. Kişiler üzerinden gitmenin kolaylığı varken, pek kimse de uğraşmaz zaten. 

Yine de bu kadar öfkeli insan belli başlı düşünce kalıpları altında gruplaşabiliyor. 
Kaotik görünen o öfke ve isyan ortamının aslında kendi içinde bir düzeni var. Takım fark etmeksizin gerçekleşen bu yapılaşma aşağı yukarı şu şekilde: 


“PARASIYLA DEĞİL Mİ KARDEŞİM?” 
FRAKSİYONU: Amerikan filmlerinde genellikle polislere söylenirken duyduğumuz; “sizin maaşlarınız benim vergilerimle ödeniyor” repliğinin vücut bulmuş halleridirler. 
Kulüp için harcadıkları paranın ya da tribünde verilen emeğin bir şekilde onları takımdan alacaklı yaptığı hayaliyle yaşarlar. Bütün bunları kendi mutlulukları için yaptıkları gerçeğiyle yüzleşmemişlerdir. Bu durum takım puan kaybettiğinde “borç verdiği adamı pavyonda para yerken görmüş alacaklı” hissiyatı ile kendini gösterir. Kendi 


Illüstrasyon: Caner Demircan 
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Takım tutmaya başladıkları zaman kendilerine sürekli başarı sözü verilmiş gibi -bir ihanete uğramışlık ruh haliyle- öfkelerini sorumlu gördükleri herkese söverek çıkartmaya çalışırlar. Okulda arkadaşında gördüğü telefon alınmadı diye evi yıkan bebeler bir gün büyüyecekti. 
Maalesef bize denk geldi. 


ceplerinden çıkan paranın spesifik olarak takımda en sevmedikleri oyuncunun maaşını ödemek için kullanıldığı şeklinde hezeyanları vardır. “Ben formaya 150 TL vereyim, X yan gelip yatsın” favori sloganlarıdır. X'i seven on binlerce kişinin aldığı formaların parasının nereye gittiğine ise asla kafa yormazlar. 


“BİRLİK BERABERLİĞE EN ÇOK 
İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞU 
GÜNLERDE” CEPHESİ: Benim de 

dönem dönem kendimi kaybederek aralarına katıldığım bu cephe, “bütün dünya bize 

karşı” ekolündendir. Takımın üzerine rakipler, medya ve federasyondan gelen sürekli baskıyı görerek bir süre sonra içeriden yapılan her türlü eleştiriye “ne gereği var şimdi bunun?” şeklinde bakmaya başlanılır. 
Sağlıklı eleştiriye de tahammül kalmadığında tehlikeli bir hal alır. Cephe aidiyetinin bende yol açtığı semptomlar genel olarak “muhalefet o kadar deli saçması bir seviyede yapılıyor ki, eleştirilerimi söyleyip bu arkadaşlarla yan yana gibi gözükmek istemiyorum” şeklinde kuvvetli yutkunmalar olarak ortaya çıkıyor. 


“BANA HEP KAZANACAĞIZ 
DENMİŞTİ” EKOLÜ: Özellikle başarının ışıltısıyla kulübe bağlılığı artan genç kuşak arasında görülür. Başarıyla övünme ve 


rakiplerin mutsuzluğuyla dalga geçme ile geçen yılların ardından gelen, kaçınılmaz hayal kırıklığı yaratan sezonlarda bir bocalama yaşanır. Kimliğinin önemli bir kısmını “kazanan takım taraftarı” olarak konumlandırmış genç arkadaşlar bu yeni halle pek başa çıkamaz. Takım tutmaya başladıkları zaman kendilerine sürekli başarı sözü verilmiş gibi -bir ihanete uğramışlık 

ruh haliyle- öfkelerini sorumlu gördükleri herkese söverek çıkartmaya çalışırlar. Okulda arkadaşında gördüğü telefon alınmadı diye evi yıkan bebeler bir gün büyüyecekti. Maalesef bize denk geldi. 


TELEFONUM 534 XXX 34 34. BENBU TAKIMI DAHA İYİ YÖNETİRİM. BANA ULAŞIN: Keşfedilmeyi, en azından fark edilmeyi bekleyen bölük bölük “gönüllerde teknik direktör” fotoselli bir sisteme bağlı çalışıyorlarmış gibi puan kayıplarında aktive olur. Direk “Ben bu işi Hoca'dan iyi biliyorum” deseler akıl sağlıkları sorgulanacağı için “Benim gördüğümü hoca görmüyor mu?” 
şeklinde kibar imalarla sonuca gitmeye çalışırlar. İçten içe bir umutla bir gün Başkan'dan gelecek “Ne, Ahmet yerine Mehmet oynasa her maçı kesin kazanır mıyız? 
Bu kimsenin aklına gelmemişti. Yarın sabah tesislere gel başla” telefonu beklenir. 

Hayır, o olmadı, gazetede bir köşe de olur. 


Arayın görüşelim. 


KULÜP YANSIN AMA SEVDİĞİM 
OYUNCUYA ZEVAL GELMESİN FAN 
KULÜBÜ: Belieber olacakken futbolsever olmuş arkadaşları bir araya getirmiş kulüptür. Kendi mutluluklarını hayranı oldukları futbolcunun mutlu olmasına bağladıkları için, asırlık kulüplerin söz konusu arkadaşı rahat ettirecek sosyal tesisler gibi işletilmesi gerektiğine inanırlar. Oyuncunun performansı bir detaydır. Kişiliği, tarzı ve duruşu üzerinden tamamen sübjektif bir değerlendirme yapıldığı için tartışmak 

bir fayda getirmez. Tek umut, bahse konu oyuncunun futbolu bırakıp şarkıcılığa başlaması; böylece bu arkadaşları 90 dakika boyunca takımdaki geri kalan on kişiyi seyretmekten, bizleri de bu arkadaşlara maruz kalmaktan kurtarması olabilir. 

Ana hatlarıyla durum bu. Bir de bunların dışında aklıselim futbolseverler var. Daha doğrusu kendi rahatım açısından böyle demem lazım. Bunu yazınca okuyan herkes “ha, iyi benden bahsetmiyormuş” deyip rahatlıyor. Hiç tepki almıyorum. Böyle biraz “Hayatta paradan daha önemli şeyler var. Şu anda ne oldukları aklıma gelmiyor ama kesin vardır” gibi oluyor ama ben inanıyorum vardır. 
Siz de onlardansınız sevgili okuyucu. Kesin. 
Rahat olun. 
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filizlenen yıldız adayları, potansiyelini ortaya yıldızlar olgunlaşmadı, vitrindeki gösterişli çıkarabilmekte. PSVW'den çıktığında büyük isimler ise çürüdü. 
ümitler vaat eden Adam Maher'in 23 yaşında 2010 Dünya Kupası'nda takımın başında ilkaard, Van Basten, Gullit... Seedorf, Van (o Osmanlıspor'da oynadığını da gördü bu bulunan Van Marwijk, istemeden de olsa visco, Robben... Say say bitmez son Oo gözler, Barcelona'ya gittiğinde “Yeni Hollandalı (o hırsına yenik düşerek Hollanda'yı tahmin bile 
30 yılda Hollanda'nın dünya futboluna star o mu olacak?” derken Olimpiakos ve edemeyeceği bir kısırlığa düşürdü. Eskiden gol 
sunduğu yıldızlar. Pozitif futbolun öncüsü, her Stoke City'de ömür eskiten İbrahim Affelay”ı kralları en elit liglere giden, İspanyol, İtalyan, ne olursa olsun Joga Bonito'dan vazgeçmeyen Oda... Peki neden bu duraklama dönemine İngiliz kulüpleri tarafından yağmalanan Portakallar, bu uğurda birçok turnuvada girildi? Kupa kazanmak uğruna 2010 Dünya Hollandalı futbolcular şimdi 2. seviye şampiyonluğu bile ıskaladı. Kupası'nda bir anda mantalite değiştiren, oyuncular oldu. 
1988'deki Avrupa Şampiyonluğu dışında, dönemin moda akımı defansif futbolu Son dönemde Hollanda futbolunun büyük başarının sadece kupa kazanmak olmadığını, benimseyen Portakallar, evet finale kadar ümitlerle çıkardığı yıldız adayı oyuncularla, çıkardığı kadife ayaklarla, sergilediği total yükseldi ama kupa gelmedi. 90'lı ve 2000'li yıllarda efsaneleşen futbolla gösteren kanallar ülkesi, son yıllarda O turnuvada asıl kötü olan, DNA'sı ile oynanan O turuncuları karşılaştırmaya çalıştık. Bakalım erozyona uğramış durumda. Hollanda'ya vurulan savunma aşısıydı. hangisi Davids'ten, Seedorf'dan, Stam'dan Ne Eredivisie eski rekabetinde ne de Portakalın tadı bozuldu, ağacın dallarındaki esintiler sunuyor, takdir sizin. 


Van Der Sar / Cillessen 

Nasıl Pirlo'yla birlikte “regista” diye bir pozisyon eklendiyse ayağı düzgün kaleci ekolü de Van Der Sar'la başladı. Ondan önce kendilerine gelen her topu amaçsızca uzaklaştıran kalecilerin artık geriden oyun kurması zorunluluğu getirildi. Yeni nesil Sar, Cillessen ise gerçekten topu oyuna iyi sokan file bekçilerinden ama sadece bu işi yapıyor. Hatta sadece tekniği sayesinde Barcelona'ya transfer olmuş durumda. Yine kaleciler geç olgunlaşır klişesinden sebeple, umudu kesmemek lazım Cillesen'den. 


Reiziger / Janmaat 

Hollanda'nın tekniğiyle fark yarattığı 90'lardaki kadrosunun yetenek fakiriydi Reiziger. Sadece mücadele gücü ve sertliğiyle yumuşak Hollanda'nın harcı olan oyuncu, Barcelona'nın unutulmaz isimleri arasına girdi. Halefi Janmaat ise 2014 Dünya Kupası'nda 5. olan milli takımın lokomotifiydi. 
Ancak o da muadilleri gibi elit kulüplerin seviyesine çıkamadı. 
Feyenoord'dan Newcastle'a geçen Daryl, İngilizlerin büyüklerine gidecek derken, sonraki durağı Watford oldu. 


Stam / De Vrij 

Top geçer adam geçmez lafı muhtemelen Stam'la birlikte deyim olmuştur. Dev Hollandalı, 90'larda Nesta ve Cannavaro'yla birlikte savunmanın rüya üçlüsünü oluşturdu. 
Yine 2014 Dünya Kupası'nın filizlenen portakallarından olan De Vrij, Brezilya'daki turnuva sonrası soluğu Lazio'da alsa da istenilen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 
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Frank De Boer / Indi 

Türk futboluna her ne kadar itici bir profil olarak gelse 

de De Boer kardeşlerin defansta oynayanı, oyun kuran stoperin atalarından oldu. Harika bir Barcelona kariyerinden sonra kısa Galatasaray macerasında hafızalarda negatif etkiler bıraksa da elit bir oyuncu olduğu gerçeği açık. 
Bruno Martins Indi ise tıpkı savunmadaki partnerleri De Vrij ve Jandmaat gibi Feyenoord'dan büyük umutlarla Avrupa macerasına açıldı ama önce Porto şimdi de Stoke City'de vasat bir oyuncu olmaktan öteye geçemedi. 


Van Bronckhorst / Blind 

İstatistiklere çok takılmak tat vermese de Giovianni 

Van Bronckhorst, 4 Dünya Kupası'nda oynamış ender isimlerden biri. Kariyerinde Arsenal ve Barcelona olsa da o turuncuların uçan takımında hep aranan Roberto Carlos tarzı uçuk bir sol bekti. Yine de Giovannı yillarca sol bek bölgesinde Zenden'le de Numan'la da Bogarde'la da kapışmasından galip çıkan taraf oldu. Günümüz Hollanda'sında en yüksek kariyerli isim ise Daley Blind. 
Ama o üst düzey ismin sol bekten çıkması bile Hollanda futbolunun ne durumda olduğunun göstergesi. 


Davids / Strootman 

Edgar Davids bir fenomen. Renkli imajı bir yana, sokak futboluyla, modern futbolu birleştiren, yetenek-güç kırmasının ürünü Edgar. Juventus, Milan, Barcelona, Inter... Zaten başka da elit takım kalmadı. Strootman ise eğer 2015 yılında o ciddi sakatlığı geçirmeseydi Real Madrid, Kroos ve Modric'den birinin yerine Strootman'ı tercih edebilirdi. Yine her şey için çok geç değil. Strootman bir şansı daha hak ediyor. 


Seedorf / Wijnaldum 

İstatistikleri parçalayan oyunculardan kuruluydu Hollanda bir dönem. Seedorf da Real Madrid, Milan ve Ajax'ta Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak imkansızı başardı. Gençken Ajax'ta 

ve Real Madrid'de bir hücum oyuncusu olarak Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran rastalı Clarence, modern futbolun değişimine bukalemun misali adapte oldu. Son Şampiyonlar Ligi kupasını 
3 numaraya kesilmiş saçlarıyla defansif orta saha olarak 
Milan'la aldı. PSV'den ilk çıktığında rastalı saçları ve orta sahadaki yaratıcılık-hız birleşimi tarzıyla ağabey Seedorf'u oldukça andıran Wijnaldum, Liverpool'daki en önemli oyunculardan biri ama ikinci eşiği atlayamayacak gibi. 


Nistelrooy / Janssen 

“Başarıya ulaşmak istiyorsak tekniği bir kenara bırakıp, güçlü futbolcular yetiştirmeliyiz” mantalitesinin ürünü Janssen. Çok iyi niyetli ve çalışkan ama yetenek, ülkenin yetiştirdiği dünya çapındaki santrforların altında. 

Şu sıralar kariyerini Fenerbahçe'de sürdürüyor. 

Van Nistelrooy ise golün tanımı. 90'lar ve 2000'lerin başında Batistuta, Fenomen Ronaldo ve Raul'la birlikte golün eş anlamlısıydı. 
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KELEBEK ETKİSİ 


KELEBEK 


OFSAYT 
DERSİ 


Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay, Stuttgart karşılaşmasında, ofsayttaki arkadaşına pas verdikten sonra itirazda bulununca orta hakem Bibiana Steinhaus'tan maçın ortasında ofsayt kuralı dersi aldı. Elbette “ofsaytı bilmeyen futbolcu” diye Almanya basınında dalga konusu da oldu. 


STELNHAUS 


Bu olay Kerem ile Steinhaus'un ilk meselesi değildi. 2015 
yılında Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giydiği sırada Kerem Demirbay, ikinci sarıdan kırımız kart gördükten sonra oyundan çıkarken, maçın hakemi Bibiana Steinhaus'a 
“kadının futbolda ne işi var?” demişti. Federasyondan 5 
maç ceza alan Kerem'e bir ceza da kulüp yönetiminden 
geldi ve Kerem'i genç kızlar D yaş grubunda SSVg 06 
Hagen ile Blau Weiss Langenberg arasında oynanan müsabakaya hakem olarak gönderdiler. Fortuna Düsseldorf yönetimi, Kerem'in hakemlik yaptığı kızlar maçının fotolarını da tüm dünya medyasına servis edip sosyal medyadan yayınladı. 


Hazırlayan: Didem Dilmen, Elif Bekfelavi 


HOLLANDA" 
RESPECT 


Ne karar verseler, kimseye beğendiremezler... Türk asıllı Serdar Gözübüyük, Hollanda'nın FIFA kokartına sahip gelecek vaat eden hakemi. 2012'nin Aralık ayında, Hollanda 1. Ligi'nde yönettiği Groningen-VVWV Venlo maçının 57. dakikasında, Groningen teknik direktörü Robert Maaskant, Serdar Gözübüyük'ün verdiği “devam” kararına hararetle itiraz edince, genç hakem, üzerinde “RESPECT/saygı” yazan kol bandını çıkartıyor ve Maaskant'a göstererek “kararıma saygı duy” diyordu. Açılan isyan bayrağına karşı Maaskant'a susmak düştü. 
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KELEBEK ETKİSİ 


ARETHA 
FRANKLIN 


Saygı denince, akıllara gelen isim, adına müzik ödülü verilen kadın, Aretha Franklin, İngilizce saygı (Respect) kelimesini hecelediği şarkısı ile akıllara kazındı. Aslında şarkının hikayesi, güçlü ve ayakları yere basan kadının saygı görme talebini anlatır. Bu anlamıyla da Aretha Franklin'in RESPECT şarkısı, dünya feminist hareketinin marşı olarak kabul edilir. 


İNGİLTERE 
YAN HAKEM 


Taraftarlar, hakemlere karşı saygı göstermek konusunda en başarısız grup. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, hakemler taraftara saygı duyar. 2013'ün Ocak ayında, Arsenal ile Manchester City maçı öncesinde deplasman tribünü biletleri 62 sterlinden satılınca taraftarlar ayağa kalktı. Manchester City taraftarları deplasman tribününde kocaman bir pankart açtılar: “62 sterlin, bu iş nereye kadar böyle devam edecek?” Maçı 2-0 konuk Manchester City kazandı, son düdükten sonra futbolcular hakemlerle el sıkışıyordu, yayıncı kuruluş kameraları da sahaya girmiş yakın plan çekiyordu. İşte tam o sırada maçın yan hakemi John Brooks'un kaptan Lescoot'a şöyle söylediği mikrofonlara yansıdı: “Taraftarlarınız sizi izlemek için 62 sterlin verdi, yanlarına gidin!” 
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BOXING DAY 


Liverpool & Valve Şi | 
Stokec 1 ay di ki” 
26th December 1963 ist goal: Tan St John 


çi ii 


BOXING DAY 


BİR ZAMANLAR 1 OCAK... 


İNTERNETE SARILMIŞ, ADA'DA YILIN İLK GÜNÜNDE DE 22 ADAMIN MEŞİN YUVARLAĞI KOVALAYABİLDİĞİNİ ÖĞRENMİŞTİM. FAKAT SADECE FUTBOLUN BEŞİĞİNDE Mİ? İŞTE BULDUĞUM ŞEYE İNANAMAMIŞTIM. MEĞER BİR ZAMANLAR BİZİM ÜLKEMİZDE DE 1 OCAK'TA TOP OYNANIYORMUŞ. 


ALİ MURAT HAMARAT 


vrupa'da 1 Ocak uzun zamandır şöyle Nis Önce Viyana Filarmoni Orkestrası yeni yıl konserini veriyor, ardından Premier Lig demir alıyor. 
Avusturya'nın başkentinde çalınan valslar, polkalarla futbolun beşiğinde atılan goller yeni bir seneyi müjdeliyor. 
Yıllar önceydi... Birçokları gibi senenin ilk gününe yorgun başlamıştım. Televizyon karşısında kendime gelmeye çalışırken, bir de ne göreyim; futbol maçı! Karşılaşmanın canlı yayınlandığına ihtimal veremediğimden, hemen bilgisayara davrandım. 
İngiltere'deki Boxing Day geleneğinden bihaberdim o zamanlar. Yok efendim kısacık bir zaman diliminde bir zamanlar işçi sınıfının tek eğlencesi olan futbol milyonları eğlendiriyormuş. 
Tabii bilmiyordum. Yayınlar deseniz, pek doyurucu değildi o senelerde. Bendeniz üniversitede okuyordum... 
İnternete sarılmış, 
Ada'da yılın ilk gününde de 22 adamın meşin yuvarlağı kovalayabildiğini öğrenmiştim. Fakat sadece futbolun beşiğinde mi? İşte bulduğum şeye inanamamıştım. 
Meğer bir zamanlar bizim ülkemizde de 1 Ocak'ta top oynanıyormuş. Oysa bugün Mehmet 
Yüce'nin tarihin tozlu sayfalarına ışık tuttuğu muhteşem kitabı Osmanlı Melekleri'ne biraz göz atmak ziyadesiyle yetiyor. Özel maçlar, liglerdeki resmi randevular ne ararsanız karşınıza çıkıyor... 
1914-1915 sezonuna kadar İstanbul Ligi'nin günü pazardı. Ecnebilerin ve azınlıkların 
tatil günü futbol oynanırdı. İşte ilk defa 18 
Aralık 1914'te İstanbul Ligi, Müslümanların tatil günü cumaya taşınmıştı. 1 Ocak da takvimdeki sıradan bir yapraktı. 


1 Ocak 1961'de İstanbul'da 
Kasımpaşa-Karagümrük, İzmir'de Vefa-İzmirspor mücadeleleri başladığında saatler 12:00”yi gösteriyordu. Evet yanlış duymadınız, ilk düdükler tam da günün ortasında çalmıştı. Saat 14:00'te de Beşiktaş-Galatasaray derbisi başlamıştı. Bahri Altıntabak'ın golü sarı-kırmızılıları o gün zirveye taşımıştı. 


191”in ilk günü Kadıköy ile Strugglers ligde kozlarını paylaşmış, müsabakadan gol sesi çıkmamıştı. Miladi Takvim'in 1 Ocak 1926'da resmen yürürlüğe girmesinden sonra bu topraklarda kutlanmaya başlanan yılbaşı, 1935'te resmi tatil olmuştu. Fakat futbol sahalarında heyecan devam ediyordu. 
Sadece İstanbul değil, misal İzmir'de de yapılan lig maçları dikkat çekiyordu. 

Milli Lig'in 1959'da demir almasıyla birlikte futbol dünyamızda yepyeni bir heyecan başlıyordu. 

1 Ocak 1961'de İstanbul'da 
Kasımpaşa-Karagümrük, İzmir'de Vefa-İzmirsoor mücadeleleri başladığında saatler 12:00'yi gösteriyordu. Evet yanlış duymadınız, ilk düdükler tam da günün ortasında çalmıştı. Saat 14:00'te de Beşiktaş-Galatasaray derbisi başlamıştı. Bahri Altıntabak'ın golü sarı-kırmızılıları o gün zirveye taşımıştı. 
Müsabakayı radyoda anlatan Halit Kıvanç, ertesi gün Milliyet'te yayımlanan yazısında döktürüyordu: 
“Dünyanın en eski mesleğinin hangisi olduğu tartışılıyormuş. 
Doktor “hiç münakaşaya lüzum yok” demiş, “en eski meslek doktorluktur. 
Havvâ anamız 
Âdem babamızın belkemiğinden yaratıldığı gün doktorluk başladı.” 
Mimar 'o bir efsane” 
diye cevap vermiş, 
“dünyanın ilk hali 


tas toprak, kaya, 


dağ, gelişi güzel bir manzara arz ediyordu. İşte dünyayı biçime soktuğu için mimarlık en eski meslektir.” Bu sefer politikacı itiraz etmiş: “Taş topraktan evvel insanları düşünelim. Dünyanın ilk 


insanları tam bir karışıklık içinde yaşıyorlardı. 


Bunları bir cemiyet nizamına sokmakla, politikacılık en eski meslek oldu.” Bu âna kadar söze karışmayan futbol hakemi birden yerinden fırlamış: Evet, demiş, dünyanın ilk halinde tam bir karışıklık hüküm sürüyordu. 
Ama o karışıklığı kimin çıkarmış olduğunu 


hiç düşündünüz mü? Yaaa... Ceddim olan ilk futbol hakeminin eseri idi bu kargaşalık...” 
Yarım asır önce de bu diyarda aynı şeyler tartışılıyordu. Yoksa şaşırdınız mı? 

1 Ocak 1962'de bu sefer ezeli rakipler 
Fenerbahçe ile Galatasaray, Mithatpaşa Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyordu. 13:45'te başlayan maçı yine Halit Kıvanç anlatıyor, gol yine Bahri'den geliyordu. Tatsız tuzsuz geçen derbiden sonra Kahraman Bapçum büyüklerin kalemini kırmıştı: “Türk spor tarihinin yetiştirdiği müstesna kıymetler olarak şöhretin zirvesine taht kurup kendisine hayran olan taraftarları ile alay edercesine sahada dolaşan futbolcular adına utanıyoruz... Türk futbolunun kaderine hükmeden iki ezeli rakibin gösterdiği inanılmaz seviye düşüklüğüne bakıp topyekün Türk futbolu adına utanıyoruz...” 

Seneler sonra Türk Hava Yolları'ndan emekli olacak Bahri Altıntabak, yılbaşı derbilerinin golcüsü olarak nam salmıştı. 

İstanbul'a tek büyük stadyum yetmiyordu. Bu ahvalde inşa edilen Ali Sami Yen'in galası kanlı başlamıştı. Millilerin Bulgaristan ile oynadığı hazırlık maçında çıkan yangında | kişi hayatını kaybetmiş, tabiri caizse 20 Aralık 1964”teki düğün kısa sürede cenazeye dönmüştü. Aylar sonra Belediye ile Beden Terbiyesi anlaşıyor ve stadyum lig maçlarına tahsis ediliyordu. 

Bir zamanlar Mecidiyeköy'ün incisi olan 

futbol yuvasında kramponlar çimle ilk defa tanıştığında ise takvimler 1 Ocak 1966'yı gösteriyordu. 

Kaderin cilvesi, mabedinin kapılarını açtığı ilk günde Galatasaray sahne almamıştı. Beykoz ile Ankaragücü arasındaki randevuyu İstanbul temsilcisi kazanırken, fileleri havalandıran Niyazi tarihe geçmişti. Gazeteleri, futbolcuların okşadığı “halı gibi yumuşak çim” haberleri süslüyordu. İyi bakılmayan Dolmabahçe Stadyumu'nun zeminindeki kelliklerle hava koşullarını müteakip oluşan gölcükler o dönemin bir klasiğiydi. 

1 Ocak 1966'da Ali Sami Yen'e ayak 

basan ilk büyük Beşiktaş idi. Günün ikinci karşılaşmasında Kartal, Hacettepe'yi 

tek golle geçerken, mikrofonda tahmin edebileceğiniz gibi yine Halit Kıvanç vardı. 
O gün Namık Sevik çiçeği burnundaki stadyumu şöyle yazmıştı: “Futbolcu sahayı yadırgadı, seyirci yanındaki arkadaşını bulamadı. Hırslandı elini attı, şişe yok. 
Hakeme savrulacak minder yok. Küfür yok. 
Sakatlanma yok. Yok, yok, yok... Sanki Avrupa'da maç seyrediyormuş gibi oluverdik hepimiz. Açık söylemek icap ederse Beşiktaşlı futbolcular Hacettepe'den daha fazla çim sahada bocaladılar. Hepsi Arnavut kaldırımından asfalta çıkmış gibiydiler.” 
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BOXING DAY 


Yılbaşı statlarda son kez 1978'de kutlanmıştı. 
Hem de ligin tüm takımları sahne almıştı. 
Lider Fenerbahçe Bolu'da kaybederken, Milliyet Gazetesi “Yeni yıl sarı-lacivertlilere uğur getirmedi” manşetini atmıştı. 


Stat yeniydi, yıl yeniydi; futbolcular yerli, hakem yabancıydı! 

1967'nin ilk günü yine bir derbi heyecanı yaşanıyordu. Halit Kıvanç'ın 1 Ocak'ta anlattığı her maçtaki gibi tabelada 1-0 yazıyordu. Fenerbahçe Beşiktaş'ı Abdullah Çevrim'in attığı golle geçerken, her iki takımda da Türk olmayan futbolcular hafiften yadırganıyordu. Evet, o tarihlerde müsabakaları yabancı hakemler yönetiyor fakat genelde bizimkiler oynuyordu. 1966'da yapılan değişiklikle takımlar iki yabancıyla sahaya çıkabiliyordu. Kanarya'da 2 Yugoslav, Kartal'da ise 1 Macar sahne almıştı. 

Nereden nereye gelmişiz değil mi? Neyse... 
Yılbaşı statlarda son kez 1978'de kutlanmıştı. 
Hem de ligin tüm takımları sahne almıştı. Lider Fenerbahçe Bolu'da kaybederken, Milliyet Gazetesi “Yeni yıl sarı-lacivertlilere uğur getirmedi” manşetini atmıştı. Son şampiyon Trabzonspor, Samsun'da iki golle gülmeyi başarmış; sezon sonunda ise Kanarya, bordo-mavililerin önünde ipi göğüslemişti. 
Eski adet uzun süre unutuluyor, 2015'in 

ilk gününde Türkiye Kupası'nda santralar yapılıyordu. Karadeniz fırtınası, bu sefer Manisa'da 37 yıl önceki tarifeyi uyguluyordu. 
Bir zamanlar 1 Ocak'ta futbol oynanırmış memlekette. Masal gibi geliyor değil mi kulaklarınıza... 


BİR İNGİLİZ FUTBOL GELENEĞİ: 


BOXING DAY 


FUTBOL BİR KÜLTÜRSE 
İNGİLTERE DE BU KÜLTÜRÜN 
KODLARININ YAZILDIĞI 
ÜLKEDİR. DOLAYISIYLA 

BAZI FUTBOL OLAYLARININ 
GELENEK HALİNE GELMESİ, 
DİĞER ÜLKELERE NAZARAN 
İNGİLTERE'DE DAHA KOLAY. 
MAÇLARIN KIŞIN DA DEVAM 
ETMESİ YA DA SEZON 
SONUNDA SÖZLEŞMESİ 
BİTECEK FUTBOLCUYLA OCAK 
AYINDA ANLAŞMANIN YASAK 
OLMASI GİBİ, BOXING DAY 
DE İNGİLTERE'YE ÖZGÜ BİR 
FUTBOL GELENEĞİ. 


MAZHAR YASİN 


ritanya İmparatorluğu'nu 19. yüzyılın yarısından uzun bir süre boyunca 


yöneten ve çağa adını veren Kraliçe 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Victoria döneminde 
İngiltere, iktisadi anlamda tarihinin en parlak yıllarını yaşamıştı. Makineleşme ile birlikte başlayan 
Endüstri Devrimi üretimi artırmıştı artırmasına ama sosyal hayatı da olumsuz etkilemişti. Zengin 

daha zengin, fakir daha fakir hale gelmiş, sosyal statüler arasındaki makas açıldıkça toplumda sınıflar oluşmaya başlamıştı. İşte bu atmosferde, futbol ile birlikte bir gelenek daha ortaya çıktı: Boxing Day. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanan Noel'in ertesi gününde zengin işverenler, çalışanlarına ve fakirlere, tüm yıl boyunca çalışmalarının karşılığında bir nevi bonus mahiyetinde ve kutu içinde hediyeler verirdi. İşçiler, Noel günü çalıştıkları için 

bu kutuları diğer herkes gibi Noel sabahı 
değil, ertesi gün açarlardı. Bu sebeple, 26 
Aralık'a Boxing Day adı verildi. Türkçeye Hediye Günü olarak da çevirebileceğimiz Boxing Day, aslında, Victoria Devri'nin tipik özelliklerinden biri olan ikiyüzlü sosyal ahlak anlayışını yansıtması bakımından da dikkat çekicidir. Fakirlere saygı duyulmayan bu dönemde orta ve üst sınıf Boxing Day'i gerçek 


ve samimi bir sosyal yardımlaşma vesilesi olarak değil, kendilerini aynı sınıftan diğer insanlara ispatlama aracı olarak görmüşlerdir. 
Noel'i bile bir gün sonra kutlamak zorunda kalanlar, bir şekilde yaşamı eğlenceli hale getirmeyi de ihmal etmiyordu. 1800'lerin ilk yarısında Boxing Day at yarışları büyük ilgi çekiyordu örneğin. Av partileri de bu tatil gününü dolduran etkinliklerden biriydi. Ta ki futbol ortaya çıkana dek... 
Futbol tarihçilerinin kaydettiği, iki farklı futbol takımı arasındaki ilk maç 26 Aralık 1860'ta Sandygate Road'da oynandı. Sheffield FC'nin Hallam FC'yi 2-0 mağlup ettiği müsabaka 

ile Boxing Day futbol geleneği de başlamış oldu. O dönemde başka futbol takımı olmadığı için yerel bir derbi olarak oynanan maç, sonraki Boxing Day karşılaşmaları 

için de bir ilnam kaynağına dönüştü. Gerek 


BOXING DAY 


Boxing Day'e ilgiyi artırmak için fikstürün bu haftası, bol gol izlettirmesi muhtemel maçlarla dolduruluyor. Sosyal medyada da sıkça rastladığımız üzere, Boxing Day 1963'te toplam 66 gol atılmıştı 
mesela. 2007'de oynanan Chelsea-Aston Villa maçı 4-4, 2000 
yılındaki Arsenal-Leicester City maçı 6-1, 2005'teki Wigan-Manchester City, 2002'deki Bolton-Newcastle United ve 2012'deki Manchester United-Newcastle United maçları 4-3 bitmişti. 


yılın bu önemli zamanında taraftarları, ailelerinden uzaklaşmak zorunda kalmadan statlara çekebilmek gerekse tatil olması sebebiyle azalan tren seferleri yüzünden deplasmancıları mağdur etmemek için Boxing Day fikstürleri özenle hazırlanıyor. 
Birbirine yakın şehirlerin takımları ve 

küçük çaplı bölgesel derbiler bu güne denk getiriliyor. Premier Lig günümüzde başlı başına bir marka olduğundan ve Londra, Manchester, Liverpool gibi şehirlerin derbileri zaten geniş kitleleri çektiğinden, Boxing Day'e ilgiyi artırmak için fikstürün bu haftası, bol gol izlettirmesi muhtemel maçlarla dolduruluyor. 
Sosyal medyada da sıkça rastladığımız üzere, Boxing Day 1963'te toplam 66 gol atılmıştı mesela. 2007'de oynanan Chelsea-Aston Villa maçı 4-4, 2000 yılındaki Arsenal-Leicester City maçı 6-1, 2005'teki Wigan-Manchester City, 2002'deki Bolton-Newcastle United 

ve 2012'deki Manchester United-Newcastle United maçları 4-3 bitmişti. 

Bu denli eğlenceli bir futbol olayına karşı çıkanlar da yok değil. Bilhassa Premier Lig'de 


ed 


vi 


görev yapan yabancı hocalar, diğer ülkeler ağır kış şartlarında maçlara ara verirken, İngiltere'de liglerin devam etmesini ve yılbaşı fikstürünün sıkışık olmasını bir süredir ciddi şekilde eleştiriyor. Jose Mourinho, Antonio Conte ve faal teknik direktörler arasında Boxing Day'de kazanma yüzdesi en yüksek olan Arsene Wenger'in (2072) başını çektiği üst düzey teknik direktörler, hem Boxing Day'de hem de yeni yılın ilk gününde sahaya takım çıkarmanın güçlüklerinden yakınıyor. 
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası turnuvalar sebebiyle zaten sıkışan maç takviminin, televizyon yayın gelirlerini artırmak adına iyice daraltılması gerçek 

bir problem. Önceleri 10 maçın tamamı 

26 Aralık'ta oynanırken, bugün bu sayı 
televizyon yayınları sebebiyle giderek azalıyor, Boxing Day maçları birkaç güne bölünüyor. 
Toplamda 8 milyar sterlini aşan yayın gelirleri düşünüldüğünde kulüplerin başka şansı olduğunu söylemek de zor. 

İşçi sınıfının yeni yıl eğlencesi olarak hayata geçen Boxing Day'in günümüz futbolunda 


sermayenin oyuncağına dönüşmüş 

olması, yazıyı okumaya hevesle başlayan futbolseverleri üzmüş olabilir. Ama bu duruma alışsak iyi olur. Zira yalnızca teknik direktörler değil, futbolcular da yoğun maç trafiğinden şikayet ediyor. Ülkemizde de sürekli tartışma konusu olan, yabancı futbolcuların Noel zamanı bilerek kart görüp cezalı duruma düşmesi ya da sakatlık bahanesiyle ülkesinde tedavi görmek istemesi evrensel futbol değerlerine ve etik ilkelere ters. Üstelik bu soruna kısa vadede bir çözüm bulmak da mümkün değil. 

Şenol Güneş'in deyimiyle futbol, eskiden fakirlerin oynayıp zenginlerin izlediği bir oyunken, bugün, zenginler oynuyor, fakirler izliyor. Dolayısıyla, futbolcuların da bir nevi “işçi” olduğu söylemi geçerliliğini yitirdi. 
Victoria dönemi burjuvası yerini, hayata ve insana dair her eğlenceyi paraya çevirmek isteyen açgözlü kapitalistlere bıraktı. Futbol maçlarının, zenginler ne zaman istiyorsa o zaman oynanacağı günler yakın mı? Buna da başka bir yazıda değinelim. Herkese iyi yıllar! 


West Ham:2 - Blackburn:8 
1963 Boxing-Day 


fitbol 77 


O MAÇ 


KEDERLİ BİR MAÇ ÖZETİ 


TEK BİR SARI KARTIN ÇIKMADIĞI İLK YARI, FUTBOL TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR FAIR PLAY ÖRNEĞİYDİ. SONRA YAVAŞ YAVAŞ BİRBİRİMİZE UYUMSUZ YÖNLERİMİZ TEBELLEŞ OLMAYA BAŞLADI DÜŞÜNCELERİMİZE. BU MAÇIN İKİNCİ YARISI HİÇ DE HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLMAYACAKTI. 


GÖKHAN DAĞISTANLI 


İlişkimizin tamamını bir futbol maçına benzetmiştin geçen gün. 
Öyleyse bizim için başlama düdüğü o rakı sofrasıydı. Ziyaretine gelmiştim ve kendimizi bir ocakbaşında bulmuştuk. Santrayla beraber içimizi omuz omuza çekilen bir üçlü coşkusu sarmıştı. 
Heyecandan çok da bilmiyorduk ne konuşacağımızı. Hani birbirimizin gözlerine bakmaktan hakemin düdüğünü bile duyamadığımız, savunma yapmayı akıl edemediğimiz, hücum etmeye kıyamadığımız ve bizi biz eden bu kederli oyuna orta sahada top çevirerek başladığımız; senin, benim ve futbolseverlerin hafızalarından silinmeyecek o geceden bahsediyorum. 


Boşalan kadehlerimizi, oyuna derhal sokabilmek için sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir hızla Ts PLAYICI dolduruyordu fo) gün garson çocuk, fanatik bir top toplayıcı gibi... Yüzünün içi gülüyordu bunu yaparken. 


Seni eski tanıyor olmanın rehavetine kapılmadan yapıyordu işini. 


Ne de güzel duruyordun orta saha yuvarlağının tam ortasında. Rakı kadehi ne de yakışmıştı o narin ellerine. Stadın merkezinde bir asalet timsali gibi bakıyordun dünyaya. Sahaya 

hangi düzende yayılacağımı bile düşünmeme fırsat vermeden başlayan bu maç, ömür boyu berabere gitse gık demezdik o an sorsalar bize. 


ORTA SAHA 


Gecenin sonunda, içime de işime de yakın diye nazik davetine sığınıp senin evine gitmiştik. Öyle masum bir davetti ki bu, yatak odanı ceza sahası bellemiştik. Bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu ilk gece o kadar centilmence akıyordu ki salondaki koltuğun nefesine yakınlığı beni mışıl mışıl uyutmaya yetmişti. Ertesi sabah içimde bahar çiçekleri açarak gitmiştim işime. Aklımı, kalbimi, ruhumu avuçlarına bırakmıştım adeta. 


CEZA SAHASI 


G O O O Çok geçmeden ilk atağını yapmıştın ve hiç beklemediğim bir anda kalesini çoktan © O O O terk etmiş kalecimin de yokluğundan yararlanıp ilk golünü atmıştın bana. Bu golün O L L L Ni tribünlerimi susturacağını düşünüyordun belki ama tarihinde görülmemiş bir tezahürat 


LLLLLU er Eml böyle bitmeyeceğini 


Takım elbisesiyle sahaya yabancılaşmış, oyunu okumaktan uzak yeni yetme teknik direktör gibi kötü taktik veren bir iki arkadaşının bu centilmenlik dışı golü atma fikrini aklına soktuğunu o gün bitmeden anlamıştım. Yoksa sen asla benim boş kaleme bu şutu atmazdın. 


TEKNİK 
DİREKTÖR 


Ancak bir sonraki gün bu maçın burada tatil 

edilmesine razı olmayan yüreğin, FIFA kokartının 

hakkını veren bir 4. hakem gibi bu her maça aynı 

taktikle çıkan teknik direktörleri hak ettiği yere 

ği yani tribünlere göndermişti. Seninle baş başaydık 

HAKEM artık. Gözlerinin renkleriyle yazılmış “sevemez kimse 

seni benim sevdiğim kadar” pankartını asmıştım 

kapalı tribünün tam ortasına. Sen de “dünyam sensin” pankartıyla cevap vermiştin. El ele geçiriyorduk günlerimizi, gecelerimizi ve hatta uykularımızı. Tek bir sarı kartın çıkmadığı ilk yarı, futbol tarihinde görülmemiş bir fair play örneğiydi. 


Sonra yavaş yavaş birbirimize uyumsuz yönlerimiz tebelleş olmaya başladı düşüncelerimize. Bu maçın ikinci yarısı hiç 

de hayal ettiğimiz gibi olmayacaktı. Tribünlerde homurtular başlamıştı işte. Gerçek olamayacak kadar güzel bir ilk yarının ardından ne kadar pesimist olursa olsun hiçbir 

taraftar bu sertliği hayal edemezdi. Tekmelerimiz 

havada uçuşuyordu adeta. Kendimizi ceza 

sahasında yere atmak dahil her türlü çirkefliği 

yapabilecek ruh halleriyle tanışmıştık. 


* Bir yandan birbirimizi delice severken diğer yandan canımızı acıtacak her vuruşu serbest bırakmamız anlaşılır gibi değildi. Orta sahalarımız 


SERBEST çökmüştü. Top artık bir senin kalende bir benim kalemdeydi. Her atak ya büyük bir gol tehlikesiydi ya da golle sonuçlanıyordu. 
VURUŞ hlikesiydi ya da goll lanıyord 


Her santra vuruşu bir hüzün seliydi aslında. 
Gol atmak için delice saldırmamıza rağmen diğerimizin yediği gole duyduğumuz üzüntü, orta yuvarlağı ıslatıyordu. 


ar Karşılıklı gollerle, üst oynayanların yüzünü çoktan güldürmüştü ilişkimiz. Başkasının mutsuzluğunun üstüne bahis oynamanın rezilliğinden bahsetmiyorum. Sadece iki deli farkımızın bizden önce idrakine varmış öngörülü 


seyircileri anlatıyorum. Yoksa hiç kimsenin yaşadığımız bu hüznün üstüne konfeti patlatacağına inanmıyorum. 


Mücadele hırsının gözlerimizi kör ettiği 

bir anda yüzüne sinen mücadele yorgunu bakışı hatırlıyorum. Öylesine uzaklaşmış 

bir bakıştı ki o, gözümün yaşına bakmadan son düdüğü çalmıştı bu kıran kırana oyuna. 
Şimdi bakıyorum da keşke acıdan yerlerde süründüğümüz, hayal kurarak geçirdiğimiz, sabahları biraz daha sarılmak için hayattan çalıp yatağa eklediğimiz süreleri kayıp zaman olarak ekleyebilseydik normal sürenin sonuna. 


On sekiz 
Milan 

Mino Raiola 
İtalya 

Napoli 
Buffon 

En genç 
Gigio 

Çizgi kalecisi 
Cu mcek Adam ercik 


zOWn müm 


Yirmi dört 

Manchester City 

Jorge Mendes 

Brezilya 

Benfica 

Taffarel 

En pahalı 

Bull 

Alan kalecisi 
Süpürü 


Neşeli Günler 
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YENİ RIBERY 


ği düz 


KANADI AÇIN g8 
THAUVIN GELİYOR 


FRANSA'NIN BÜYÜK UMUT BAĞLADIĞI YETENEKLERDEN BİRİYDİ FLORLAN THAUVIN. 
PEK DE İYİ GEÇMEYEN NEWCASTLE MACERASINDAN SONRA MARSİLYA'YA GERİ DÖNDÜ VE RUDI GARCIA İLE BİRLİKTE İKİ SEZONDUR TOZU DUMANA KATIYOR. 
ŞİMDİYSE ATLETICO MADRID VE BAYERN MÜNİM'İN DEVRE ARASINDAKİ İLK HEDEFİ... 


Geğ- 


KAAN KAVUŞAN ve bonservisine sahip olan Lille onu hiç etkinlikte çizgiyi de kullanabiliyor. Bu sayede oynatmadan 12 milyon avro kazandığında da bol sayıda opsiyona sahip oluyor. Duran topları Thauvin'in ne olacağı, nerelere ulaşabileceği orta ve şut olarak kullanma konusunda en eçen sezon oynadığı 38 maçta 15 gol, aşağı yukarı belliydi. ustaların sadece bir tık G 9 asist; bu sezon ise 17 maç 8 gol 8 Sağ açıkta oynayan altında. Bütün bunlara asist... Yakın zamanda Fransa A Milli sol ayaklı bir oyuncu günümüz futbolunda Takımı'na da seçilen Florian Thauvin'in bir olarak ulaştığı Asıl mevkiinde oynarken içeri iyice önemli duruma açık oyuncusu olduğunu düşünürsek, ulaştığı rakamları da kanattan girmek dışında, aynı etkinlikte gelen uzaktan şut bu rakamların ne kadar önemli olduğunun içeri girmekten çizgiyi de kullanabiliyor. Bu tehdidini de ekleyin. 
farkına varabiliriz. Sezon sonunda, geçtiğimiz kaçınmayarak Tek kusuru, defansif 


sayede bol sayıda opsiyona 


sezonki istatistiklerinin de üstüne çıkması bir yaptığı vuruşlara : aksiyonlara istikrarlı hayli mümkün olduğundan, Bayern Münih ve bağlayabiliriz. sahip oluyor. ve disiplinli bir şekilde Atletico Madrid gibi devlerin onunla ciddi ciddi o Ancak Thauvin katılamaması, bir ilgilenmesinde şaşırtıcı bir taraf da yok... bundan ibaret değil, EE de karakter olarak Tüm bunlara rağmen Thauvin, bu iki sezonda sol kanatta ve 10 duygusal oluşu. İşte farkına varılan bir potansiyel değil. Daha 18 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Asıl Thauvin, kısaca tarif etmek gerekirse, böyle yaşında Bastia formasıyla 10 gol attığında mevkiinde oynarken içeri girmek dışında, aynı bir adam. 


YENİ RIBERY 


Alain Casanova onu tanımlarken “Franck Ribery tarzında bir 

oyuncu” demişti. Her iki kanatta da oynayabilen Ribery'nin günlerinin sayılı olduğu şu anlarda Bayern'in her iki kanatta da oynayabilen Thauvin'e yönelmesini garip karşılamamak gerek nihayetinde. Bana inanmayan, onun asistleriyle ihya olup Galatasaray'a gelen Bafetimbi Gomis'e sorabilir... 


Fransız yetenek söylediğine göre gitmeyi hiç planlamamıştı. Öte yandan Marsilya gelen teklifi değerlendirmekte ısrarcıydı. 

RMC Sports'a verdiği röportajda daha 

önce de kulüpten ayrılmayı birkaç kere reddettiğini söylüyordu. Fazla diretmedi 

bu sefer ama neye atıldığının pek farkında değildi büyük ihtimalle. Çok iyi geçen bir sezonun ardından Bielsa'nın gidişiyle o da başka diyarlara yelken açtı. Ayrılmayı bu kez kabul etmesinin sebeplerinden birini açıklarken, kendisine çok güvenen 

hocasına işleri istediği gibi yapma izni verilmeyişinden bahsediyordu. 

O ana kadar genç yaşına rağmen başarılı 

bir oyuncu olarak bilinmişti. Ancak Premier Lig'deki özgürlüğe pek az izin veren sıkı bölge disiplini, yeteneklerini göstermesine pek de yardımcı olmadı. 

Fiziksel oyunun üst seviyede oynandığı, herkesten üst seviye defansif katkı beklenen bir ligde, “Florian Avrupa'nın en iyi genç oyuncularından” diyen McClaren dahi ondan umudu erken kesti. Fransa'da hem gol hem de asist bulabilen mutsuz yıldız Newcastle'da iki istatistikte de sıfır çekti. 


İSTEMEDEN GİDİŞ HAYIR GETİRMEDİ 
2013 yılında “Ligin En İyi Genç Yeteneği” 
seçilen Fransız futbolcu, Arsenal ve Chelsea gibi takımlar talip olmasına rağmen kendini Marsilya'da bulmuştu. Burada geçen iki sezonda ise Bastia yıllarından beri kendisini takip eden Newcastle'ın 18 milyonluk teklifine “evet” demişti. Ancak daha 21 yaşında kulübün en çok maaş ödediği oyunculardan biri olan 


GARCIA PLANININ YILDIZI 
Bielsa'nın yerine gelen Michel için işler 

iyi gitmeyince, yarım sezonluk maceranın ardından kiralık olarak Marsilya'ya geri döndü Thauvin de. Bu devre boyunca önceki skora katkı rakamlarına yaklaşamasa da takımının maçlarının büyük kısmında oynadı. Bir sonraki 


sezonsa tekrar kiralandı ve bu sezon başında anlaşmanın bir gereği olarak bonservisini aldı. 
Takımın Rudi Garcia önderliğindeki yeniden yapılanma hareketiyle hızlı koşularına ve şaşırtıcı çalımlarına yine kaldığı yerden devam etti. Fransız yetenek böylece kargaşa içindeki kulüplerden ziyade, işleyen ve kendine güvenilen yerlerde daha iyi işler becerebilen bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu. Tek sezonluk kayıp birçoklarınca onu “elit potansiyeller” seviyesinden düşürmüştü ama geri dönemeyeceğini düşünenler yanıldı. 
Newcastle'ın menajeri Rafa Benitez açık sözlülükle onu hiçbir zaman kaybetmek istemediğini, hatta zamanında Napoli'deyken de onu takımına katmak istediğini belirtirken oyuncunun Marsilya'ya dönüşünün kendi tercihi olduğunu söylüyordu. 

Son iki sezonda oyunu daha da olgunlaşan Thauvin'i Ağustos'ta AC Milan istemişti. 
Şimdiyse Bayern Münih ve Atletico Madrid kapıyı çalıyor. Atletico'nun sıkı taktik disiplinli oyunundansa, yaratıcılığa daha fazla izin veren Bayern'e yakıştığı ortada. Ve ilginç bir nokta; Toulouse teknik direktörlüğü yaptığı zaman, Alain Casanova onu tanımlarken “Franck Ribery tarzında bir oyuncu” demişti. Her iki kanatta da oynayabilen Ribery'nin günlerinin sayılı olduğu şu anlarda Bayern'in her iki kanatta da oynayabilen Thauvin'e yönelmesini garip karşılamamak gerek nihayetinde. Bana inanmayan, onun asistleriyle ihya olup Galatasaray'a gelen Bafetimbi Gomis'e sorabilir... 


GIGGS 


aner G 2mirsan 


ÇALKANTILI BİR AİLEDE KAVGALARDAN İZOLE OLABİLMEK İÇİN KÜÇÜK YAŞTA SPORA YÖNELDİ. BABASI ÜNLÜ BİR RUGBY OYUNCUSU ANNESİ İSE FUTBOL DÜŞKÜNÜ BİR HEMŞİREYDİ. 


BABASI GELMEYİNCE 
DUVARLA ARKADAŞLIĞINI 
İLERLETTİ. KISA PASLARDA 
ÇOK ETKİLİ OLMASINI 
BABASININ ONA OLAN 
İLGİSİZLİĞİNE BORÇLU. 


ğ 8 YAŞINDA OKUL BAHÇESİNDE TOP OYNARKEN 


ONU İZLEYEN BİR SÜTÇÜNÜN İLGİSİNİ ÇEKTİ 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are — HER NE KADAR CITY KULÜBÜ ONA AM | İLK FIRSATI TANISA DA RYAN'IN GÖNLÜ HEP BÜYÜK KULÜPLERİ RYAN'I İZLEME ŞANSI BULDU. | MANCHESTER'IN KIRMIZILARINDAN YANAYDI. 
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GIGGS 


— 3 a ” L — j  — — 
1 YAŞINA GELDİĞİNDE ÇALAN KAPI ZİLİ | | , ELİNDE BİR SÖZLEŞMEYLE BİRKAÇ YIL ÖNCE İMZA ALMAK İÇİN 
EN GÜZEL SÜRPRİZLERDEN BİRİ OLACAKTI, İLALEX FERGUSON KARŞISINDAYDI. SAATLERCE BEKLEDİĞİ UNITED'LI OYUNCULAR 


j i | ee ARTIK ANTRENMAN ARKADAŞI OLACAKTI. 


ALEX FERGUSON, 90-91 
SEZONUNDA MANCHESTER 
DERBİSİ İLK İl'i KURULURKEN... 


.. AYNI MEVKİDE OYNAYAN 
OĞLU DARREN FERGUSON 
VE RYAN ARASINDA 
SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDI. 


Uj 


/ ZN 
VE KENDİ OĞLUNU DEĞİL, 
RYAN'I SEÇTİ... 
di / / 


diği 


? 


4 # BABA YERİNE KOYDUĞU ALEX FERGUSON 


VE ABİ OLARAK GÖRDÜĞÜ ERIC CANTONA'LI 


O GÜNDEN SONRA DA TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN oLDU.| — riyal Kiya İl b 


mm 
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FORMA 


FORMASIZ 
ÇIKMAM ABİ 


BUGÜN ENDÜSTRİYEL FUTBOLA YÖN VEREN 3 BÜYÜK GELİR KALEMİNDEN BİRİ TİCARİ GELİRLER VE TİCARİ GELİRLER DENDİĞİNDE AKLA İLK GELEN ŞEY FORMALAR. PEKİ HANGİ TAKIMIN FORMASI NE KADARA, TOPLAM FORMA GELİRLERİ NE BOYUTTA? 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


ormalar, sıradanmış izlenimi yaratan - oysa içinde en derin anlamları barındıran objelerdir. Ona atfedilen anlamlar, dünden bugüne uzanan tarihi, taraftarlarla kurduğu aidiyet bağı ve maneviyatından gelen bu derinlik sayesinde sıradan bir kumaş parçasından sihirli bir giysiye dönüşür. 
Formalar dendiğinde nedense aklıma hep Baba Hakkı'nın o meşhur cümlesi gelir: “Bana bu formayı taraftar giydirdi. Şimdi onlar isteyince de çıkarırım.” Hikayeyi bilmeyenler için özetleyeyim; 1948 yılında, İnönü Stadı'nda tribünler tarafından yuhalanınca, ertesi gün futbolu bıraktığını açıklar ve 17 yıl boyunca üzerinden çıkarmadığı siyah beyazlı formasına veda eder. 
O yıllardan bugünlere çok şey değişti elbet. 
Tek bir formayla özdeşleşen, İtalyan futbol jargonundaki tanımıyla “bayrak adamlar” sahalara veda ederken, taraftarlar da futbolcu-forma birlikteliğine profesyonel bir çerçeveden bakmayı özümsedi artık. Formalar bir yandan reklam aracı olup diğer yandan da pazarlanabilir bir meta niteliğine büründü. 
Endüstriyel futbolun bu büyük dönüşüm hareketi tabii ki ilk önce Avrupa Kıtası'nda 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başladı. 1960'lı yılların sonlarından itibaren formalara işlenen göğüs reklamları zamanla forma sırtına, kollara, bel arkası hatta forma iç astarına kadar evrildi. Reklam alanı olarak kullanılacak yerler bununla sınırlı kalmadı. Şortlar 

ve konçlar da bu iş modeline dahil edildi. 
Ve dünyanın en çok satan, en popüler ve 

en pahalı t-shirtleri reklam araçları olarak vitrinlerdeki yerini 

aldı. Klasik tercihlerden, kurumsal renkler ve dizaynlardan vazgeçildi bu uğurda. Moda yenilik demekti. Alışılagelmişin dışına çıkıldı. İşler kimi zaman logo değişikliğine kadar uzandı. 


EN BÜYÜK GELİR FORMA 
REKLAMLARINDAN GELİYOR 

Bugün endüstriyel futbola yön veren 3 büyük gelir kaleminden biri ticari gelirler ve ticari gelirler dendiğinde akla ilk gelen şey forma reklamları. Geçtiğimiz sezon, dünyanın en 


Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın 12 
farklı liginde toplam 
2,5 milyar avro değerindeki sponsorluk gelirlerinin 953'ü forma reklamlarına ait. Tahmin edebileceğiniz üzere burada da başı çeken Premier Lig. 
İngilizler sadece forma ve şort reklamlarından geçtiğimiz sezon 
500 milyon avro üzerinde 
bir gelir elde etti. 


değerli 10 futbol markasının, sadece forma 
göğüs reklamlarından elde ettiği gelir 314 
milyon avro civarındaydı. Formaları üreten spor markalarından elde edilen gelirleri de hesaba kattığımızda bu rakam 420 milyon avroya ulaşıyordu ki bu sadece 
Manchester United, 
Real Madrid, 
Barcelona, Bayern 
Münih gibi Avrupa futbolunun en büyük 10 kulübü 

ile sınırlı kalan bir rakam. 

Geçtiğimiz sezon 
Avrupa'nın 12 farklı liginde toplam 

2,5 milyar avro değerindeki sponsorluk gelirlerinin 9653'ü forma reklamlarına ait. 
Tahmin edebileceğiniz üzere burada da başı çeken Premier Lig. İngilizler sadece forma 

ve şort reklamlarından geçtiğimiz sezon 500 
milyon avro üzerinde gelir elde etti. İngiltere Futbol Federasyonu'nun forma üreticisi marka ile olan anlaşmasını da söyleyelim. 2030 yılına 


4 büyük takımın 2017-2018 
sezonu forma fiyatlarının ortalaması 170 TL, diğer 


takımların ise 49 TL-7130 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 
Örneğin Antalya'nın iki farklı temsilcisinden Aytemiz Alanyaspor'un forma fiyatı 
49 TI, Antalyaspor'un ise 130 
TL. Farklı örnekler de verelim; Göztepe'nin 109 TL, Atiker Konyaspor'un 119 TL, Evkur Yeni Malatyaspor'un 59 TL. 


kadar sürecek işbirliği karşılığında federasyon 
400 milyon sterlin kazanacak. Sponsorluklar 
için rakamlar böyleyken, formaların satış fiyatları da haliyle artıyor... 


EN ÇOK FORMA 
SATAN KULÜP 
MANCHESTER 
UNITED 

Avrupa futbol endüstrisinde forma satışlarında son 10 yıldır ilk sırada Manchester 
United yer alıyor. 
Geçtiğimiz sezon, dünya genelinde 

3 milyona yakın 
forma satan İngiliz ekibini, 2.5 milyona ulaşan forma satış rakamlarıyla Real 
Madrid takip ediyor. 
Döviz kurlarına göre hesapladığımızda, bu formalardan birine sahip olmak isterseniz 
285 ila 420 TL arasında bir rakamı gözden 
çıkarmanız gerekiyor. Örneğin, Manchester United'ın, Bayern Münih'in veya Juventus'un yeni sezon forması için 285 TL, Barcelona'nın forması için 419 TL, Paris Saint Germain veya Borussia Dortmund forması için 249,90 TL ödemeniz gerek. Roma, Atletico Madrid, Ajax, Juventus formaları görece daha uygun 


Manchester United'ın, Bayern Münih'in veya Juventus'un yeni sezon forması İçin 285 TL, Barcelona'nın forması için 
419 TL, Paris Saint Germain veya 
Borussia Dortmund forması için 249,90 TL ödemeniz gerek. 
Roma, Atletico Madrid, Ajax, Juventus formaları görece daha uygun fiyatlı; 213 TL. 


fiyatlı; 213 TL. Fiyatlar forma üreticisi olan markaların mağazaları, online alışveriş siteleri veya tedarikçi firmalara göre değişiklik gösterebiliyor. 


PREMIER LİG'DE 
EN PAHALI FORMA 
ARSENAL'İN 
Premier Lig'in bu sezonki forma fiyatlandırmalarına baktığımızda en 

pahalı forma fiyatının 
Arsenal'de olduğunu görmekteyiz. 

Arsenal, Chelsea, 
Crystal Palace, 
Manchester City gibi kulüpler formalarını 
“Authentic” ve 
“Replica” olmak üzere 
2'ye ayırıyor. Authentic bire bir futbol A takımlarının giydiği, Replica'lar ise görüntüde fark olmamakla birlikte aynı materyalden üretilmeyen formalar. Arsenal, futbolcuların giydiği formaların aynısını 100 sterline 

(520 TL) satarken, taraftar forması da diyebileceğimiz Replica'ları 

55 sterline (286 TL) satıyor. 

Diğerlerinde böyle bir ayrım yok. 

Premier Lig'in en uygun fiyatlı formaları Everton ve Burnley'de. Bu takımların formaları 


40 sterlin. Ligin forma satış fiyatı ortalaması 
ise 49 sterlin. 


SÜPER LİG'DE DURUM NE? 

Süper Lig ekiplerinin forma fiyatlandırmasında kulüplerin sportif başarısı, taraftar potansiyeli ve forma üreticisi olan markanın doğrudan etkisi bulunmakla birlikte 4 büyüklerle diğer takımlar arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu görmekteyiz. 4 büyük takımın 2017-2018 sezonu forma fiyatlarının ortalaması 170 TL, diğer takımların ise 49 TL-130 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Örneğin Antalya'nın iki farklı temsilcisinden Aytemiz Alanyaspor'un forma fiyatı 49 TL, Antalyaspor'un ise 130 TL. 
Farklı örnekler de verelim; Göztepe'nin 109 
TL, Atiker Konyaspor'un 119 TL, Evkur Yeni Malatyaspor'un 59 TL. Ligimizde forması satılmayan, mağazası olmayan ve sadece tedarikçiler üzerinden formaları taraftarlarına ulaşan kulüpler sayıca fazla. Anadolu kulüplerinin bu konuda çok daha fazla yol kat etmesi gerekiyor. 

Ülkemizde kısmen olsa da Avrupa liglerinde formaların bugün spor endüstrisi içerisinde sıradan bir spor ekipmanı değil; hem sahada hem de masa başında kazandıran araçlara dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacak. 
Forma birim fiyatı 60 sterlin olan Manchester United'ın, yılda 700 milyon TL'den fazla 

geliri sadece forma satışlarından elde ettiğini düşünürsek sektörün nereden nereye geldiğini de görebiliriz aslında... 
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FORMA 


BEŞİKTAŞ 


ANILAR VE ANLAR 


KIRMIZI ÇİZGİ PROGRAMINDA FİKRET ORMAN BAŞKAN OLDUĞUNDA 9 YAŞINDA 

OLAN BİR ÇOCUĞUN HAYAT HAFIZASINDA NELER KALDIĞINI KONUŞTUK. ŞÖYLE BİR DÜŞÜNDÜK: “FEDA” DEMEYİ ÖĞRENDİ ÖNCE. CEFA ÇEKMEDEN SEFA SÜRÜLMEYECEĞİNİ ANLADI. BİR BAŞKASININ EVİNDE FUTBOL OYNADI TAKIMI; BİR BAŞKASININ TABAK ÇANAĞIYLA YEMEK YEDİ, SU İÇTİ. GÜZEL GÜNLER GÖRDÜ, GÜNEŞLİ GÜNLER... BİR BAŞARI BİNASININ, BİR MUTLULUK MERKEZİNİN NASIL İNŞA EDİLDİĞİNE TANIKLIK ETTİ. 


ERBATUR ERGENEKON 


Lİ nsanın hiç unutamadığı yerler vardır; bir 


de hiç unutamadığı anlar... Gerçek aşkı 

ile ilk dans edişi, ilk kez stadyumda maç izleyişi, ilk terk edilişi, ilk özleyişi, ilk öpüşmesi... Bir maçta attığı ilk gol, sokakta basketbol oynarken yaptığı 
NBA videolarından fırlamış hareket... İlk seyahati, ilk hayal kırıklığı, ilk gözyaşı, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği bir gün ya da ailesiyle geçirdiği keyifli bir mangal gecesi... 
Yıllar geçerken sessiz sedasız ya da gürültülü; atılan her adımda yanında taşır insan o anıları ve o anları. Anılar, kısa filmler gibi yerlerini almıştır insanın hayat hafızasında... 
Bazılarında bir Disney filminin insana kendini iyi hissettiren fon müziği çalar, bazılarında bir “Johnny Cash” şarkısı kadar karanlıktır insan... Bazılarında ise Hans Zimmer, tarihi bir olay için fonda melodilerini aktarmaktadır adeta... Çocuklukta birikmiştir çoğu anı; 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Tam o anda, yani Beşiktaş ikinci golü yediği dakikada, sağ ön çapraz masamızda oturan kerli ferli bir amca elini sert şekilde masaya vurdu ve “İnşallah kazanırız” diyerek mekandan ayrıldı. Daha maçın bitmesine çok vardı ama o amca kaçınılmaz olanın farkındaydı. 


gençlikte ve tabii gelişimde. Doğru ya; çocukluk ve gençlik... Geri kalan hep gelişimdir zaten, gelişim asla durmaz, asla noktalanmaz. Gidilen hedef, belirli nokta değildir ki zaten... Sürekli yürünen, adım atılan ve varılmaya çalışılan, çevresi bir “country” 

şarkı klibiymiş 

gibi devamlı değişen yolun ta kendisidir. Her şey bittiğinde bir yere varmamışsınızdır aslında, sadece artık yürüyüş bitmiş yolun sonuna gelinmiştir. İşte tam da bu yüzden güzel anlar, güzel anılar biriktirme işçiliğidir yaşamak. Farkında olmuyoruz bazen belki ama şuan tam da o hedefin içindeyiz. Hedef şimdi, hedef şu an... 

Bazen hayat hafızanızda biriktirdikleriniz, sizin istediğiniz hikayeler değil hayatın size not düşürdüğü öykülerdir. 

Sizi şimdi İzmir'e götüreyim. Konak'tan vapurla Karşıyaka'ya geçelim... Karşıyaka film seti gibi bir semttir. Karşıyaka'da elleriniz cebinizde kulağınızda hafif bir müzikle sokakları gezerseniz, ne dediğimi çok daha 


iyi anlarsınız. Hafif bir meltem, yeşil sokaklar ve huzurlu mahalleler... Girne Caddesi, Karşıyaka'nın alamet-i farikalarındandır. 
Semtin simgelerinden Yunuslar'dan başlayan ve alabildiğine uzanan geniş uzun bir cadde. Eskiden daha çok kafe, daha çok bar vardı Girne Caddesi'nde. 

Ya da bilemiyorum; belki ben küçükken 

her şey çok büyük olduğu için bana öyle geliyordur... 

Bundan seneler önce, hiç unutmuyorum, Beşiktaş ile Auxerre Kupa Galipleri Kupası maçında İstanbul'da karşılaşacaktı... O zaman maçları TeleOn ya da Cine 5 gibi, orta halli Türk ailelerinin evinde çok da olmayan şifreli platformlar yayınlıyordu. Biz de çoğunlukla kafelerde izliyorduk... Babam beni, Girne Caddesi'nde yer alan ve televizyonlar net gözüksün diye maçlar sırasında aydınlık seviyesi düşürülen bir yere götürmüştü. 

O zaman için Girne Caddesi'nin popüler yerlerinden olan Lunapark'a yakındı maç izleyeceğimiz yer. Bolca masa ve birçok sandalye vardı ama ortalık çok da kalabalık değildi. Benzerlerine göre kısmen sakin bir yerdi yani. Beşiktaş maça iyi başlamış ve 2-0 öne geçmişti. Herkesin keyfi yerindeydi. Öyle ya Auxerre çok önemli bir Avrupa takımıydı o günlerde ve güzel bir oyunla öndeydi Beşiktaş. Herkes “Bu iş bitti” diyordu. Ne olduysa işte o zaman oldu, (zaten ne olursa “Bu iş bitti” dediğiniz an olur) ve maç bir 


anda 2-2'ye geldi. O zamanlar Beşiktaş'ın Avrupa hüzünleri meşhur olmasına karşın yine de herkes bir anda çöktü kaldı. Tam 

o anda, yani Beşiktaş ikinci golü yediği dakikada, sağ ön çapraz masamızda oturan kerli ferli bir amca elini sert şekilde masaya vurdu ve “İnşallah kazanırız” diyerek mekandan ayrıldı. Daha maçın bitmesine çok vardı ama o amca kaçınılmaz olanın farkındaydı. Biz maç bitmeden ayrılmadık oradan. Babam bana böyle öğretmişti; futbol hayat gibiydi ve her an her şey olabilirdi. 90”larda bir filmde söylendiği gibi “Her şey bitene kadar hiçbir şey bitmez”di... 
O gün çok da değişen bir şey olmadı, olduğu kadar güzeldi işte; belli bir süre yani... 

Son düdükle beraber Beşiktaş, Fransız temsilcisine elendi. Hepimiz içimize işleyen hüzün tanelerinden payımıza düşeni alarak evimize döndük... 

O zamanları böyle düşününce, benzer birçok hikaye geliyor aklıma... Beşiktaş anılarında Avrupa hüzünleri ayrı bir koridora sahiptir zaten... Valerenga, Malmö, Ajax ve daha birçoğu... Hep umutlandıran ama sonra Üzen hikayeler. En kötüsü de o durumdur zaten. 
Umutlanıp hayal kırıklığı yaşamak... Malmö demişken size bir hikaye daha anlatayım: Aksoy'daki evimizin karşısında bir bakkal dükkanı vardı. Doğan Amca'nın bakkal dükkanı... Beşiktaş-Malmö eşleşmesinin 

belli olduğunun ertesi günü evin küçüğü olarak (zaten evin tek çocuğu olduğum için daha küçük kimse olmuyordu) ekmek ve gazete almaya gitmiştim Doğan Amca'nın bakkalına... Gazetelikte hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum ama manşeti ve fotoğrafı dün gibi hatırlıyorum: “Malmö'ye Şifo” yazıyordu büyük puntolarla gazetenin kapak sayfasında... Bu sözlerin altına Mehmet Özdilek'in dizlerinin üzerinde kayarak yaşadığı gol sevinci tam sayfa basılmıştı. 
Şifo, Malmö'ye ilaç olmadı belki ama o an yaşadığım heyecan bana yadigâr kaldı. Hâlâ maç konusu açıldığında Şifo'nun o fotoğrafı ve o manşet gelir aklıma... Bazen hikayenin 


çevresinde olanlar, hikayenin kendisinden daha fazla kalır akıllarda... 

Beşiktaş'ın Avrupa kaderi o zamandan 

beri çok değişti. Bugün bu satırları yazma nedenim de bu aslında... Geçtiğimiz ay Kırmızı Çizgi programında Fikret Orman başkan olduğunda 9 yaşında olan bir çocuğun hayat hafızasında neler kaldığını konuştuk. Şöyle bir düşündük: “Feda” demeyi öğrendi önce. Babasından, annesinden, abisinden, ablasından, dayısından, yengesinden, amcasından, teyzesinden hikayelerini dinlediği İnönü Stadı'nın Yıkılış Günleri'ne tanıklık etti. Cefa çekmeden sefa sürülmeyeceğini anladı. Bir başkasının evinde futbol oynadı takımı; bir başkasının tabak çanağıyla yemek yedi, su içti. Aşkı öğrendiği siyah-beyazlı formaların farklı yerlerdeki mücadelesini gözlemledi. Emek vermeyi ve sabretmeyi öğrendi. Evine geri döndü sonra, mutluluğu gördü. Ne de çok özlemişti. 
Kavuşmayı hatırladı... Çalışarak ve mücadele ederek kazanmanın tadını aldı. Motorların maviliklere sürülüşünü izledi. Eğer fırsat bulduysa o da attı kendini denize... Güzel günler gördü yani, güneşli günler... Bir 

başarı binasının, bir mutluluk merkezinin 

nasıl inşa edildiğine tanıklık etti. Her bir 


tuğlada bir başka emekçinin adının yazdığını anladı. Fikret Orman, Şenol Güneş, Slaven Biliç, Gökhan Töre, Mario Gomez, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Samet Aybaba, Önder Özen, İbrahim Altınsay, Veli Kavlak, Jose Sosa, Atiba, Süreyya Soner, Tamer, Burak, Aydın, Oral, Olgun, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Zeynep ve daha niceleri... Yani siyah beyaza gönül vermiş milyonlar. Kısacası geçmişte yazılmış efsanevi hatıralara, geleceğe bırakılan unutulmaz mirasları ekledi Beşiktaş son 5 yılda. 1903'ten başlasam yazmaya yetmez o anı duvarına sayfalar elbette. Şimdi “Namağlup Şampiyonluk” apoleti yanına, “Şampiyonlar Ligi namağlup grup lideri” apoletini de ekledi Beşiktaş. Kiev karambolünde ömürlerinden en az 10 seneyi Beşiktaş'a hediye eden milyonlar, 2017'nin Aralık ayında, Şampiyonlar Ligi'nin son maçına formalite maçı olarak çıkma rahatlığı yaşadı. Beşiktaşlı oyuncular, teknik ekip ve yönetim bu başarıyla unutulmazlar arasına yazdırdı adlarını... Ben de futbolun anı defteri Fitbol Dergi'deki kalpler gibi beyaz sayfayı bu satırlara ayırmak istedim. Çünkü tarih, sayfalara düşülen notlarla bir kitaba dönüşür. 
Farklı anılar ve anlarla bir başka zaman yolculuğunda görüşmek üzere... 


Kiev karambolünde ömürlerinden en az 10 
seneyı Beşiktaş'a hediye eden milyonlar, 2017'nin Aralık ayında, Şampiyonlar Ligi'nin son maçına formalite maçı olarak çıkma rahatlığı yaşadı. Beşiktaşlı oyuncular, teknik ekip ve yönetim bu başarıyla unutulmazlar arasına yazdırdı adlarını... 
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BEŞİKTAŞ 


CEBECİ 


m 


UZUN OYNA UZUN 


Zi 


ÜÇÜNCÜ LİGLERİ VE AMATÖR LİGLERİ TAKİP EDENLER BİLİRLER: DEFANS ÖNÜNDEN KANATLARA OYNANAN UZUN OYUN HADİSEYİ BİR ANDA DEĞİŞTİREBİLİR VE BEKLENMEDİK BİR MÜCADELE GELEBİLİR MAÇA. BU TAKTİKLE KARŞI TAKIMIN BEKLERİNİN SİGARA İÇİP İÇMEDİĞİNİ HEMEN ANLARSINIZ. O UZUN TOPLARI KOŞARAK KARŞILAYAMAZ ÇOĞU, KİMİSİ DE GEÇİT VERMEZ. ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM, BAKİ BİR FUTBOL DÂHİSİYDİ: “UZUN OYNAA UZUUUUN... O KADAR DA UZUN DEMEDİK BEE...” 


KERİM AKBAŞ rağmen mahallede ikiden fazla çalım için ilk defa dökülen gözyaşlarımla çok Ş atmayı yasaklamıştık ve böylelikle bazı daha iyi anlıyordum: 1999 berbat bir yıldı. 
maçları kazanıyorduk. İstemediğim bir yere Bütün iç sıkıntılarımın, yıllardır geçmeyen ol kanatta teklemeden geliyor. gideceğimiz zaman gazeteyi yere serip “şuan Oo rahatsızlıklarımın başladığı yıldı. “El ele S Endişeliyiz, çok iyi bindiriyor. Ters ayak meşgulüm” derdim, haber okuyorum. “Haber”, gittiğimiz bir yolda sen git gide büyürsen / hareketiyle çekiyor diğer tarafa topu, gerçekten okuyordum. Gazeteyi ters çevir, benim içimde çok beklemiş çok eski kale karşısında, vuracakmış gibi göstererek bir sayfa aç, spor bölümü işte veya doğrudan bir yer kanar.” 
birini daha düşürüyor ve şut: Çok sigara içen, spor gazeteleri... Hassas noktalarımız Kanadı. Yıllarca neşemin yerine gelmesi şapkasız maça çıkmayan, o maçtan sonra ne aynıydı, genellikle kaybederdim, gazeteyi için her şeyi yaptılar ama daha öncesinde, zaman görsem benimle kardeşi gibi ilgilenen arabada da okuyabilirdim. Yıllar önce bir 99'un sonlarına doğru beni hayatımın en Çinçinli kalecimiz Bora muhteşem bir sıçrayışla (o gün gitmek istemediğim ama gitmemin lüks yeri, çocukluğum, sadece orada biraz kornere gönderiyor. Tribünden bağırıyor biri: zorunlu olduğu yerlerin birinden beni yine rahatlayabildiğim Cebeci İnönü Stadyumu'na Panter bee, dağdan getirdik biz bunu bee, abim aldı, ağlamaklıydı. Arabada bizimkiler götürdüler. Bilirsiniz, o gün ilk defa stadyumda ormandan... hayatımda ilk defa karşılaştığım bir gerçekle maç izleyecek çocuktum. 
1999 berbat bir yıldı. Tarihe göre bakıyorlardı bana. Dedemi Van uçağından O stadyuma girdiğim ilk anı düşündüm 
20. yüzyılın son senesi, bana göre her şeyin; indikten kısa bir süre sonra Tatvan'da hep, bunun bendeki yerini, merdivenlerden bütün iç sıkıntılarımın, yıllardır geçmeyen kaybetmiştik. Yıllar sonra, Turgut Uyar'ın çıkarken hissettiğim heyecanı. Yeşil değildi, rahatsızlıklarımın başladığı yıldı. Her şeye “Yokuş Yol'a” şiirini okuduktan sonra,dedem (tamamen toprağa da dönüşmemişti, saçma 


O yıllarda amatör takımlar tek forvetle oynamazlardı. İki forvet olurdu genelde, birisi daha çok gelirdi, ofansif orta saha hadisesi gibi, Dört dört ikinin sarkık hali... Kanatlar genelde iyiydi, iyi koşarlardı yanı. Hemingway romanları gibi akardı kanatlar. “Amatör bir şenliktir.” 
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Maçı izliyor, insanlarla şakalaşıyor, bizim yanımıza geliyor, çekirdeği hep elinde. Eeee hadi be, diye kendi kendine sinirleniyor. Sanki kendisi pozisyondaymış gibi topa vuruyor. Hayatında hiç Malcolm Lowry okumuş mudur? Soramadım, yine de roman kahramanı gibi değilde romanın kendisiymiş gibi yaşıyor. Hüzünlü, pis, üzgün ama umutlu... 


sapan bir zemin vardı. İstanbul'daki İnönü Stadyumu'na ilk girdiğim hisle bu anı bir değil. Bu daha net, ikincisi bir büyülenmeydi çünkü Ankara her zaman daha nettir. Çünkü Beşiktaş, Ankara'yı özlemediğim ve kendimi evde hissettiğim tek yerdir. Bunların farkında değildim daha. Apaçık tribünler, saygı duyulacak derecede pis koltuklar, 

çekirdek tarlaları... 

O yıllarda amatör takımlar tek forvetle oynamazlardı. İki forvet olurdu genelde, 

birisi daha çok gelirdi, ofansif orta saha hadisesi gibi. Dört dört ikinin sarkık hali... 
Kanatlar genelde iyiydi, iyi koşarlardı yani. 
Hemingway romanları gibi akardı kanatlar. 
“Amatör bir şenliktir.” Bekler için aynı şeyi söyleyemem ama doksanlardan iki binlere geçerken Ankara'da amatör kümede veya 

alt liglerde futbol izlemiş insanlara orta 

saha beğendiremezsiniz. Hırçından beter, sağlamdan hallice, top geçer adam geçmeze top da geçmezi ekleyen, müthiş orta sahalar vardı amatörde. Oyunun kanatlara yığılması bu yüzdendi. Ankara Demirspor örneğin, Erdinç Tiga'yı nasıl unutayım? Yener Akbaş'ı Tarım Kredispor'dan? Beşiktaşlı Necip Uysal'ın tarzını bu denli sevmemin nedenleri bu bahsi geçen günlere dayanır. 

Ankara Bahçelievler'deki ilkokulumun çevresinde Şevki isminde bir abi vardı. 
Sokakta yaşardı. Üç beş eşyası hep yanındaydı. 


ie — 


Okulun duvarlarına işerdi. Müthiş samimi bir abiydi, dışarıdan sınıfı izleyerek sigara içerdi. 
Dışarıdan sınıflara el hareketi çekerdi. Çok kızdırırlarsa açıp oracıkta işerdi. Şevki abi sürekli işerdi. Herkes ondan korkardı, kendi kendine söylenirdi. Hiçbir sürprizi yoktu 

ama biz ondan hep bir sürpriz beklerdik. 
Bunlar onun rutinleriydi ve rutinlerin dışına çıkmayı pek sevmezdi. Prensip meselesi. Ben ve birkaç arkadaşım ona patatesli ekmek verirdik. Ketçapsız ve tuzsuz. Kim bilir kaç tane çocuk onu okulun bekçisi zannederdi. 
İlk gördüğümde o sandığım biri tribünden bize doğru yürüdü, çok rutin olduğu belli bir şekilde bizimkilerden çekirdek alıp 

bir şeyler anlatmaya başladı. Çok kirli olduğunu hatırlıyorum fakat muhteşem bir gülüşü vardı. Kim bilir kaç tane çocuk onu ilk gördüğünde benim gibi bekçi vesaire zannetmiştir. Ondan bir sürpriz bekledim mi? 
Sanmıyorum. Yine de o, bana kişisel futbol tarihimin en önemli anılarından birini verdi. 
Maçı izliyor, insanlarla şakalaşıyor, bizim yanımıza geliyor, çekirdeği hep elinde. Eeee hadi be, diye kendi kendine sinirleniyor. Sanki kendisi pozisyondaymış gibi topa vuruyor. 
Hayatında hiç Malcolm Lowry okumuş mudur? 
Soramadım, yine de roman kahramanı gibi değil de romanın kendisiymiş gibi yaşıyor. 
Hüzünlü, pis, üzgün ama umutlu... Umut mu? Uzun oyna uzuuuun, diye bağırıyor maç sıkışınca. Tribün gülüyor; ben içimden 


i kesinlikle haklı, diyorum. O arada göz göze 


geliyoruz, gülüyor. “O kadar da uzun demedik bee” diyor ardından. Çok sinirli ve ciddi söylüyor bunu, tribüncü samimiyetiyle ama daha çok teknik adam misali. 

Pozisyon bittiğinde tekrar tripündekilerin takılmalarına gülüyor. 

4-4-2 sisteminde beklerden gelen pasların çapraz kanatlara ulaşmasıyla, eğer iyi kanatlara sahipseniz, tehlikeli pozisyon başlamış demektir. Ne yapar ne eder çizgiye iner amatörde o kanat, çok nadir pas verir. 
Aması var: Uzun cümlelerde virgüller çok önemlidir, açılan ortalar genelde berbattır. 
Yıllar sonra Gümüşlük'te, Gümüşlükspor'un fizyoterapistliğini de yapan Ateş abi, isminin 


Baki olduğundan ve karşılaşmalarından bahsetti. Ateş Şendil, onunla Cebeci İnönü'den tanışanlardan. Artık Sivas Divriği'de yaşadığını anlattı. Yıllardır Cebeci İnönü müdavimlerine sorarım, bizimkiler dışında onu bilen eden çıkmaz. Futbol neydi diye sorarlarsa, o adamdı işte futbol. 
Kendisiydi. Statta uyurdu Baki. 

Üçüncü ligleri ve amatör ligleri takip edenler bilirler: Defans önünden kanatlara oynanan uzun oyun hadiseyi bir anda değiştirebilir ve beklenmedik bir mücadele gelebilir maça. 

Bu taktikle karşı takımın beklerinin sigara içip içmediğini hemen anlarsınız. O uzun topları koşarak karşılayamaz çoğu, kimisi de geçit vermez. 1999'dan beri beni inanılmaz heyecanlandırmıştır bu. Şimdi daha iyi anlıyorum, Baki bir futbol dâhisiydi: “Uzun oynaa uzuuuun... O kadar da uzun 

demedik bee...” 

Ankara efsanesi Şekerspor, Ankara Demirspor, Tarım Kredispor... 

Ne takımlar orada oynadı uzun süre maçlarını. Merdivenleri, pis betonları, tamamen açık tribünleri, çekirdek tarlasına dönüşmüş açıkları... 

Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin beşinci büyük stadyumundan, yani çocukluğumdan biraz söz açtım. 

Cem Dizdar abimizin dediği gibi; 

“mutluluk oyunuyla” gerçekten tanıştığım, sonrasında Şili amatör liglerinden, İngiltere futbol okullarına kadar takip ettiğim “rahatsızlığımdan”. Ankara'nın hüzünlü stadında, çok hareketli, yaramaz 

bir çocuktum. 

Yıkacağız, dediler orayı. AVM yapacağız, dediler. Kalbim art arda nasıl kırıldıysa öyle... 
Şekerspor yok artık, Tarım Kredispor efsanesi çoktan bitti, Ankara Demirspor maçlarını kendi stadında oynuyor... Belki de, ne bileyim, biten aşklar gibi, savaşlar gibi, ligler gibi upuzun bir yaza girmiştir Cebeci Stadyumu. Koltuksuz 37.000 kişilik o mutluluk merkezini unutmayı ben öğrenemedim. 

Baki de lokallere dönüşmüş futbol kulüplerinin hüznüyle belki mahallesindeki çocuklara bağırıyordur: “Uzun oyna uzuuuun...” 
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CEBECİ 


TARİH 


İSTANBUL LİGİ 


MEMLEKETİMİZDE TERTİP EDİLEN FUTBOL YARIŞMALARI İÇİNDE BULUNABİLEN EN ESKİLERİ İSTANBUL, İZMİR VE SELÂNİKW'TE İCRA EDİLEN LİGLERDİR. ELİMİZDE EN FAZLA VERİNİN BULUNDUĞU LİG, DEVRİN MATBUATININ BÜYÜK BİR KISMININ PAYİTAHT İSTANBUL'DA OLMASI DOLAYISI İLE İSTANBUL LİGİ'DİR. 


MEHMET YÜCE 


emleketimizde tertip edilen futbol M yarışmaları içinde bulunabilen en 

eskileri daha evvelki makalelerde belirttiğim üzere İstanbul, İzmir ve Selânik'te icra edilen liglerdir. 


Bu makalede öncelikle İstanbul Ligi incelenecektir. Elimizde en fazla verinin 


Bu sezonla alakalı maalesef elde hiçbir müsabakanın neticesi yoktur. Sadece 

futbol tarihi kaynaklarından ligin sıralaması öğrenilebilmiştir. 

Bir nevi deneme sezonu olarak da addedebilecek olan bu sezondan sonra İngiltere'den bir şilt ısmarlanmış ve 1905-1906 sezonundan itibaren 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere Constantinople Association Football League Championship Shield adıyla bir lig düzenlenmiştir. 

Üzerinde 10 gümüş yürek olan, abanozdan mamul bu kıymetli şilde, her sene şampiyon olan kulüp adını kazıyacak ve 1 sene süreyle muhafaza edecektir. Nihayetinde -10 yılın sonunda- şilde en fazla ismini kazıyan kulüp, şildin ilânihaye sahibi olacaktır. 

1904-1905 Sezonu Sıralama 

Kulüp 

1.HMS Imogene 

2.Moda 

3.Kadıköy 

4.Elpis 


Geçen sezon iştirak eden 4 kulübe ilave olarak Balta Limanı ve Galatasaray da lige kabul edilmişler ve İstanbul Ligi 6 kulübün katılımı ile daha da genişlemiştir. 

Maalesef bu sezon oynanan bütün müsabakaların neticelerine ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu sezon için futbol tarihi kaynaklarından ve süreli yayınlar vasıtası ile bulunan müsabaka sonuçlarından bir sıralama oluşturulmuş ve ortaya aşağıdaki netice çıkmıştır. Böylece çoğunluğu Rumlardan müteşekkil Kadıköy Association Football Club şildin ikinci gümüş yüreğine de adını kazıyarak rakipleri karşısında bir avantaj elde etmiştir. 
1906-1907 Sezonu Sıralama 

Kulüp 

1.Kadıköy 

2.Moda 

3.HMS Imogene 

4.Galatasaray 

5.Elpis 

6.Balta Limanı 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bulunduğu lig, devrin matbuatının büyük bir kısmının Payitaht İstanbul'da olması dolayısı ile İstanbul Ligi'dir. 

İstanbul Ligi'ni dört bölümde incelemek gerekir: 

11904-1915 arası kadim dönem 

2)1915-1924 arası Cumhuriyet öncesi dönem 3)1924-1952 arası klasik dönem 

4)1952-1959 arası profesyonel dönem 

Bu yazıda birinci dönem teferruatlı bir surette 


veri 


Kadıköy Futbol Kulübü (1906) 


anlatılmaya çalışılacak, eldeki veriler ışığında sezon sezon puan cetvelleri oluşturulacaktır. 
İngiliz Levantenler James La Fontaine ile avukat arkadaşı Harry Pears tarafından tesis edilen Constantinople Association Football League ilk defa 1904-1905 sezonunda tertip edilmiştir. Lige devrin Association Football'a aza dört kulübü katılmıştır: HMS Imogene!, Kadıköy, Moda ve Elpis. 


Moda Futbol Kulübü (1908) 


Bu sezona geçen seneki sezon lig birliğini oluşturan kulüpler iştirak etmiş ve ligin nihayetinde 


puan cetveli aşağıdaki gibi olmuştur. 


Kulüpler arasındaki müsabaka oynama farklılığının sebebi şudur: 

Normal sezonda Moda ve Elpis aralarında oynamaları gereken müsabakaları oynamamışlar, ligi puan puana bitiren Kadıköy ve HMS Imogene ise 2 adet final niteliğinde müsabaka 

icra etmişlerdir. İlk maç berabere bitmiş, ikincisini kazanan Kadıköy 1905-1906 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak şildin ilk gümüş yüreğine adını kazımıştır. Bu ve diğer sezonlarda oynanan müsabakaların listesi Cumhuriyet öncesi futbol tarihini anlatmaya 


çalıştığım kitapta detayları ile verilmiştir.? 
1905-1906 Sezonu Puan Cetveli 


li ie 
Galatasaray Futbol Kulübü (1909) 


Geçen sezon lige kabul edilen eden Balta Limanı lig müsabakaları oynandığı sırada ligden çekilmiş ve bir sonraki sezona iştirak etmemiştir. Balta Limanı ile beraber ilk iki sezonda varlık gösteren HMS Imogene de bu sezon maçlarına katılmamıştır. 
Bu iki kulübün yerine Modalı Rumların tesis ettiği Strugglers ve Robert Kolej kulüplerinin başvuruları lig birliği tarafından kabul edilmiş ve lig yine 6 kulüp ile icra edilmiştir. 

Bu sezonda yapılan müsabakaların da tamamı elde mevcut değildir. Buna rağmen sıralama aşağı yukarı bellidir. 

Bu sıralamada ilk dört basamak kesin olmakla beraber, Strugglers ve Robert Kolej'in hangisinin ligi daha üst basamakta bitirdiği belli değildir. Bazı kaynaklarda bu iki kulübün adı hiç geçmemektedir. Oysa lige iştirak ettiklerini kanıtlayan 

bir mektup İstanbul'da İngilizce olarak basılan The Levant Herald Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bununla beraber, -hiçbir kaynakta isimleri geçmediği veçhiyle- her iki kulübün de ligi tamamlamamış olduğu anlaşılmaktadır. 


1908-1909 SEZONU 1909-1910 SEZONU 

Bu sezona iştirak eden kulüpler şunlardır: Kadıköy, 1909 senesi futbol maçlarında bir muhtelit hâlinde vücut gösteren Moda-HMS Imogene Moda, Elpis, Galatasaray ve HMS Barham. Ligin ilk Karması bu sezon bozulmuş ve Moda lige kendi ismiyle iştirak etmiştir. Ayrıca daha önceki devre müsabakalarında bütün rakiplerini mağlup eden sezonlarda ligde varlık gösteren Strugglers da bu sezon yine ortaya çıkmıştır. Bu vaziyette HMS Barham, Türkiye denizlerinden ayrılmak zorunda sezona iştirak eden 6 kulüp ligin sonunda aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

olduğundan ligin ikinci devre oynanması gereken İki devreli yapılan müsabakalarda bazı kulüpler ligi yarıda terk ettiklerinden oynadıkları müsabakalarına çıkamamış ve lig iptal edilmiştir. Bu ligin müsabakalar farklılık göstermektedir. Puan cetveli, oynanmış ve tescil edilmiş müsabakalara yerine 1909 Ocak ayından başlayarak yeni bir lig kurulmuş İ göre düzenlenmiştir. Bu netice ile Galatasaray şilde ikinci defa adını kazımış ve daha önce ve bu yeni lige şu kulüpler iştirak etmiştir: Kadıköy, Moda- | iki şampiyonluğu olan Kadıköy'ü yakalamıştır. 

HMS Imogene Karması, Elpis, Galatasaray ve Fenerbahçe. 11909-1910 Sezonu Puan Cetveli 

Müsabakaların tamamına ulaşılamamış olsa da Kulüp fo) 

Galatasaray'ın tek devreli oynanan bu ligde bütün 1.Galatasaray 


1907-1908 Sezonu. 
Sıralama 

Kulüp 

1.Moda 

2.Kadıköy 
3.Galatasaray 
4.Elpis 
5.Strugglers 
6.Robert Kolej 


rakiplerini mağlup ettiği bilinmektedir. Ayrıca 2.Kadıköy Fenerbahçe'nin de Moda-HMS Imogene Muhteliti önünde İl 3 Sirugglers 

galip ve Elpis'e mağlup olduğunu biliyoruz. Bu veriler 4.Elpis 

ışığında sadece birincinin yeri kesin olmak üzere sıralama İ 5 Moda 

aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 6.Fenerbahçe Böylece meşhur şildin yüreklerinden birine Galatasaray 

da ismini kazımış, şampiyon olmalarına rağmen şildi m 

Kadıköy'den alamayan 1907-1908 sezonu şampiyonu A a Moda Association Football Club da Galatasaray kulübünün reisi Ali Sami Bey sayesinde şilde adını kazımaya muvaffak olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında icra olunan ilk maç özel değil resmi lig maçıdır. 


1909 Senesi Sıralama: 


Geçen sezon ligde varlık gösteren Elpis ve Moda bu sezona iştirak etmemiş, Galatasaray'ın ikinci takımı Progres adı ile ligde ilk defa boy göstermiştir. İki devreli icra edilen ligin sonunda oluşan puan cetveli aşağıdaki gibi oluşmuştur. 1909, 1909-1910 ve 1910-1911 sezonlarını arka arkaya 3 defa şampiyon tamamlayan Galatasaray şilde üçüncü defa adını kazıyarak rakiplerine karşı avantaj elde etmiştir. 


1910-1911 Sezonu Puan Cetveli 
Kulüp 


Kulüp 1.Galatasaray 


1.Galatasaray 2.Progres 


2.Kadıköy 3.Kadıköy 


3.Elpis 4.Strugglers 


4.Fenerbahçe 5.Fenerbahçe 


5.Moda-HMS Imogene Muhteliti 


Fenerbahçe Futbol Kulübü (1912) 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1911-1912 SEZONU 1912-1913 SEZONU © Bu sezona geçtiğimiz 3 sezonun şampiyonu Galatasaray iştirak etmemiştir. Galatasaray'ın yerine lige Ramblers Sadece bir veya dâhil olmuştur. Yapılan müsabakaların çoğu tespit edilememesine rağmen sezon sonunda aşağıdaki sıralama birkaç müsabaka olmuştur. Bu netice ile yedincisi düzenlenen İstanbul Ligi'nde Fenerbahçe ilk defa şampiyon olmuş ve şildin oynandıktan sonra gümüş yüreklerinden birine ismini ilk defa kazımak şerefine nail olmuştur. Balkan Savaşı nedeni 1911-1912 Sezonu Sıralama ile bu sezon yarıda Kulüp kalmıştır. Dolayısıyla 1.Fenerbahçe 1912-1913 sezonu lig 2.Ramblers birliği tarafından hiç 3.Strugglers oynanmamış olarak 4.Progres kabul edilmiştir. 
5.Kadıköy 


İstanbul telefon şirketinin kurduğu Telefoncular adlı kulübün de iştirak ettiği bu sezonda Galatasaray da boy göstermiştir. 6 kulüp arasında icra olunan ligin sonunda puan cetvelinin en üst sırasında yer alan Fenerbahçe şilde ikinci defa ismini kazımayı başarmıştır. 
1913-1914 Sezonu Puan Cetveli 

Kulüp (0) 

1.Fenerbahçe 110) 

2.Ramblers 

3.Progres 

4.Galatasaray 

5.Strugglers 

6.Telefoncular 


On sene için tertip edilen şild şampiyonasının son sezonuna Fenerbahçe iştirak etmemiş, diğer ecnebi ve gayri-Müslim kulüpler de ligden çekilmiştir. Bu kulüplerin yerine oluşturulan lige ikinci kümeden Anadolu, Süleymaniye ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu alınmışlar, Progres ise adını Altınordu olarak değiştirdiğinden lige ilk defa bu isimle katılmıştır. Lig müsabakaları oynanırken Süleymaniye ve Altınordu ligi terk etmiş ve nizamname gereği yaptıkları maçlar hükümsüz sayılarak puan sıralamasına dâhil edilmemiştir. Bu koşullar altında aşağı taraftaki puan cetveli oluşmuştur. Ligi puan puana bitiren Galatasaray ve Anadolu lig şampiyonluğu için yeniden karşı karşıya gelmişler ve yapılan maçı kazanan Galatasaray 1914-1915 sezonu İstanbul Ligi şampiyonu olmuştur. Mamafih Fenerbahçe'nin şildi lig birliğine teslim etmemesinden dolayı şilt 


üzerinde bulunan yüreklerden birine adını kazıyamamıştır. Söz konusu şilt 1932 senesinde Fenerbahçe kulüp binası yangınında kaybolmuştur. 


1914-1915 Sezonu Puan Cetveli 
Kulüp 

1.Galatasaray 

2.Anadolu 

3.Anadolu Hisarı İdman Yurdu 


SONUÇ 

Bu müsabakalar ışığında 10 senede 9 defa düzenlenen şilt yarışmasında kulüplerin şampiyonluk adedi aşağıdaki gibidir. İstanbul Ligi'nin erken dönemi bu sezonla birlikte sona ermiştir. Bu sezondan sonra İstanbul Cuma Ligi tesis edilmiş ve bir nizamname ile hayata geçirilmiştir. Ligin 

| Cumhuriyet öncesi bu ikinci devresini önümüzdeki sayıda anlatacağım. 


Kulüp. o Şampiyonluk Adedi : Şampiyon Olduğu Sezon 


4 1909, 1909-1910, 1910-1911, 1914-1915 
2 1905-1906, 1906-1907 

2 1911-1912, 1913-1914 

1 1907-1908 


kendisine de tafsilatlı ve anlaşılabilir bir biçimde cevap vermiş olacağımı Fitbol'un 27. sayısında yayımlanan Yıldız Savaşları adlı makaleme söylemekle yetineceğim. 
Fenerbahçe Kulübü müzesinden sevgili Alo Bacıoğlu oldukça uzun bir cevap vermiş. Tenkidinin ilk bölümüne burada uzun uzadıya cevap o Lie İL “ale Mi e Mine . 'Her (His) Majesty”s Ship. (Majestelerinin gemisi manasında). 
izah etmiştim. Sadece şunu ilave etmek yerinde olur kanaatindeyim: : i ei Matematik ile uğraşanlar gayet iyi bilirler ki elmalarla armutlar Mehmet Yüce, Osmanlı Melekleri, İletişim Yayınları, 2014. 
toplanmaz. Alp Bey'in Türkiye Futbol Birinciliği'nde Galatasaray'ın “ Bazı maçların sadece galip geldiği veya mağlup olduğu bilindiğinden, şampiyonluğu hakkındaki eleştirisine gelince: Bu teknik bir konudur. skoru belli olmadığından puan cetveline o maçlarda atılan ve yenilen Şimdilik, Türkiye Futbol Birinciliği'ni bu dergide anlatacağım zaman goller ilave edilememiştir. 


KAYNAKÇA: 
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AHH! 


EURO 1984 finalinde, Fransız Platini'nin serbest vuruşunda kaleye giden topu, İspanya kalecisi Luis Arconada ve arkadaşlarının izleyişi... 
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ZAMAN YOLCUSU 


O GÜN GÖRÜŞÜRÜZ 30) 


BUGÜN ANLIYORUZ Kİ, 
GEÇMİŞİN TÜM YÜKÜ HER 
YIL BUGÜNÜN ÜSTÜNE 
BİNMEYE DEVAM EDİYOR. 
SİZİ TEMİN EDERİM Kİ 
2018'DE KONUŞACAĞIMIZ, TARTIŞACAĞIMIZ MESELELER 
GEÇTİĞİMİZ YILDAN FARKLI 
OLMAYACAK. 


UFUK KAAN KARACAN 


akvim yaprakları 30 Temmuz 1963'ü 
J isinde Milliyet Gazetesi, üç büyük kulübün başkanını bir araya getiriyor ve bir açık oturum tertip ediyordu. Bir tarafta Beşiktaş Başkanı Hakkı Yeten, diğer yanda Galatasaray Başkanı Ulvi Yenal ve öte yanda Fenerbahçe Başkanı İsmet Uluğ... Parıltılı transferlerden sonra sezon öncesi buluşan kulüpler, gazeteye şu başlığı attırıyorlardı: “Biz birleşirsek, ne teşkilat ne federasyon bizi ezemez.” 
Yazının altında yer alan ve sonrasında oradan sızan, dönem yazarlarının da yer verdiği diyaloglardan bir kısmı ilgi çekici. Aynen aktarıyorum. 
İsmet Uluğ: “Fenerbahçe'de para bolluğu mu var ki yüz binleri dağıtıyor? Bu fiyat yükselişi bir mecburiyetten doğmaktadır. Yüz bini sen vermezsen, doksan beş bini başkası verip alacak. Mesele bu futbolcuların bu parayı isteme haklarını kendilerinde görmelerinden doğmaktadır.” 
Hakkı Yeten: “Arkadaşlarım haklıdır. Ama yine de bu seneki gibi borca girilmesine muhalifim.” 
İsmet Uluğ; “Siz geçen sene yaptınız, bu sene biz yaptık.” 
Başkanlar, diğer kulüpler hakkında söz söylüyor ve bu günah, kusur, ayıp sayılmıyor! 
(Buraya kinayesi bol cümle iyi giderdi ama yazıyı amacından saptırmayacağım.) 
Bu olaydan 25 sene sonra, yani 1988'de Sabah Gazetesi'nde şöyle bir haber yer alıyor: “Malatyaspor'un golcü ismi Oktay, İstanbul'da bir ayakkabı mağazasına gitti. 
Mağazadaki arkadaşı Oktay'a; “Hadi iyisiniz. 
Milyonlara kavuştunuz” diye takılınca, golcü oyuncu cebinden 190 milyonluk çeki çıkardı, masanın üstüne fırlattı. 'Ne milyonu kardeşim, bütün çekler karşılıksız çıkıyor” dedi.” 
Haberin detayı o dönemin gazeteleri incelendiğinde ortaya dökülüyor. 
Malatyaspor'u dünya takımı yapmak için yola çıkan dönemin başkanı, üç Brezilyalı transferi yapar. Tüm parayı gösterişli yabancılara harcayınca, kendi oyuncularına verdiği çekler karşılıksız çıkmaya başlar. Gazetelerde 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yine aynı bilindik manşetler atılır, taraftara tabiri caizse gaz üstüne gaz verilir. Senaryo tahmin edebileceğiniz gibi tamamlanır. 
Paralar suyunu çeker, takım her bakımdan dibi boylar. (Buraya da kinayesi bol bir cümle fena olmazdı, ama yok, yazıyı amacından saptırmayacağım.) 

1980'li yıllara ait bir hikaye daha paylaşalım. 
Salyangoz Kralı Hasbi Menteşoğlu'nun desteklediği Samsunspor 1984-1985 sezonunu o zamanki adıyla 2. Lig şampiyonu olarak bitirir, ertesi sezon 1. Lig'de fırtınalar estirip, 

2 yıl üst üste üçüncülük yakalar. Takım o 
kadar iyidir ki Samsunspor'un maçları TRT'de yayınlanmaya başlar artık. Takımın gol kralı Tanju Çolak ve onun kadar değerli kabul edilen Savaş Demiral, Galatasaray'ın yolunu tutarlar. 
Yıldızlarını kaybeden Hasbi Ağa, maddi yönetimde istikrarı sağlayamaz, gidenlerin yerini doldurmak istedikçe daha da aşağı gider. Üç sezonluk sürecin sonunda, ekonomik çöküş başlayınca 1988-1989 sezonuyla birlikte deyim yerindeyse paraşütsüz bir düşüş 


Başkanlar, diğer kulüpler hakkında söz söylüyor ve bu günah, kusur, ayıp sayılmıyor! (Buraya kinayesi bol cümle iyi giderdi, ama yazıyı 

amacından saptırmayacağım.) 


gerçekleşir. 

Komutanın birine, “Bu top niye ateş etmiyor?” 
diye sormuşlar. “Doksan dokuz sebebi 

var, ama önce barut yok” cevabını vermiş. 
Antalyaspor'un PSG olma projesinin kısa sürede enkaza dönüşmesi, Karabükspor'un başkan seçebilmek için önce akla karayı seçmek zorunda kalması, UEFA'nın bulmacaya dönüşen finansal dayatmalarına maruz kalınması, havaalanlarına hâlâ stadyumlardan daha fazla ilgi gösterilerek yıldız peşinde koşulması, gazetelerin asparagasla satış artırması, internet sitelerinin alevli topu yanlış anlaması vb. 
pek çok hadisenin düzelmesini istiyorsak, her şeyin öncesine bakmamız gerekiyor. 
Futbolu kurtaracak yüz çözüm önerisi zaten yılın belli dönemlerinde sosyal medyadan pompalanıyor. Ancak rasyonel ve mutlaka kronolojik bir planlamaya ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bugün anlıyoruz ki, geçmişin tüm yükü her yıl bugünün üstüne binmeye devam ediyor. Sizi temin ederim 

ki 2018'de konuşacağımız, tartışacağımız meseleler geçtiğimiz yıldan farklı olmayacak. 
Yetmişli yıllarda kulağının üstüne yatanların sorumluluğuyla karşılıyoruz yeni yılı. 
Seksenlerde Bab-ı Ali egosuna sığınanların körlüğünün bedelini 2018'de de ödemeye 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devam edeceğiz. Doksanların popüler olma sevdasının yaranmaya dönüşmesinin faturası geçen yıl ödendi sanmayın, faizini görmeniz için Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının başlamasını bekleyin. 

Bugüne kadar sunulan hiçbir öneriyi yanlış kabul etmiyorum, edemem. Ancak ortaya dökülen öneriler, büyük futbol meselemizi çözmek yerine çorba ediyor. Geçmişten örneklerle anlatmaya çalıştım ya derdimi, bu konuya da öyle devam edeyim. Yanlış yoldaki futbol kervanına yol göstermeyi eskiden beri deneyenler olmuştur. Mesela Yılmaz Göktel şöyle demiştir: 

“Profesyonel futbol bir şovdur. Bütün ülkelerden yabancı futbolcular elbette ülkemize gelebilir. Örneğin İtalya Maradona, Van Basten, Gullit'i nasıl getiriyor diyenler haklıysa; İtalya Maradona ile yan yana oynayacak Rossi, Maldini, Vialli gibi kendi ülkesinin futbolcularını yetiştirmiştir. 
Kulüpleri, beş yıldızlı oteller gibi sosyal tesislerini ve gençlerini yetiştirecek 

çim sahalarını halletmiş bir ülkedir. Bu problemleri halletmeden gençlerimizi kahvehanelere mahkum ederken, onların görkemli transferlerini örnek alarak 35 yaş civarına varmış, olur olmaz her yabancıyı ülkemize getirmemiz de yanlıştır. Bu ülkenin çıkarları vardır, diyenler de haklıdır. Kulüpler transferde isterlerse 3 milyar da, 5 milyar da harcayabilir diyenler nasıl haklıysa; böyle sorumsuz profesyonellik olmaz. Örnekse, Almanya Futbol Federasyonu borç içinde olan 1860 Münih takımını amatör kümeye düşürmüştür. Ayrıca Schalke takımının 

borcu olduğu için o yıl transfer yapması yasaklanmış. Takım yıldız oyuncularını satarak borçlarını ödemiştir, diyenler de haklıdır.” 

İşte bu nedenle kinayeleri, süslü cümleleri, sıralamasız entelektüeliteyi bir kenara bırakalım ve başa dönelim. En başa değil belki, yazının başına dönmeye ne dersiniz? Kulüpler bir araya gelirler, medeni şekilde tartışırlar, birbirlerini ileri götürmek yerine rekabeti yanlış anlayarak sadece kasaları boşalttıklarını idrak ederler ve bu kısır döngüden çıkmak için analitik, sağlıklı, barışçıl bir yol seçip rol model ortaya çıkarırlar. “Bir şey olma rüşvetiyle hiçbir şey olduğumuzu kabul edemeyiz” diye bir söz okumuştum. Belki kulüpler bu sözü anlayarak, her şeyi en baştan adımlama yolunu seçerler. 
İşte o gün; neyse o gün görüşürüz. 
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Guardiola'nın Manchester City'si ve Sarri'nin Napoli'sinin olduğu Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkılır? Elbette hayal kurarak... Futbolun her şeyden önce bir eğlence olduğunu unutanlar için ayın golü Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca'dan geldi. 

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Avrupa futbolunun en iyi oyununu oynadıkları herkes tarafından kabul edilen iki takımı, Manchester City ve Napoli ile aynı gruba düşmeleri üzerine, “Gruptan çıkarsak 'Zorro' kıyafeti giyerim” diyen Fonseca'nın sözleri hiç umut olmamasından mıydı yoksa grup aşamasına eğlenceli bir rekabet katmak mıydı amacı? Belki ikisi birden... 
Ama grubun son maçında, turu garantileyen City'i ağırlarken Shaktar'ın tek yapması gereken Premier Lig'in tozunu dumana katan liderine mağlup olmamaktı. Mourinho'ların, Conte'lerin, Pochettino'ların yenemediği City'ye karşı sadece kaybetmemeyi değil, 2-1 galip gelmeyi de başaran Shaktar, 

F grubunu 2. sırada tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. 
Fonseca da maç sonrası basın toplantısına “Zorro” kıyafeti giyerek çıktı. “Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık” diye konuşan Fonseca bizlere de uzun yıllar aklımızda kalacak bir hikaye bıraktı. 
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2017'de İngiltere'nin en büyük üzüntüsü, 5 yaşında kansere yenik düşen Bradley Lowery'di. Sunderland taraftarı olan Bradley hem takımın maskotu olmuş hem de zorlu tedavi sürecini başta Jermain Defoe olmak üzere futbolcuların desteği ile atlatmaya çalışmıştı. Küçük dev kahraman ne yazık ki aramızdan ayrıldı, ancak kendisi gibi milyonlarca çocuk için ilnam kaynağı oldu. Küçük çocuğun anne ve babası, Bradley'in en sevdiği tatil beldesi olan Scarbrough'da hasta çocuklar ve ailelerine bir bakım evi yaparak acılarını dindirmeye karar verdi. 
Sunderland kulübü de bu proje için para toplamak amacıyla sınırlı sayıda Bradley Lowery forması üretip satışa sundu ve gelirini Lowery ailesine bırakacaklarını açıkladı. Aralık ayında kaydedilen asist ise İngiltere'nin en büyük ve köklü basın kuruluşu olan BBC'den geldi. Ülkenin en prestijli soor ödülü olan “BBC Yılın Spor İnsanı” ödüllerinde Helen Rollason Ödülü, Bradley'nin adına ailesine verildi. BBC Spor Servisi'nin 1999'da aynı hastalıktan kaybettiği spikeri Helen Rollason'ın adına verilen ödül, tüm salonun ayakta alkışları arasında sahneye gelen anne ve babasına takdim edildi. 
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Bazen futbol denen oyunun bu sihirli adam oynasın . diye icat edildiğini hissediyorum. 


Sir Bobby Chariton iü. 


Pele d i i sü yi 
İngiltere, 1966 Je d değ 
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